


2 
 
 
 

CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE 
  Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn 
       Telefoon: 0594-52 88 91 
       Email: predikantnoordhorn@gmail.com        

ALGEMEEN / NOORDHORN  
Scriba (contactpersoon):   ouderling K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn 
        Telefoon: 0594-50 51 08 
        Email: scribanoordhorn@gmail.com  
 
Kerkelijk Bureau:    dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn 
* Ledenadministratie:    Telefoon: 0594-50 60 75 
        Email: nohosaak@gmail.com 
Kerkvoogdij:  
* Ouderling-kerkrentmeester:  dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
   Telefoon: 06-23371122 / Email: wimtelintel@gmail.com 
 
* Kerkelijk ontvanger:     dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,  
 (ook voor collectemunten)  9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74 
         bestellen collectemunten via: collectebonnen@ziggo.nl 
 
Diaconie:       
* Secretaris:       diaken W.D. van Dijken, Kruiser 3, 9801 RD Zuidhorn 
 (ook voor vrijwilligersroosters) Telefoon: 06-53529283     
      
* Penningmeester:    diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,  
 (ook voor kerkradio/internet)  9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14 

  
 

* Email diaconie:      diaconienoordhorn@gmail.com 
 

BANK-/GIRO NUMMERS VAN KERKVOOGDIJ EN DIACONIE NOORDHORN EN SAAKSUM 
* Bank- /gironummer kerkvoogdij: Banknummer NL70 RABO 03758 29660 
         Gironummer  NL33 INGB 0000 895 706 
* Banknummer diaconie:  NL72 RABO 03758 04404 
 

SAAKSUM  
Kerkenraad:      ouderling K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn 
        Telefoon: 0594-50 51 08  /  Email: k.tempel@ziggo.nl  
 

Diaconie:      diaken L. Terpstra, Rikkerdaweg 38, 9884 PB Niehove 
        Telefoon: 0594-59 19 33 
        Email: diaconienoordhorn@gmail.com 
 

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NED. HERV. KERK NOORDHORN 
* Contactpersoon:  dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
   Telefoon: 06-23371122 / Email: wimtelintel@gmail.com 
* Banknummer Stichting:  NL51 RABO 03758 58423 
 

Website:      www.hervormdnoordhorn.nl 
 

* Beheer website     dhr. A. van Waarde 
Email: websitehervormdnoordhorn@gmail.com 

 

Kerkdienst via internet: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn            
Zowel ‘live’ als achteraf te beluisteren. 

 

Redactie-adres ‘Kerkneis’:  fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn 
        E-mail: mariavanwaarde@gmail.com 
 

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een gift overmaken op het  
bank- /gironummer van de kerkvoogdij, onder vermelding van ‘gift Kerkneis’. 
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MEDITATIE 

 
 

Als u dwaas gehandeld hebt door u te verheffen,  
en als u het zich voorgenomen hebt: de hand op de mond! 

Want druk op de melk brengt boter voort, druk op de neus brengt bloed voort,  
druk van de toorn brengt onenigheid voort. 

Spreuken 30:32-33 
 
‘Hij is al een hele poos boos op mij, en ik zou echt niet weten waarom!’ ‘Zij ontwijkt mij al een tijd, 
maar de reden is mij volstrekt een raadsel!’ Weet je dat echt niet? Dat kan natuurlijk, dat je je 
werkelijk van geen kwaad bewust bent. Dat je geen idee hebt wat jij anders had kunnen/moeten 
doen waardoor die ander misschien niet boos, teleurgesteld of gekwetst zou zijn. Dat kan, en in 
dat geval doe ik er niets aan af dat het heel pijnlijk kan zijn als iemand volledig onterecht je met 
de nek aankijkt. Maar, heel eerlijk: vaak is het toch anders, en kun je best een reden bedenken 
waarom die ander negatief geraakt is door jouw woorden of gedrag. Althans, zo is dat bij mij, en 
toch ook wel bij veel anderen, zeg ik na een paar jaar predikantservaring. Is het werkelijk zo dat 
je niets kunt bedenken waardoor die ander boos is? Of mis je de bereidheid je eigen fouten onder 
ogen te zien? 
 
Agur, die nog steeds aan het woord is in deze laatste verzen van Spreuken 30, gebruikt twee 
bijzondere voorbeelden: ‘druk op de melk brengt boter voort, druk op de neus brengt bloed voort’. 
Hij wil maar zeggen: melk verandert niet zómaar in boter, daar is druk voor nodig. Het gebeurt 
niet zonder oorzaak. Voor een bloedneus geldt hetzelfde, die krijg je over het algemeen niet 
zomaar, maar alleen als er teveel druk op de neus komt (druk van binnenuit of van buitenaf) dan 
barst er iets en begint het bloed te stromen. Ook hier geldt weer: niet zonder oorzaak. Boter en 
bloedneus, misschien een beetje vreemd om die twee voorbeelden in één adem te noemen, maar 
de betekenis van beiden is hetzelfde. Precies zo is het met onenigheid, zegt Agur: ‘druk van de 
toorn brengt onenigheid voort’. Onenigheid ontstaat net als boter en een bloedneus niet vanzelf. 
Er is een oorzaak voor, er is een reden dat iemand in woede ontsteekt. 
 
En wat is de toepassing hier nu van? Die was er al in het voorgaande vers: ‘Als u dwaas 
gehandeld hebt door u te verheffen, en als u het zich voorgenomen hebt: de hand op de mond!’ 
De hand op de mond, vóór je wat zegt. Want voordat je het weet heb je door je woorden aanleiding 
gegeven tot onenigheid. Voordat je het weet ‘verhef’ je je, zegt Agur. Kom je overeind om het ze 
eens even goed te zeggen! Ho, wacht even: ‘de hand op de mond’. Wij zouden zeggen: even tot 
10 tellen, vóór je losbrandt. 
 
Kan het dan niet zijn dat je in een situatie van onenigheid belandt? Ook als je jezelf beheerst kan 
dat. Denk maar aan de Heere Jezus Christus, Die wel scherp sprak en preekte en daarmee 
mensen voor het hoofd stootte, maar nooit ondoordacht en onterecht sprak en handelde. Hij 
zondigde niet maar ze werden toch woedend op Hem. De druk op Hem nam toe en toe, tot 
onmenselijke druk Hem deed sterven aan het kruis. Hij moest boeten terwijl Hij niets had misdaan. 
Boeten, ook voor al die keren dat ik niet tot 10 telde. Dat mijn karakter weer opspeelde. Dat ik 
iets zei of deed dat een ander beschadigde. Of hebt u dat nooit? Dat kan ik niet geloven. 
Als de melk eenmaal boter is, wordt ze geen melk meer. Het bloed krijg je ook niet meer terug in 
de neus. Al is het wel mogelijk om het bloeden te stelpen en te stoppen. Gelukkig is het met de 
druk die onenigheid voortbrengt ook zo. Er is een weg terug (of een weg vooruit, beter gezegd). 
Dat is wel een weg van zelfreflectie, onder ogen zien wat misging, de hand op de mond leggen 
en indien nodig de hand over het hart strijken. Dan kun je verder met elkaar. Wie vergeven is 
door Christus, zal bereid zijn anderen de hand te reiken. 
 
M.K. 
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KERKDIENSTEN NOORDHORN (Deze kerkdiensten zijn tevens te volgen via 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn) 

2 april 09.30 uur Ds. M. Krooneman), Openbare geloofsbelijdenis Mariëlle van der Wal, 
na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer 

 19.00 uur Ds. F. Pierik (Drachten), Voorbereiding Heilig Avondmaal 

7 april 19.30 uur  Ds. M. Krooneman, Goede Vrijdag, Bediening Heilig Avondmaal 

9 april 09.30 uur Ds. M. Krooneman, 1e Paasdag  

 19.00 uur Ds. M.G.M. Mudde (Hollandscheveld) 

10 april 09.30 uur Ds. M. Krooneman, 2e Paasdag, Zangdienst 

16 april 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

 19.00 uur Ds. N. Noorlander (Onstwedde) 

23 april 09.30 uur Ds. H. Bakhuis (Hoogeveen) 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

30 april 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

 19.00 uur Ds. J. Hoekman (Rutten) 

7 mei 09.30 uur Ds. M. Krooneman, na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer 

 19.00 uur Ds. F. Pierik (Drachten) 
 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij. 
De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten. 

2 april Extra collecte voor de predikantsplaats 

7 april Alleen avondmaalscollecte: leerstoelfonds Gereformeerde Bond 

9 & 10 april Diaconiecollecte voor deelgenoten Lichtendonk in Bosnië 

23 april Alleen collecte voor de predikantsplaats 

7 mei Diaconie GZB Project 10 27: Noodhulp en wederopbouw 
 

UIT DE PASTORIE 
WAT ACHTER ONS LIGT 
Het nieuws dat wij over een paar maanden vertrekken naar Urk, is inmiddels wel ingedaald, merk 
ik. Eerst is er de teleurstelling, maar later komt de berusting en het vooruit kijken. Terecht, want 
God is van geen mens afhankelijk en Hij gaat door met Zijn werk in Noordhorn en Saaksum. 
Ondertussen moeten wij soms voor ons gevoel een beetje ‘schakelen’. Soms moeten we op Urk 
zijn om even mee te denken over de toekomstige pastorie, het volgende moment is er weer het 
gewone werk in de gemeente hier.  
Een rare gewaarwording om in een volstrekt onbekend dorp rond te rijden of te lopen, in de 
wetenschap: hier ga ik wonen. Maar die ervaring kennen we nog van jaren geleden hier in 
Noordhorn. Ik moest er nog aan denken in de achterliggende week dat God altijd ongedachte 
wegen gaat met Zijn dienaren en Zijn kinderen. Tijdens onze tijd in ’t Harde hebben we weleens 
gezegd: als we maar niet helemaal naar het noorden hoeven, zo’n eind weg van familie en 
vrienden. Toch was dat de weg en wat zijn we (bij en door u als gemeente) gezegend door de 
Heere. Wat Urk betreft hadden we in eerste instantie ook dat gevoel: een bijzondere 
gemeenschap, alles is anders dan elders in het land, is dat wel wat voor ons? Maar de Heere 
God wees opnieuw de weg. De achterliggende jaren in Noordhorn geven het vertrouwen dat God 
ook in de toekomst zal zorgen. ‘Waar God leidt, voorziet Hij.’ 
Op 22 maart mocht ik voor de tweede keer de ‘Friese preektocht’ bijwonen, georganiseerd door 
collega Bogerd uit Wouterswoude. We leerden preken met een methode uit de vroege kerk, met 
name de kerkvader Ambrosius (339-397) was ons tot voorbeeld. Bijzonder om te merken dat dit 
thema mensen van allerlei pluimage bindt: veel dominees uit de gereformeerde hoek van de kerk 
(PKN, GKV, CGK etc.), maar ook een pinkstervoorganger en zelfs de bisschop van het bisdom 
Groningen-Leeuwarden Ron van den Hout. Alleen ‘met alle heiligen’, zegt Paulus in Efeze 3, 
kunnen we iets begrijpen van de hoogte, breedte, lengte en diepte van Christus. 
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WAT VOOR ONS LIGT 
Als ik dit schrijft ligt de belijdenisdienst van Mariëlle van der Wal nog voor ons. Het is voor een 
gemeente verheugend om te merken dat een jongere de wens heeft Jezus Christus te volgen in 
zijn/haar leven. Hopelijk worden andere doopleden van onze gemeente geïnspireerd om in de 
toekomst ook Gods Naam te belijden voor Zijn gemeente. 
 Van de 18+-groep catechisanten hebben we met een gezamenlijke maaltijd afscheid 
genomen. De groep onder 18 is ook bijna ten einde. Wel een vreemde gewaarwording, weten dat 
ik deze jongeren niet opnieuw zal ontmoeten tijdens de catechese. Tegelijk probeer ik daar nog 
niet zo uitgebreid aan te denken, er zijn nog genoeg momenten waar we elkaar zien en afscheid 
kunnen nemen. 
 Ik zie uit naar de laatste weken van de lijdenstijd. Voor mijn gevoel intensiveert het denken 
aan Christus’ lijdensweg steeds meer. De stille week heeft daarin een bijzondere plaats. Zou het 
geen uitdaging zijn die week meer dan anders echt ‘stil’ te laten zijn? Rust te nemen voor de 
overdenking van Christus’ lijden? Hoewel ik het niet gewend was vind ik het heel mooi dat we 
juist op witte donderdag (in Saaksum) en goede vrijdag (in Noordhorn) met elkaar het Heilig 
Avondmaal vieren. Dit is immers het moment dat Jezus het instelde: vlak voor Zijn lijden. 
 Pasen is natuurlijk het hoogtepunt van het kerkelijk jaar: Hij is opgestaan, Hij leeft! Ik zie 
ernaar uit. Zoals het er nu voor staat hoop ik vanaf Pasen een paar weken stil te staan bij het slot 
van het Johannesevangelie: hoofdstuk 20 en 21. 
 

TEN SLOTTE 
In het Reformatorisch Dagblad stond onlangs een inspirerend interview met Muel Kaptein, 
hoogleraar aan de Erasmus Universiteit die een boekje schreef over christen-zijn op het werk. Hij 
mailde mij dat hij het boekje gratis digitaal ter beschikking wil stellen. U kunt het vinden op 
https://www.slideshare.net/MuelKaptein1/christenzijn-in-het-werk. Van harte aanbevolen! 
Ik heb een verzameling oude Waarheidsvrienden, het gaat om de jaargangen 2009-heden. Wie 
heeft er belangstelling voor? Veel artikelen zijn zeer de moeite waard om nog eens door te 
bladeren, helaas kan ik i.v.m. een kleinere studeerkamer dit niet meenemen naar Urk. Graag hoor 
ik! 
 

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, 
(jo)uw ds. M.K. 
 

VAN DE KERKENRAAD  
 

ZIEKTE EN ZORG 
Zr. Debora Trapman-Sugiaman kreeg te horen dat ze lymfeklierkanker heeft. De artsen hebben 
aangegeven dat ze goede hoop hebben op volledig herstel, maar ze moet wel een zware 
chemobehandeling ondergaan. Inmiddels heeft ze de eerste kuur gehad. Samen met haar man 
Pieter mag ze vertrouwen dat de Heere haar ook in deze moeilijke periode nabij is. We denken 
natuurlijk ook aan hun zoons Simeon en Ezra. 
Zr. D. Zijlstra-Steenbergen verblijft op het moment van schrijven nog in het ziekenhuis. Thuis 
kreeg ze te weinig vocht en voeding binnen en verzwakte ze erg. Gelukkig krijgt ze nu goede 
zorg, maar natuurlijk hopen en bidden we dat ze snel sterk genoeg zal zijn om naar huis te gaan.  
 
Naast deze beide zusters zijn er anderen in onze gemeente die al langere tijd ziek zijn en/of 
behandeld worden. We bidden al onze zieken, en zij die andere zorgen hebben, Gods zegen toe 
met de woorden van Jesaja die we onlangs hoorden in de verkondiging: ‘Hij heeft onze ziekten 
op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen.’ (Jes. 53:4) Zo kan Hij in al onze zorg en moeite 
de medelijdende Hogepriester zijn. 
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JARIGEN  
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn: 

 

4  april dhr. C.M. den Besten 
5  april mw. S. de Groot 
6  april dhr. E Meindertsma 
16 april dhr. R.G.Grashuis 
22 april dhr. J. Spriensma 
26 april dhr. S.B. de Boer 
 

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar! 
 

WEERKLANK 
In het vorige Kerkneis hebt u kunnen lezen over het besluit van de kerkenraad om te gaan zingen 
uit de bundel Weerklank. Dit besluit gaat in op zondag 2 april. Hebt u al een eigen bundel 
aangeschaft? 
 

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM 
Aantal belijdende leden: 178 
Aantal doopleden: 103 
 

Mutaties van  20 februari – 22 maart 
Geen 
 

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie  
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE  
Ontvangen collecten en giften van Noordhorn en Saaksum in februari en maart 2023: 
Collecten € 4.828,92 
Giften  € 1.750,00 
 

Overgemaakt voor:  
Aardbevingsramp Turkije en Syrië € 3.283,35 
Projecten voor Malawi GZB   €    400,00 
 

Collecte trouwdag Niek en Thea de Boer voor fam. Lichtendonk in Bosnië: € 318,55 
 

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester 
 

Toelichting speciale diaconiecollecten Noordhorn en Saaksum:  
 

Collecte diaconie GZB Project 10 27: Noodhulp en wederopbouw (collecte 7 mei) 
Op deze zondag na Bevrijdingsdag vraagt Project 10:27 uw aandacht voor slachtoffers van 
noodsituaties in de wereld. 
Partners van de GZB en Project 10:27 vragen regelmatig om hulp in omstandigheden van oorlog 
en geweld, als gevolg van natuurrampen en bijvoorbeeld de coronapandemie. Project 10:27 zal 
voor de bestemming van deze collecte bij de actualiteit aansluiten. Wij houden u op de hoogte. 
 

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank ! 
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ  
Ontvangen collecten en giften van Noordhorn en Saaksum in de periode van 26 februari t/m 24 
maart  2023:  
Collecten € 7.422,70 (inclusief Biddagcollecte van € 5.502,10)      
Giften  €    550,00        
 

Verantwoording contant ontvangen giften/bijdragen: 
Via de kerkelijk ontvanger is een gift ontvangen van € 100,00 voor Kerkneis   
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Collectemunten: 
U kunt collectemunten bestellen bij de kerkelijk ontvanger. Bij voorkeur per mail: 
collectebonnen@ziggo.nl Er zijn munten van € 0,50, € 1,00, € 2,00 en € 5,00  
Het bedrag voor de gewenste hoeveelheid kunt u overmaken op de bankrekening van de 
kerkvoogdij NL70 RABO 0375 8296 60 o.v.v. collectemunten.    
Afhalen collectemunten: 
Nadat u de munten hebt besteld en betaald kunt u deze afhalen bij de kerkelijk ontvanger, 
Hamsterpad 1a, Noordhorn, elke eerste maandag van de maand.  
De eerstvolgende keer is maandag 3 april a.s. tussen 19:00 - 20:00 uur. 
 

Namens het college van Kerkrentmeesters heel hartelijk dank voor uw bijdragen!    
Jan Geertsema 
 

UIT DE GEMEENTE  
 

HARTELIJK DANK 
Hartelijk dank voor de vele kaarten met mijn verjaardag en de vele goede wensen,  
toch een blijde dag! 
 

De hartelijke groeten voor allemaal van A. Scholtens-Knol 
 
 

BEDANKJE  
Beste gemeenteleden, 
Wat waren wij verrast met onze bruiloft op vrijdag 24 februari!  
Zoveel mensen uit de gemeente die aanwezig waren bij de 
trouwdienst en /of gelukwensen, kaartjes hebben gestuurd, 
met presentjes, bloemetjes kwamen, etc.   
We willen u hiervoor heel hartelijk bedanken! We kijken terug 
op een prachtige dag. 
 

Hartelijke groet! Niek en Thea de Boer-Muilwijk 
 

EBEN-HAËZER ! 
Zó heb ik de afgelopen periode van onderzoek, operatie en bestraling ervaren. 
De vele kaarten, bezoekjes en bloemen van gemeenteleden hebben ons goed gedaan. 
Allen hartelijk bedankt voor de blijken van medeleven. 
Vanaf nu volgt een periode van controles. 
 

Met een hartelijke groet van Trijn en Tjeerd de Boer 
 

BERICHT VAN HET CAMERATEAM 
Als camerateam zijn wij afgelopen maand bij elkaar gekomen. Voor ons als team zijnde hebben 
we 1 persoon als voorzitter gekozen. Hier kunnen jullie als gemeente contact mee opnemen als 
er vragen zijn, als het jou/u leuk lijkt om ook de camera te bedienen, als er voor speciale diensten 
iemand moet komen om de camera te bedienen. Hierbij de contactgegevens: 
Mariëlle van der Wal, tel: 06 33585026 
Email: msvanderwal2003@hotmail.com 
 

Groeten van het camerateam 
 

KLOOSTERMUSEUM ST. BERNARDUSHOF TE ADUARD 
In het laatste nummer van Kerkneis stond een fraaie foto van mij in het tenue van een koormonnik. 
En niet zoals in het bijschrift stond als Abt, dat was een veel hoger ambt.  
Ik ben al 5 jaar vrijwilliger bij het Kloostermuseum en verzorg daar wekelijks rondleidingen. Ook 
mocht ik (in de gesloten periode tot 1 april) de kerkenraad van Noordhorn- Saaksum rondleiden. 
Als ik begin te vertellen is men meestal verbaasd over het feit dat er in Aduard het grootste 
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klooster van Noord Europa stond van 1192- 1594. Het klooster was groter in omvang dan het 
huidige dorp Aduard! In de beginjaren ontwikkelden de monniken het landschap en zorgden voor 
regulering van sloten en kanalen. Men had ca 6000 ha land in bezit. De verwoesting van het 
klooster vond plaats midden in de tachtigjarige oorlog. Er valt heel veel te vertellen over deze 
periode. 
In de rondleiding moeten we het niet van de tentoongestelde gebouwen of museumstukken 
hebben, maar het verhaal van de geschiedenis  is van groot belang. In Aduard gebeurde het, 
daar zat de wijsheid in de vorm van o.a. de Aduarder kring, onder aanvoering van Rudolphus 
Agricola en Wessel Gansfort. Zij hadden contacten met geleerden in academische kringen in o.a. 
Padua, Cambridge, Rome en Ferrara. Erasmus en zelfs Luther hebben zich mede laten inspireren 
door de Aduarder kring. Het klooster werd meer Academie dan klooster. De basis werd er gelegd 
van de Universiteit van Groningen.  
Het enige wat van het zo roemruchte klooster over is, is de ziekenzaal. Deze is nu in gebruik als 
Hervormde kerk, maar helemaal gerestaureerd naar de oude uitvoering. Door enkele collega’s is 
een schaalmodel gemaakt op de plattegrond van Aduard en is een prachtige film gemaakt over 
de opbouw van het klooster. 
Graag nodig ik iedereen uit eens een kijkje te komen nemen in Aduard. Kijkt u wel even op de 
website voor de openingstijden! Graag tot ziens! 
Ps je kunt er zelfs terecht in de tuin voor alleen een kop voortreffelijke koffie of thee, met zicht op 
de oude steenoven. 
 

Ad Verbree 
 

INGEKOMEN BERICHTEN 
 

 

KOM-OP-ADEM IN DE HERBERG  
In de prachtige omgeving van Oosterbeek drie dagen 
samen optrekken om stil te staan bij je (dreigende) 
burn-out of bij het verlies van je geliefde. Dat kan bij 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg te 

Oosterbeek. In april vinden de volgende twee Kom-op-adem arrangementen plaats:  
 Van 19-21 april: In balans – voor mensen met burn-out klachten 
 Van 24-26 april: Leven met verlies – voor wie een dierbare moet missen door overlijden 
Met een kleine groep lotgenoten kom je samen onder deskundige begeleiding. Er is een 
luisterend oor voor je verhaal. Het samen in gesprek zijn geeft herkenning en erkenning. Bij een 
open Bijbel bespreek je onderwerpen die passen bij je situatie. Je hoeft een paar dagen niet te 
zorgen, er wordt voor je gezorgd. Je hebt een eigen kamer. Maaltijden en activiteiten zijn in 
groepsverband. In je vrije tijd kan je ontspannen en genieten van de mooie omgeving van de 
Herberg.  
Er zijn nog (enkele) plaatsen vrij! Voor meer informatie ga naar www.pdcdeherberg.nl of mail naar 
komopadem@pdcdeherberg.nl. Aanmelden kan tot en met 10 april.  
Deze Kom-op-ademweken biedt de Herberg naast het herstelarrangement van 2-6 weken.  
 

REISLEIDERS GEZOCHT | HGJB-VAKANTIES 2023 
Deze zomer gaan er meer dan 900 kinderen, tieners en jongeren met de HGJB op vakantie. 
Alleen… daarvoor is ook reisleiding nodig. Daarom zoekt de HGJB enthousiaste jongeren die 
deze zomer een weekje met hen op stap willen. Ken of ben jij een jongere die dit goed zou 
kunnen?   
Het leiden van een reis is niet alleen leuk, maar ook leerzaam en verdiepend voor het geloof. 
Reisleiders geven aan dat het bijzonder is om een vakantie te leiden. Ze krijgen er namelijk veel 
voor terug: ontwikkeling in leiderschap, groei in (het uitdragen van) je geloof en een onvergetelijke 
ervaring. 
> Meer weten? Ga naar HGJB.nl/reisleiding. 
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Voor deze roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?   (Diaken W. van Dijken) 

OPPAS                          JEUGDOPPAS 
2 april mw. B. Krooneman 06-11988368 Lydian 

9 april mw. W. Fokkinga 06-20288090 Enzo 

10 april mw. L. Frankenhuis 06-21278626 Frances 

16 april mw. J. v.d. Wal 06-45973323 Jorik 

23 april mw. O. Top 0594-504644 Lydian 

30 april mw. G. v. Gosliga 0594-785721 Mariëlle 

7 mei mw. M. v.d. Brug 06-11494715 Enzo 

DEURDIENST                                              EHBO 
2 april mw. G. Zuidema 06-42377120 mw. F. Verbree 0594-506075 

7 april mw. A. Kiekebeld 0594-507012 mw. M. Bolt 0594-504885 

9 april mw. D. Hofman 0594-213717 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 

10 april dhr. W. Loonstra 06-40474988 mw. W. Schaap 0594-502276 

16 april mw. C. den Besten 0594-505035 mw. M. v.d. Wal 06-33585026 

23 april mw. F. Verbree 0594-506075 mw. F. Verbree 0594-506075 

30 april mw. W. Fokkinga 06-20288090 mw. M. Bolt 0594-504885 

7 mei mw. G. Zuidema 06-42377120 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 

BLOEMENGROET             AUTODIENST 
2 april mw. P. Telintel 0594-853020 mw. M. Homan 050-5515653 

7 april  -  dhr. E. Kooi 0594-213019 

9 april mw. G. de Vries 06-13936588 dhr. R. Noorman 0594-548350 

10 april  -  dhr. A. v. Waarde 0594-505276 

16 april mw. G. v. Gosliga 0594-785721 mw. M. Homan 050-5515653 

23 april mw. H. Koopman 0594-591410 dhr. E. Kooi 0594-213019 

30 april mw. A. Kiekebeld 0594-507012 dhr. A. v. Waarde 0594-505276 

7 mei mw. T. Meindertsma 0594-233614 dhr. R. Noorman 0594-548350 

AGENDA EN ACTIVITEITEN APRIL 2023  
(Deze activiteiten vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders vermeld) 

zondag 2 april 11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 

maandag  3 april 19.00 ; 20.15 Catechese: t/m 18 jaar ; 19 jaar en ouder 

donderdag 13 april 20.00 uur Bijbelkring 

woensdag 19 april 09.30 uur 
 
19.30 uur 

Ochtendvrouwenkring bij Lukine Verkade,  
Gezamenlijke gesprekskring met mannenvereniging van 
De GKV in De Rank, Zuidhorn 

maandag 24 april 20.00 uur Gesprekskring bij fam.Koopman 

donderdag 27 april 20.00 uur Bijbelkring 

 
VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:  De sluitingsdatum voor het mei - nummer 

van Kerkneis is zaterdag 29 april, uiterlijk 18.00 uur. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van 
Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).  
Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis. 
 

BIJ DE VOORPAGINA 
“En op de eerste dag van de week gingen zij [de vrouwen], heel vroeg in de morgen, naar het 
graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen 
mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, 
vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel 
waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden 
en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de 
doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt” (Lukas 24:1-6).
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SAAKSUM 
KERKDIENSTEN SAAKSUM 

2 april 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Gezamenlijke belijdenisdienst in Noordhorn  

6 april 19.30 uur  Ds. M. Krooneman, Witte Donderdag, bediening Heilig Avondmaal 

9 april 09.30 uur Ds. J. Hoekman (Rutten), 1e Paasdag 

10 april 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Gezamenlijke zangdienst in Noordhorn  

16 april 09.30 uur Ds. N.F.L. de Leeuw (Oude Pekela) 

23 april 09.30 uur Ds. H. Born (Hasselt) 

30 april 09.30 uur Prop. H. Krooneman (’t Harde) 

7 mei 09.30 uur Dhr. J.C.A. van den Berge (Sebaldeburen) 
 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij. 
De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten. 

2 april Extra collecte voor de predikantsplaats 

6 april Alleen avondmaalscollecte: leerstoelfonds Gereformeerde Bond 

9 april Diaconiecollecte voor deelgenoten Lichtendonk in Bosnië 

23 april Alleen collecte voor de predikantsplaats 

30 april Extra collecte voor de predikantsplaats 

7 mei Diaconie GZB Project 10 27: Noodhulp en wederopbouw 
 

JARIGEN 
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn: 
4 mei mw. J. Stouwie-Guikema 
6 mei mw. K.P.R. Wessels-Wiersema 
Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar! 
 

COLLECTEN DIACONIE EN KERKVOOGDIJ  
Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: Zie pagina 6 & 7.  
Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum hartelijk dank ! 
 

GROET 
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad. 
 

BIJBELLEESROOSTER APRIL 2023 
za 1 Numeri 27:12-23 zo 16 Nehemia 3:1-10 

zo 2 Matteüs 21:1-9 ma 17 Nehemia 3:11-21 

ma 3 Matteüs 21:10-17 di 18 Nehemia 3:22-32 

di 4 Psalm 120 wo 19 Nehemia 3:33–4:8 

wo 5 Matteüs 26:1-16 do 20 Nehemia 4:9-17 

do 6 Matteüs 26:17-75 vr 21 Nehemia 5:1-13 

vr 7 Matteüs 27:1-56 za 22 Nehemia 5:14-19 

za 8 Matteüs 27:57-66 zo 23 Psalm 23 

zo 9 Matteüs 28:1-15 ma 24 Nehemia 6:1-9 

ma 10 Matteüs 28:16-20 di 25 Nehemia 6:10-19 

di 11 Psalm 139:1-12 wo 26 Nehemia 7:1-7a(-60) 

wo 12 Psalm 139:13-24 do 27 Nehemia 7:61-72a 

do 13 Nehemia 1:1-11 vr 28 Nehemia 7:72b–8:12 

vr 14 Nehemia 2:1-10 za 29 Nehemia 8:13-18 

za 15 Nehemia 2:11-20 zo 30 Nehemia 9:1-8 
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     Jeugdneis              April  2023  

Beste jongens en meisjes,  
Goede Vrijdag en Pasen! Hij leeft, Hij is opgestaan!  
In Johannes 1:29 zegt Johannes de Doper:  “Zie het Lam!”. De Heere 
Jezus wordt door hem een lam genoemd. Dat heeft te maken met het 
Oude Testament. In Exodus gaat het over de uittocht uit Egypte. Het 
volk Israël moest toen een lam slachten en met het bloed van dat lam 
hun deurposten insmeren zodat de 10e plaag (sterven van de 
eerstgeborene) aan hun huis voorbij ging. Later ging de hogepriester 
eenmaal per jaar het Heilige der Heilige binnen om met het bloed van 
een onschuldig lam, de zonden van het volk te bedekken door dat 
bloed op het verzoendeksel van de ‘Ark van het Verbond’ te 
sprenkelen. In het Nieuwe Testament is de Heere Jezus het Lam. 
Goede Vrijdag en Pasen! Er hoeven nu geen offers voor de zonde 
meer gebracht te worden. Die zijn niet meer nodig. Want alleen 
dankzij het werk van de Heere Jezus, wil God met ons omgaan en 
mogen wij naar Hem toe gaan (Joh. 14:6). 
Puzzel  
Er zijn woorden uit gezang 43 en 53 niet compleet ingevuld. Vul jij 
ze in? Je leest van boven naar beneden dan de oplossing van deze puzzel. Mail dit naar 
Jeugdneisnoordhorn@gmail.com.  
Na 5 goede oplossingen ontvang je een boekenbon! Succes. Groetjes, Alexandra. 

 

Woorden: dankaltaar / hoon / amen / klacht / verslagen / dood / werpen / eersteling /  
doornenkroon / Hij / Zie / kleed / kroon / harten / smarten / geweten / spotkleed / riet / trooster / 
lijdt / koning 

     Gez. 43             Gez.53        

     lijdenstijd, goede vrijdag       Pasen        

                 o n                     d                

           n     g                   w        n           

          l                             e     o   t       

            r     t               e            i   g       

                   t k       d       v       l       n     

           e          n                     t           e r 

          S     r     n                      c   t         

            H   r     n                     a     n         

                 o n                   d             a a r 

            k       d                          

            Z   e                              

          H   j                                

d              r o   n                        

                               

                                                    !    

                               
 

Oplossing puzzel maart 2023:   Bidt, Zoekt, Klopt!  
 
 

Zie het Lam van God 
dat de zonde 

der wereld wegneemt! 
Johannes 1:29 
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Zing maar mee    psalm 118:11 
De steen, dien door de tempelbouwers 
Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
Is, tot verbazing der beschouwers, 
Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
Door 's HEEREN hand alleen geschied; 
Het is een wonder in onz' ogen; 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 


