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CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE 
  Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn 
  t/m 16 juli 2023   Telefoon: 0594-52 88 91 
       Email: predikantnoordhorn@gmail.com       

ALGEMEEN / NOORDHORN  
Scriba (contactpersoon):   ouderling K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn 
        Telefoon: 0594-50 51 08 
        Email: scribanoordhorn@gmail.com  
 
Kerkelijk Bureau:    dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn 
* Ledenadministratie:    Telefoon: 0594-50 60 75 
        Email: nohosaak@gmail.com 
Kerkvoogdij:  
* Ouderling-kerkrentmeester:  dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
   Telefoon: 06-23371122 / Email: wimtelintel@gmail.com 
 
* Kerkelijk ontvanger:     dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,  
 (ook voor collectemunten)  9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74 
         bestellen collectemunten via: collectebonnen@ziggo.nl 
 

Diaconie:       
* Secretaris:        
 (ook voor vrijwilligersroosters)      
      
* Penningmeester:    diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,  
 (ook voor kerkradio/internet)  9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14 
  
 

* Email diaconie:      diaconienoordhorn@gmail.com 
 

BANK-/GIRO NUMMERS VAN KERKVOOGDIJ EN DIACONIE NOORDHORN EN 
SAAKSUM 
* Bank- /gironummer kerkvoogdij: Banknummer NL70 RABO 0375 8296 60 
         Gironummer  NL33 INGB 0000 8957 06 
* Banknummer diaconie:  NL72 RABO 0375 8044 04 
 

SAAKSUM  
Kerkenraad:      ouderling K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn 
        Telefoon: 0594-50 51 08  /  Email: k.tempel@ziggo.nl  
 

Diaconie:      diaken L. Terpstra, Rikkerdaweg 38, 9884 PB Niehove 
        Telefoon: 0594-59 19 33 
        Email: diaconienoordhorn@gmail.com 
 

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NED. HERV. KERK NOORDHORN 
* Contactpersoon:  dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
   Telefoon: 06-23371122 / Email: wimtelintel@gmail.com 
* Banknummer Stichting:  NL51 RABO 0375 8584 23 
 

Website:      www.hervormdnoordhorn.nl 
 

* Beheer website     dhr. A. van Waarde 
Email: websitehervormdnoordhorn@gmail.com 

 

Kerkdienst via internet: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn 

Zowel ‘live’ als achteraf te beluisteren. 
 

Redactie-adres ‘Kerkneis’:  fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn 
        E-mail: mariavanwaarde@gmail.com 
 

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een gift overmaken op het  
bank- /gironummer van de kerkvoogdij, onder vermelding van ‘gift Kerkneis’. 
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MEDITATIE 
 

Zie, meer dan Salomo is hier! 
Mattheüs 12:42b 

 

In de achterliggende 4,5 jaar heb ik in op twee na alle nummers van Kerkneis gemediteerd 
over een spreuk van Salomo. 43 keer in totaal, telde ik. Wat een wijsheid zit er in het 
Spreukenboek! In deze laatste Kerkneis waaraan ik mijn medewerking verleen woorden 
van ‘de meerdere Salomo’: Jezus Christus. Hij zegt het Zelf: ‘meer dan Salomo is hier!’ 
 Een bijzondere uitspraak, want het laat zien dat de personen van het Oude Testament 
meer dan eens een type zijn van Christus. Dat wil zeggen: we zien in deze mensen iets, 
een begin, van wat we later in Jezus Christus ten volle geopenbaard zien. In Salomo’s 
geval: zijn wijsheid en rijkdom, die wijd en zijd bekend was, tot aan de koningin van het 
verre Sjeba (waarschijnlijk het huidige Ethiopië) toe. Christus’ wijsheid en rijkdom is echter 
nog veel groter en rijker. 
 Tegelijk is het een aangrijpend gedeelte, want Jezus spreekt hier tegen 
schriftgeleerden en Farizeeën, die een teken van Jezus vragen maar niet in Hem geloven 
(Matt. 12:38). Daar doet Jezus echter niet aan mee: geen wonderen op bestelling. Het is 
niet: u vraagt, wij draaien. Hij vraagt geloof. En dan wordt het heel scherp: ‘De koningin 
van het Zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen, want 
zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, 
meer dan Salomo is hier!’ 
 Wat bedoelt Jezus? De koningin van het Zuiden, van Sjeba is de halve wereld over 
gereisd (ruim 4000 km) om Salomo’s rijkdom te bewonderen. En toen hij haar alles had 
laten zien, was ze diep onder de indruk, en eerde hem met geschenken. Maar nu is de 
vraag: hoe reageren wij op de meerdere Salomo, Jezus Christus? Zijn wij ook onder de 
indruk gekomen van Hem, van Zijn rijkdom en wijsheid? Eren wij Hem met het grootste 
geschenk: ons hart en leven? Zo niet, dan zal in het oordeel de koningin van Sjeba ons 
veroordelen. Ze zal zeggen: ik heb Salomo geëerd, maar jullie hebben Jezus Christus, 
veel groter dan Salomo, niet geëerd. 
 Aan het eind van mijn bediening in Noordhorn-Saaksum (wat vreemd om dat te 
schrijven!) vraag ik mij af of ik deze meerdere Salomo wel duidelijk, liefdevol, scherp en 
goed genoeg heb gepredikt. Ik ben bang van niet. Daarin schiet iedere prediker tekort. 
Maar Hij ís in ieder geval gepredikt in de afgelopen jaren! En de vraag voor iedere hoorder 
is: wat heb je ermee gedaan? Zorg dat de koningin van het Zuiden niet tegen je zal 
getuigen op de oordeelsdag, omdat de rijkdom van Jezus als grotere Salomo je 
voorgehouden is, maar je liever vasthield aan de rijkdom van hier beneden. 
 Meer dan Salomo is hier. Wees net als de koningin van Sjeba: zoek Hem op, steeds 
weer. Laat je rondleiden in Zijn paleis! Dan denk ik aan Zijn Woord: de Bijbel; en aan Zijn 
huis: de kerk. En kom onder de indruk. Dat heb je steeds weer nodig, écht. Want er zijn 
meer kapers op de kust: de wereld wil ook door (jo)u geëerd worden. Maar Jezus Christus 
is zoveel rijker en groter. Als je daarvan onder de indruk komt, dan ga je net als de koningin 
van Sjeba deze grote Koning eren. 
 

‘De koning moge eeuwig leven!’ 
bid elk met diep ontzag. 
Men zal hem goud van Sjeba geven, 
hem prijzen heel de dag. 
Uit Sjeba en uit Seba komen 
de vorsten met hun kunst, 
zij hebben schatting meegenomen 
en smeken om zijn gunst.   Psalm 72:8a,5b (berijming Weerklank) 

 

Ds. M.K 
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KERKDIENSTEN NOORDHORN (Deze kerkdiensten zijn tevens te volgen via 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn) 

2 juli 09.30 uur Ds. M. de Jager (Dwingeloo), na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman, Voorbereiding Heilig Avondmaal 

9 juli  09.30 uur Ds. M. Krooneman, Bediening Heilig Avondmaal 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman, Dankzegging Heilig Avondmaal 

16 juli 09.30 uur Dhr. J.C.A. van den Berge (Sebaldeburen) 

 14.30 uur Ds. M. Krooneman, Afscheidsdienst Ds. Krooneman), gezamenlijke 
dienst met Saaksum 

23 juli 09.30 uur Ds. F.J.K. van Santen (Leusden) 

 19.00 uur Ds. A. Slingerland (Almkerk) 

30 juli 09.30 uur Dhr. A. Riepma (Assen), gezamenlijke dienst met Saaksum 

 19.00 uur Ds. N. Noorlander (Onstwedde) 

6 aug. 09.30 uur Ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden), na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer 

 19.00 uur Ds. J.M. Viergever (Oostwold (Old.)) 

13 aug. 09.30 uur Ds. J. Hoekman (Rutten) 

 19.00 uur Dhr. A. Riepma (Assen) 

20 aug. 09.30 uur Prop. H. Krooneman (’t Harde) 

 19.00 uur Ds. G.W. van Wingerden (Stedum) 

27 aug. 09.30 uur Ds. J.M. Viergever (Oostwold (Old.)) 

 19.00 uur Ds. J. Hoekman (Rutten) 

3 sept. 09.30 uur Ds. H. Born (Rouveen), na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer, 
gezamenlijke dienst met Saaksum 

 19.00 uur Dhr. L.J. Blees (Dorkwerd) 
 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte voor de 
kerkvoogdij. De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten. 

2 juli Alleen collecte voor de predikantsplaats 

9 juli Alleen avondmaalscollecte 

30 juli Extra collecte voor de predikantsplaats 

13 aug. Diaconie GZB collecte: Evangelie èn levensonderhoud voor Filipino’s 

20 aug. Diaconiecollecte voor deelgenoten Lichtendonk in Bosnië 

27 aug. Extra collecte voor de predikantsplaats 

3 sept. Diaconie GZB Project 10 27: Beroepstrainingen Filipijnen 
 

UIT DE PASTORIE 
 
 

WAT ACHTER ONS LIGT 
Het was bijzonder om een aantal dagen in Hongarije te zijn met de collega’s daar. Zij hebben het 
veel moeilijker dan wij. Nauwelijks kunnen ze terugvallen op anderen, een kerkenraad, betrokken 
gemeenteleden. Alles komt op de dominee aan. Een collega had elke zondagmorgen drie 
diensten, voor 5, 7 en 25 mensen. En dan toch volhouden, omdat je geroepen bent. In de 
eenzaamheid volharden, het steeds bij de HEERE zoeken. Het was inspirerend en bemoedigend. 
Bij thuiskomst waardeer je weer extra alles wat ons hier gegeven is, ook in onze gemeente. 
Wat achter ons ligt… tja, dat is 4,5 jaar samen optrekken als predikantsgezin met de gemeente 
van Noordhorn en Saaksum. Het is een cliché om te schrijven, maar toch: wat vliegt de tijd. Er is 
eigenlijk veel te veel om te overpeinzen en te schrijven, dat past niet in deze voorlopig laatste ‘Uit 
de pastorie’. Maar wat hebben we goede jaren gehad hier. Soms waren er moeilijke momenten 
in het ambtelijk werk, en terugkijkend waren dat de meest leerzame momenten. Er waren ook 
ontzettend veel goede en mooie momenten. We hebben de gemeente mogen zien groeien in 
deze jaren. We hebben als gezin het ontzettend goed gehad te midden van de gemeente en in 
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deze prachtige pastorie. Voor onze oudste twee, David en Eva, zullen hun vroegste herinneringen 
die zijn aan deze plaats en dit huis, aan deze school en deze kerk. 
Het doet me veel als ik dit schrijf. Steeds meer en meer dringt het besef door dat we een periode 
afronden, al denk ik dat het pas echt binnenkomt als we straks op Urk zitten en tot het inzicht 
komen: Noordhorn en Saaksum is echt voorbij. Het afscheid doet echt pijn, je wordt losgescheurd. 
Zo ervaren ook gemeenteleden het, althans dat is wat ik ervan hoor. En dat is een goed teken, 
want dat duidt op een band die is gegroeid in de achterliggende tijd. En op de zegen die ervaren 
is in Jezus Christus. 
Een heel dubbel gevoel gaf het als ik de afgelopen weken ouderen de hand schudde die niet 
meer in de kerk komen. Dat betekent: ik ga ze in dit leven hoogstwaarschijnlijk niet meer zien. En 
dat terwijl we zoveel met elkaar gedeeld hebben. Daarom heb ik veel van deze bezoeken besloten 
met de afscheidswoorden van Paulus aan de gemeente van Korinthe (2 Kor. 13:13): ‘De genade 
van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest zij 
met u allen. Amen.’ Gelukkig neemt de drie-enige God geen afscheid. Hij blijft hier, en Hij gaat 
mee. Alleen in dat vertrouwen kunnen we afscheid nemen. 
 

WAT VOOR ONS LIGT 
Voor ons als gezin ligt een hectische tijd voor ons, zowel praktisch als geestelijk. Praktisch is 
verhuizen toch altijd weer een hele onderneming. Geestelijk is het nog ingrijpender, hierboven 
schreef ik er al wat over. We zijn nu vooral heel benieuwd hoe de ‘landing’ op Urk zal zijn. 
Persoonlijk ben ik heel dankbaar dat ik een vrouw heb die ten volle de roeping in Gods Koninkrijk 
ondersteunt, én die ook zelf is overtuigd geraakt van het feit dat Gods weg voor ons naar Urk 
gaat. Het lijkt me zoveel moeilijker als je als dominee je gezin tegen hun zin ‘op sleeptouw’ moet 
meenemen. Maar het is wel een offer, zeker voor domineesvrouw en domineeskinderen.  
 Wat betreft de gemeente maak ik mij geen zorgen: als God een dienaar wegroept zal Hij ook 
voor een nieuwe dienaar zorgen. Als ik dat in de achterliggende tijd tegen iemand zei, kreeg ik 
wel eens de reactie: dat is wel makkelijk gezegd. Toch denk ik dat we echt aan dit geloof moeten 
vasthouden. Om een voorbeeld te geven: toen ik 4,5 jaar geleden ds. Kreuk belde om te vertellen 
dat ik het beroep naar Noordhorn-Saaksum had aangenomen en daarbij de bijbelteksten 
noemden die ons geholpen hadden in deze keuze, verwonderde het ons dat een van die teksten 
precies de woorden waren waarmee hij naar Oude Tonge was gegaan. Daar zie je in: God weet 
wat Hij doet, en Hij gaat door met Zijn werk. Ook in Noordhorn en Saaksum!  
Dus: ja, er is een groeiend predikantentekort, en ja, we weten niet hoe lang de vacaturetijd zal 
duren. Maar God houdt ook hier Zijn kerk in stand en Hij zal ervoor zorgen dat hier vroeg of laat 
weer iemand komt die ‘de herdersstaf’ mag opnemen! In de tussentijd mogen we dankbaar zijn 
dat ds. Bogerd het pastoraat en de catechese op zich wil nemen, en ds. Noorlander het 
consulentschap. 
 

Voor de laatste keer een groet vanuit de Noordhorner pastorie, ook namens Berdien en de 
kinderen, 
(jo)uw ds. M.K. 
 

VAN DE KERKENRAAD  
 

ZIEKTE EN ZORG 
• Zr. G.R. Span-van der Tuin kreeg een lichte beroerte. Ze mag gelukkig al licht herstellen, al 

is ze nog erg moe en heeft ze weinig kracht.  

• Zr. Ans Boersma is opgenomen geweest in het ziekenhuis met hartklachten. Het bleek dat ze 
al langere tijd hartfalen heeft. Ze is inmiddels weer thuis, maar er volgen nog verdere 
onderzoeken. 

• Zr. Johanna van der Veen is voor de derde keer in korte tijd opgenomen in het ziekenhuis. Ze 
heeft een zuurstoftekort en valt daardoor soms weg. Ook haar man Jemke heeft het door alles 
wat op zijn bord ligt zwaar. 
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Wat kunnen er veel zorgen zijn in een mensenleven. We wensen alle zieken en hen die zorgen 
hebben Gods nabijheid toe met de woorden van Psalm 84:12-13: ‘Want God, de HEERE, is een 
zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan wie 
in oprechtheid zijn weg gaat. HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt.’ 
 

ROUW 
Paul en Gea Zuidema-Rijskamp werden opgeschrikt door het overlijden van de moeder van Paul 
in Oldehove. Hoewel haar gezondheid al jaren zwak was, kwam het sterven toch nog plotseling 
na een heel nare val. We bidden Paul en Gea, maar ook Pauls vader en de verdere familie Gods 
nabijheid en troost toe. 
 

JARIGEN  
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn: 

 

10 juli mw. G. van der Meer-van Huis 
25 aug. dhr. L. Zwartenkot 
27 aug. dhr. S. Terpstra 
 

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar! 
 

GESLAAGD 
Verschillende jongeren binnen onze gemeente zijn geslaagd: 
Voor HAVO: Sjoerd Kingma 
Voor VWO: Harm-Jan de Groot 
Voor de opleiding teeltexperten groene technologie: Mark Kleefman  
Voor de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker: Lydian Kleefman  
Namens de gemeente heeft ds. Krooneman de geslaagden een bloemetje gebracht. We 
feliciteren alle jongeren van harte en wensen hen Gods zegen toe op hun verdere weg. 
 

BINNENGEKOMEN 
Overgekomen uit de GKv te Buitenpost is het echtpaar Evert en Jolande van den Born-van 
Steenbergen met hun kinderen Wilbert, Arjen en Marleen. Zij bezoeken al een tijdje de 
kerkdiensten en zijn inmiddels welkom geheten in de eredienst. We hopen dat zij zich in ons 
midden snel thuis mogen voelen en bovenal dat ze gevoed mogen worden door het Woord op 
zondag en doordeweeks. 
 

VACATURETIJD 
Na het afscheid van ds. Krooneman op 16 juli is onze gemeente vacant. Ds. K.H. Bogerd en ds. 
N. Noorlander zijn bereid gevonden ons als gemeente bij te staan in deze periode. Ds. Bogerd is 
bij velen van ons een bekende gastvoorganger, en heeft zich in de avonddienst van 18 juni nog 
eens aan ons voorgesteld. Hij zal, net als in de vorige vacaturetijd, het praktische gemeentewerk 
(catechese, pastoraat, etc.) op zich nemen. Verderop in dit Kerkneis vindt u een berichtje van 
hem met betrekking tot de catechese. 
 Ds. Noorlander is oud-predikant van onze gemeente (1992-1999). Hij zal het consulentschap 
op zich nemen. Als zodanig is hij minder zichtbaar voor de gemeente. De belangrijkste taak van 
de consulent is volgens de kerkorde het begeleiden van het beroepingswerk. Ook zal hij soms 
betrokken zijn bij kerkenraadsaangelegenheden. We zijn beide predikanten dankbaar dat ze hun 
gaven willen inzetten in het midden van onze gemeente. 
 

STUDIEDAG TRANSGENDERISME 
Op 26 juni was er in Onstwedde een studiedag van de Gereformeerde Bond (GB) en de 
Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) over transgenderisme. Een afvaardiging van vier 
broeders uit onze kerkenraad was aanwezig. Het is schokkend om te horen hoe ver de 
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ontwikkelingen al zijn. Er zijn jongeren die oprecht, vanaf zeer jonge leeftijd, zich niet prettig 
voelen in hun eigen lichaam. Er is echter een veel grotere groep die door de huidige media ten 
onrechte in verwarring is gebracht over hun geslacht/gender. En dan zijn er nog jongeren die 
meedoen met de ‘hype’ omdat het nu eenmaal in de mode is om LHBTIQ+ te zijn. 
 Misschien is dit voor u abracadabra. Als u kinderen of kleinkinderen hebt is het toch goed u 
hier eens in te verdiepen. Zeker voor de ouders van jonge kinderen en pubers. Op vrijwel alle 
scholen wordt het wereldse gedachtegoed over gender doorgegeven. De (sociale) media doen 
ook hun duit in het zakje. Hebben we door waar onze jongeren door beïnvloed worden? Gaan we 
het gesprek aan? 
 De grote moeite die we hebben met deze ontwikkeling komt voort uit Gods Woord: God 
schiep de mens mannelijk en vrouwelijk (Gen. 1:27). Dat is fundamenteel. Dat laat echter onverlet 
dat we geïnteresseerd en geduldig hebben te luisteren als jongeren (of anderen) bij ons komen 
met nood hieromtrent. Geen snelle oordelen, maar doorvragen en meeleven zijn het eerste. 
Daarna zijn we ook geroepen liefdevol de waarheid te zeggen vanuit de Bijbel. 
 

CATECHISATIE 2023/2024 OP DONDERDAGAVOND 
Het is nog ver weg, maar hierbij geef ik alvast de catechesedata door. Het gaat om 
donderdagavonden in de Wegwijzer. Te beginnen op D.V. donderdagavond 5 oktober.  
-Van 12 t/m 17 jaar van 18.30 uur tot 19.15 uur 
-Van 18 jaar en ouder van 19.15 uur tot 20.00 uur 
Verder wordt u en jij in de gelegenheid gesteld om te overwegen of je belijdeniscatechese wilt 
volgen. Hetzij om te verdiepen of hetzij om daadwerkelijk geloofsbelijdenis af te leggen. De 
belijdeniscatechese wordt eveneens op donderdagavond gegeven. Wilt u of jij 
belijdeniscatechese volgen dan kunt u of jij je bij mij opgeven: 0511-421388 of 06-36275893 
-Belijdeniscatechese vanaf 20.15 uur 
Data catechese in de Wegwijzer (2023-2024): 
D.V. 5 oktober, 12 oktober, 18 oktober, (26 oktober niet i.v.m herfstvakantie), 2 november, (9 
november niet i.v.m. dankdag), 16 november, 23 november, 30 november, 7 december, 14 
december, 21 december (28 december niet en 4 januari niet i.v.m. kerstvakantie), 11 januari, 18 
januari, 25 januari, 1 februari, 8 februari, 15 februari, (22 februari niet i.v.m. voorjaarsvakantie), 
29 februari, 7 maart, (14 maart niet i.v.m. biddag) en 21 maart. 
 

Ik wens u en jullie allemaal een goede vakantie en kijk er naar uit om u en jullie weer te ontmoeten. 
En zoals jullie vast nog wel weten: de eerste avond catechisatie trakteer ik. 
 

Met een hartelijke groet en zegen, 
Ds. K.H. Bogerd (tel. nr. 0511-421388  /  06-36275893) 
 

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM 
Aantal belijdende leden: 180 
Aantal doopleden: 108  
 

Mutaties van  25 mei tot 19 juni:  

• Op 5 juni kwamen over van de Gereformeerde Fonteinkerk te Buitenpost br. E.T. van den 
Born en zijn vrouw zr. J.T. van den Born-Van Steenbergen, alsmede hun kinderen Wilbert 
(24), Arjen (22) en Marleen (20).  

 

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie  
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COLLECTEN VAN DE DIACONIE  
Ontvangen collecten/giften mei en juni: Collecten  € 2507,50 

Giften   €   650,- 
Via ouderling:  €     50,-  

 

Overgemaakt: 
GZB collecte: medische zorg Albanië   € 750,- 
GZB collecte: steviger basis Albanische kerken € 500,-  
GZB Familie Lichtendonk Bosnië    € 400,- 
 

Namens de diaconie hartelijk dank!  E.Meindertsma, penningmeester 
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ  
Ontvangen collecten en giften van Noordhorn en Saaksum (ANBI 824382213) in de periode van 
30 mei t/m 24 juni 2023:  Collecten € 1.788,00  

Giften  €      50,00 
 

Via ouderling R. van den Akker is een gift ontvangen van € 50,00 voor de Diaconie.     
 

Namens het college van Kerkrentmeesters heel hartelijk dank voor uw bijdragen!  Jan Geertsema 
 

Bijdrage Solidariteitsfonds 2023:       
Kerken met financiële problemen of speciale projecten kunnen bij de PKN aankloppen om een 
bijdrage uit de solidariteitskas. Alle kerken worden verzocht om bij te dragen aan het 
solidariteitsfonds. De bijdrage voor de solidariteitskas bedraagt € 10,-- per belijdend lid. Hiervan 
is 50% voor onze eigen gemeente, de rest gaat naar de landelijke kerk PKN.  
Ieder belijdend lid van onze gemeente kan binnenkort een kwitantie hiervoor verwachten. Wij 
verzoeken u dit over te maken op de rekening van de Kerkvoogdij.  
 

Kerkelijke bijdragen: 
In onze begroting voor 2023 is een bedrag opgenomen aan opbrengst collecten en vrijwillige 
bijdragen van totaal € 110.000,--. Nu, ongeveer halverwege het jaar lopen we met de ontvangsten 
een beetje achter t.o.v.de begroting voor dit jaar. We vertrouwen erop dat dit maar tijdelijk zal 
zijn.  
Aandachtspunten bij het overmaken van kerkelijke bijdragen 
Onder de naam Hervormde Streekgemeente Noordhorn-Saaksum hangen meerdere rekeningen, 
zoals Kerkvoogdij, Diaconie en Zondagsschool. Zorg dat uw bijdrage op de goede rekening komt. 
Ook wil de penningmeester/ontvanger graag weten waarvoor het bedrag is bedoeld, bijvoorbeeld 
vaste bijdrage of dankdagcollecte. Kies daarbij ook het juiste rekeningnummer. 
 

Collectemunten: 
Zoals we eerder hebben aangegeven wordt het steeds lastiger en duurder om contant geld (van 
collecten) bij banken af te storten naar een rekening. Op ons verzoek om zoveel mogelijk gebruik 
te maken van collectemunten is heel goed gereageerd. Hartelijk dank daarvoor. Toch ontvangen 
we nog ca. 25% van de collecten als contant geld. Alles in de vorm van collectemunten zal 
natuurlijk ook niet lukken omdat er ook heel vaak gasten in de kerk zijn. 
U kunt de gewenste collectemunten (van € 0.50 en van 1-, 2- en 5 euro) bestellen bij onze kerkelijk 
ontvanger dhr. Jan Geertsema (tel. 0594-504674), bij voorkeur per mail naar: 
collectebonnen@ziggo.nl 
Het bedrag voor de gewenste hoeveelheid munten kunt u overmaken op bankrekening nummer: 
NL70 RABO 0375 8296 60 (met vermelding collectemunten) 
Nadat u collectemunten hebt besteld en betaald kunt u deze afhalen op de eerste maandag 
van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur bij de kerkelijk ontvanger, Hamsterpad 1a, Noordhorn. 
De eerstvolgende keer is maandag 3 juli a.s. tussen 19:00 - 20:00 uur. 
 

Namens de kerkrentmeesters, bij voorbaat dank.  
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UIT DE GEMEENTE  
 

DANKBETUIGING 
Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man,  
onze zorgzame vader en opa, 

Wim van Dijken 
betuigen wij u onze oprechte dank. 
 

Boukje van Dijken, 
kinderen en kleinkinderen 

 
BEDANKT! 
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, felicitaties en bloemen ter gelegenheid van ons 50 jarig 
huwelijks jubileum.  Uw meeleven heeft ons goed gedaan. 
 

Siep en Koosje de Boer Hamelink 

 
HARTELIJK DANK 
Beste gemeenteleden, 
Wij waren 25 mei 45 jaar getrouwd en mochten veel felicitaties ontvangen in de vorm van kaarten 
en bloemen. Daarvoor onze hartelijke dank. 
Bovenal gaat onze dank uit naar onze Hemelse Vader, die ons dit heeft gegeven. 
Daarom: "Geloofd zij God met diepst ontzag" 
 

Hartelijke groet, 
Jaap en Joke Iepema 

 
VERJAARDAGEN 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de ontvangen beste wensen ter gelegenheid van onze 
verjaardagen. 
  

Met een hartelijke groet,    
Having & Janny Kruiger 

 
GEMEENTEGIDS  
De gemeentegids is af! Afgelopen voorjaarsgemeenteavond zijn de eerste exemplaren 
uitgedeeld. Hebt u er nog niet één ontvangen? Dan kunt u deze opvragen bij uw wijkouderling.   
 

Hartelijke groet,  
Hans en Judith Weststrate 

 
AFSCHEID FAMILIE KROONEMAN 
D.V. Zaterdag 15 juli willen we als gemeente Noordhorn en Saaksum afscheid nemen van de 
fam. Krooneman.  
Het programma ziet er als volgt uit voor de oudere en de jongere van de gemeente: 
Het programma begint om 15.30 uur en om 17.30 uur willen we als gemeente samen eten. 
U kunt zich hiervoor opgeven op het opgavestrookje op pagina 16 van deze Kerkneis en vóór 11 
juli in de melkbus in de hal van de kerk doen, of je opgeven bij Gerda van Gosliga tel nr 06-
81667570 of per email gerda-gosliga@hotmail.com 
Na het eten hebben we het avondprogramma van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
Wees allen welkom! 
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NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL 
 
Zaterdag 10 juni zijn we met z’n allen een dagje naar Sansjerfertier in Friesland geweest.   

 
 
Na de zomervakantie start de 
zondagsschool weer. Hiervoor krijgen 
jullie t.z.t. een uitnodiging.  
 
We wensen jullie een fijne vakantie. 
 
Groeten van Gea, Mariëlle, Korine, 
Marte en Hennie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPROEP VOOR MEESTER OF JUF VOOR DE ZONDAGSSCHOOL 
 
We zijn nog steeds op zoek naar een meester of juf voor de zondagsschool! 
Heb je belangstelling dan kun je je opgeven bij Hennie Kleefman (06-81666653).  
 
 

  



11 
 
 
 

VERSLAG OUDEREN-REIS 21 JUNI  
Met stralende zon en goed humeur waren we om 1 uur bij de Wegwijzer. 
Cocky den Besten heette ons allen hartelijk welkom. Ds. M. Krooneman leest  een pelgrimspsalm 
voor. Hij vertelde erbij: we gaan vanmiddag op pad, maar we zijn ons hele leven op pad. Samen 
met Hem. Hierna ging hij ons voor in gebed. 
Nadat Anneke Kiekebeld ons verdeeld heeft over de auto’s, gaan we echt op stap.  
Zo reden we langs wuivende gerst, aardappelvelden en opkomende bonen, bieten en 
maisvelden. Op weg naar Noordpolderzijl. 
Op de dijk keken we over de kwelders naar de zee. 
We werden getrakteerd op fris met een versnapering. 
We gaan nu verder door het Hogeland naar Pieterburen. 
In Waddengenot kregen we koffie met gebak. 
Daarna langs Ommelander wegen weer naar Noordhorn. 
Daar hadden Koosje de Boer en Baukje van Dijken schalen vol pannenkoeken gebakken. 
Na samen het Onze Vader gebeden te hebben, hebben we gesmuld met als toetje ijs met 
advocaat of kersen en slagroom. 
Na een gezegende dag dankte de dominee met ons en wenst ons een goede thuisreis. 
We mogen terugkijken op een hele fijne middag. 
In ons hoofd zingen we het lied van Ede Staal: Doar ligt mien laand, mien Gruninger land. 
 

Tjaarda Meindertsma 
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OVERDEKTE ROMMEL- EN BOEKEN MARKT HERV. GEMEENTE 
NOORDHORN EN SAAKSUM 
ZATERDAG 09 SEPTEMBER 2023, AANVANG 9.00 UUR 
Voor de 35e keer is de rommelmarkt van onze gemeente Noordhorn -Saaksum gepland.   
We hebben een redelijk assortiment aan goederen, maar er kan nog veel meer bij. 
Uw aller opkomst is gewenst om de markt weer tot een succes te maken. Daar zijn veel mensen 
voor nodig. 
De tent wordt deze keer op dinsdag 5 september tussen 8.00 en 9.00 uur geplaatst. 
We moeten 7-10 mensen leveren om de tent recht op te zetten. 
Daarna gaan we de tent inrichten om alle spullen toonbaar te maken. 
Dat doen we vanaf dinsdagavond en verder de gehele week kan er ingericht worden. Schroom 
niet, maar geeft u zich op! Ook voor onze nieuwe leden doe ik speciaal een oproep, kom erbij en 
geniet van de week die voor u ligt. 
Natuurlijk ontbreekt onze jeugd ook weer niet, want die dragen al jaren hun steentje bij. 
En daar zijn we heel blij mee. 
Ook de ”Wegwijzer” wordt als een boekenmarkt ingericht, denkt u misschien daar heb ik neus 
voor, kunt u ook daar terecht als verkoper. 

We rekenen ook weer op onze kook en -bak kunstenaars voor iets bij de 
koffie tijdens de markt. 
Ook voor het prijzenbord zijn er wel weer een paar prijzen nodig! 
Ook dit jaar kunt u een lang week- end naar Appelscha winnen. Een 
overheerlijke taart en nog veel meer. 
En dan komt de verkoopdag zaterdag 09-09-2023 starten we om 9.00 uur. 
Graag op de verkoop zaterdag om tussen 8.00 en 8.15 aanwezig zijn in de 
tent, de koffie staat dan klaar. 
Misschien kunt u de rommelmarkt niet bezoeken, maar wilt u wel meedoen, 

dan kunt u een gift geven.  
Het rekeningnummer is  
NL70 RABO 0037 58296 60 O.V.V. Rommelmarkt 
2023 òf  
NL33 INGB 0000 8957 06 O.V.V. Rommelmarkt 
2023. 
We hopen weer op een gezellige rommelmarkt- 
week van 5 t/m 9 september 2023.  
We rekenen op u en op de jongelui! 
Laat de Heere ook onze rommelmarktweek 
weer zegenen, want zonder Hem zal het niet gaan. 
Met een hartelijke Rommelmarkt groet! 
 

De Rommelmarktcommissie, 
K. Tempel 
 

ROOSTER SPULLEN VOOR DE ROMMELMARKT INLEVEREN 2023 
Vrijdag van 19 tot 20 uur:   Zaterdag van 10 tot 12 uur: 

25/8          26/8  
01/9           02/9  

U kunt dan de spullen inleveren bij de papiercontainer Kastanjestraat achter de pastorie. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om iets te brengen, dan komen we het graag halen. 
U kunt dan bellen naar: Cocky den Besten: 0594-505035 of 

Gerard Geertsema: 06-16609402 of Henk Tempel: 0594-505108 
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INGEKOMEN BERICHTEN 
 

AVONDMAALSBEKER VAN SAAKSUM 
In een intermezzo op de gemeenteavond van donderdag 25 mei vertelde de voorzitter van de 
kerkenraad iets over de avondmaalsbeker van Saaksum. 
De beker is medio 1630-1640 gemaakt en in 2015 weer opgedoken op een veiling in Engeland. 
Momenteel is de beker in particulier bezit, de eigenaar heeft de beker na aankoop laten 
restaureren. Aangekondigd werd dat de beker binnen afzienbare tijd eenmalig weer in de kerk 
van Saaksum zal zijn. 
 

Op de beker staan twee familiewapens, waarschijnlijk van de personen die de beker aan de kerk 
hebben geschonken ter gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis zoals het huwelijk. 
 

Naast de wapens staat een kerk afgebeeld. De vraag was of dit de kerk van Saaksum zou kunnen 
zijn. Jaap Top vertelde dat Egge Knol, conservator Groninger Museum en kenner van Gronings 
zilver bij uitstek euforisch werd bij het zien van de beker en de afbeelding. Zijn opmerking: dit is 
het eerste bewijs van een kerktoren met een siepel in de provincie. 
 

Misschien een beetje teleurstellend maar ik deel de vreugde over de toren met siepel niet, het is 
niet de toren en kerk van Saaksum. Hiervoor verwijs ik naar Kerkneis van juli/ augustus 2022 blz. 
18. In het jaar 1550 wordt de toren met zadeldak gebouwd in opdracht van Coppen Jarghes als 
geschenk aan de tot dan toe torenloze kerk. Een kerkzegel van drie Groninger kerken liet dat 
tijdens de presentatie op de gemeenteavond ook zien. De kerk van Saaksum had in de tijd van 
het zegel geen toren. 
 

Als de toren in 1550 wordt gebouwd dan is het niet erg aannemelijk dat er binnen 70 tot 80 jaar 
een ingrijpende verbouwing heeft plaatsgevonden waardoor er ruimte was voor het plaatsen van 
een siepel. Bovendien en dat maakt het nog wat onaannemelijker zou die verbouwing weer 
ongedaan zijn gemaakt naar de toren zoals we die heden ten dage kennen. In de toren zijn geen 
ingrijpende wijzigingen te zien als gevolg van een forse verbouwing. Terzijde: Saaksum zou niet 
de eerste kerktoren zijn die na korte tijd weer werd herbouwd. Ook de toren van Sint Bavo (Grote 
Markt) Haarlem is gewijzigd nadat bleek dat de stenen toren door het enorme gewicht scheuren 
in de dragende pilaren van de kerk veroorzaakte. Op de Bavo staat nu een houten toren bekleed 
met lood inclusief carillon. 
Mijn aanname is dan ook dat Saaksum direct in 1550 een zadeldaktoren heeft gehad. 
 

Een mogelijkheid die niet valt uit te sluiten is de volgende. De beker was aanvankelijk niet voor 
Saaksum bedoeld maar voor een kerk in een dorp waar wel een siepel op de toren staat. In de 
directe omgeving zijn er twee: Noordwolde en Deinum (Friesland). De kerk had de beker 
uiteindelijk niet nodig en bleef bij de zilversmid in Visvliet staan totdat de kerk van Saaksum een 
beker bestelde. 
Een tweede optie is dat de 
zilversmid na de opdracht van 
Saaksum een nieuwe beker heeft 
gemaakt met een gegraveerde 
‘fantasietoren’ omdat hij de exacte 
situatie van de kerk van Saaksum 
niet kende. 
 

Toegegeven: het is een mooie 
avondmaalsbeker. 
 

Vincent Erdin 
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BERICHT VAN DE CHRISTELIJKE STUDENTENVERENIGING C.S.F.R. 
Beste aankomende student(e), 
Hopelijk heb je al je toetsen gehaald, heb je inmiddels gehoord dat je geslaagd bent en geniet je 
heel erg van je vakantie. Na je vakantie breekt er een nieuwe tijd aan: je studententijd! Een tijd 
om van te genieten, maar vooral ook een tijd waarin nieuwe vriendschappen ontstaan en waarin 
je jezelf heel erg kan ontwikkelen. Iets wat daar heel erg bij helpt, is het lid worden van een 
studentenvereniging. Wij nodigen je daarom van harte uit om eens een kijkje te komen op één 
van de disputen van de C.S.F.R. 

De C.S.F.R. is een van de oudste christelijke studentenvereniging met disputen in alle grote 
studentensteden van Nederland: Johannes Calvijn (Delft), Sola Scriptura (Utrecht), 
Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. (Amsterdam), Ichthus (Rotterdam), Panoplia (Leiden), Dei Gratia 
(Wageningen), Yir’at ‘Adonay (Groningen), Emèt Qenee (Eindhoven/Tilburg) en Quo Vadis 
(Nijmegen). Haar doel is het samenbrengen van christelijke studenten en bestuderen van allerlei 
thema's in het licht van de gereformeerde grondbeginselen. Je wordt uitgedaagd een mening te 
vormen en je (geloofs-)overtuiging te delen. Zo word je voorbereid op je rol in de kerk en in de 
samenleving. Dankzij bijbelkringen, lezingen, studiekringen en studentikoze vergaderingen krijg 
je de ruimte om je te verdiepen in uiteenlopende onderwerpen.  

Dit is het echter niet alleen, de C.S.F.R. is ook dé plek waar de amicitia hoogtij viert. Amicitia 
staat voor ‘vriendschap’ en ‘gezelligheid’. Amicitia komt tot uiting tijdens borrels, weekenden, 
gala’s, buitenlandse reizen, BBQ’s, spontane huisavonden en nog vele andere activiteiten. Dit 
vormt de basis voor levenslange vriendschappen en onvergetelijke herinneringen. Kortom, de 
C.S.F.R. is een plek waar iedereen zich thuis kan voelen. 

Wil jij hier meer over weten? Neem dan deel aan de introductieweek van één van onze 
disputen! Vele leden gingen je voor en vrijwel niemand heeft spijt. Ieder dispuut organiseert aan 
het eind van de zomervakantie een introductieweek waar je (nieuwe) leden ontmoet en erachter 
komt of de vereniging iets voor jou is. Meer informatie over de introductieweken van de C.S.F.R. 
vind je op onze website (www.csfr.nl) en onze Instagram (c.s.f.r.1951) Tot snel! 
 

WERELDVLUCHTELINGENDAG 20 JUNI 2023 
Op zaterdag 17 juni werden er in Zuidhorn activiteiten georganiseerd door Tafels van Hoop op 
het terrein van het Gomarus college aan de Brilweg in Zuidhorn. De bewoners van het Gomarus 
(vluchtelingen uit Oekraïne) en de statushouders die wonen in Noord- en Zuidhorn waren 
uitgenodigd. Er kon een wandeling door Zuidhorn worden gemaakt, deze  ging langs de 
dierenweide in de Oostergast en er werd een bezoek gebracht aan de RK kerk aan de Gast.  
Het hoogtepunt voor de deelnemers aan de wandeling was het bezoek aan de brandweerkazerne 
aan de Boslaan, waar uitleg werd gegeven over de werking van de brandweer.  
Verder waren er oud Hollandse spelletjes die fanatiek door jong en oud werden uitgeprobeerd. 
Er ontstonden mooie gesprekken met elkaar tijdens de koffie, thee en limonade met gebak, 
gemaakt door sommige statushouders en vrijwilligers. 
Weer een mooi moment dat je elkaar als oude, nieuwe en tijdelijke burgers van Noord-en 
Zuidhorn ECHT ontmoet!! 
 

Francien Verbree,  
Namens Tafels van Hoop Zuidhorn.  
P.S., E.e.a. wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning 
van de kerken, subsidie van de gemeente en giften van particulieren. 
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BIJBELLEESROOSTER JULI 2023 
za 1 Matteüs 10:21-33 Schreeuw het van de daken 

zo 2 Matteüs 10:34 –11:1 Neem je kruis op je 

ma 3 Matteüs 11:2-19 Goed luisteren 

di 4 Matteüs 11:20-30 Kom allen bij Mij 

wo 5 Spreuken 26:1-12 Over dwazen 

do 6 Spreuken 26:13-19 Over luiaards 

vr 7 Spreuken 26:20-28 Over kwaadsprekers 

za 8 Psalm 79 Wij zijn uw kudde 

zo 9 Spreuken 27:1-10 Ware vriendschap 

ma 10 Spreuken 27:11-18 Wees wijs en verstandig 

di 11 Spreuken 27:19-27 Zorg goed voor je kudde 

wo 12 Matteüs 12:1-21 Heer over de sabbat 

do 13 Matteüs 12:22-32 Innerlijke verdeeldheid 

vr 14 Matteüs 12:33-42 Goede en slechte vruchten 

za 15 Matteüs 12:43-50 Ware familie 

zo 16 Matteüs 13:1-23 De zaaier en het zaad 

ma 17 Matteüs 13:24-33 Het onkruid en de oven 

di 18 Matteüs 13:34-43 Tekst en uitleg 

wo 19 Matteüs 13:44-58 Verborgen schatten 

do 20 Psalm 119:41-48 Ik heb uw geboden lief 

vr 21 Spreuken 28:1-9 Geef gehoor aan de wet 

za 22 Spreuken 28:10-20 Goed leiderschap 

zo 23 Spreuken 28:21-28 Eerlijk en rechtvaardig 

ma 24 Psalm 119:49-56 Uw belofte doet mij leven 

di 25 Spreuken 29:1-9 Kies rechtvaardigheid 

wo 26 Spreuken 29:10-18 Berisping geeft wijsheid 

do 27 Spreuken 29:19-27 Zoek het bij de HEER 

vr 28 Psalm 119:57-64 De aarde is vol van uw trouw 

za 29 Spreuken 30:1-9 Gods woord is genoeg 

zo 30 Spreuken 30:10-14 Een gewaarschuwd mens… 

ma 31 Psalm 119:65-72 De wet is beter dan een schat 
 

5 MOOIE BIJBELTEKSTEN ALS JE OP REIS GAAT (BRON: EO) 
Misschien ben je deze zomer al op vakantie geweest, of je gaat nog. Hoe dan ook, het is altijd 
fijn om te weten dat God met je meegaat op reis. Want al ga je ver weg of blijf je dichtbij huis, op 
reis gaan brengt altijd risico’s met zich mee.! Bekijk hier de mooiste Bijbelteksten over Gods 
nabijheid. Voor jezelf, maar ook om anderen toe te wensen! 

• Zegen en bescherming: Numeri 6:24-26  
“Moge de HEER u zegenen en beschermen, moge de HEER het licht van Zijn gelaat over u doen 
schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u Zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn.”  

• Bron die nooit opdroogt: Jesaja 58:11 
“De HEER zal je voortdurend leiden, Hij zal je verkwikken in dorre streken, Hij maakt je botten 
sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit 
opdroogt.” Jesaja 58:11 

• Niet wankelen: Psalm 16:8 
“Steeds houd ik de HEER voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.” Psalm 16:8 

• Als een schild om je heen: Psalm 3:4 
“U, HEER, bent een schild om mij heen, U bent mijn eer, U houdt mij staande.” Psalm 3:4 

• Toevlucht en trouw: Psalm 91:4 
“Hij zal je beschermen met Zijn vleugels, onder Zijn wieken vind je een toevlucht, Zijn trouw is 
een veilig schild.” Psalm 91:4 
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BIJBELLEESROOSTER AUGUSTUS 2023 
di 1 Spreuken 30:15-23 Nooit genoeg 

wo 2 Spreuken 30:24-33 Buitengewone dieren 

do 3 Spreuken 31:1-9 Bescherm het recht 

vr 4 Psalm 119:73-80 Schenk mij inzicht 

za 5 Matteüs 14:1-12 Johannes onthoofd 

zo 6 Matteüs 14:13-21 Eten in overvloed 

ma 7 Matteüs 14:22-36 Wees niet bang 

di 8 Spreuken 31:10-20 Een sterke vrouw (1) 

wo 9 Spreuken 31:21-31 Een sterke vrouw (2) 

do 10 Psalm 119:81-88 Uw wetten vergeet ik niet 

vr 11 2 Koningen 16:1-9 Achaz in het nauw 

za 12 2 Koningen 16:10-20 Een nieuw altaar 

zo 13 Romeinen 9:1-5 De Israëlieten, Gods kinderen 

ma 14 Romeinen 9:6-18 Gods belofte 

di 15 Romeinen 9:19-29 Gods barmhartigheid 

wo 16 Romeinen 9:30–10:4 Gods gerechtigheid 

do 17 Romeinen 10:5-13 Geloof met je hart 

vr 18 Romeinen 10:14-21 Luister en kom tot geloof 

za 19 Romeinen 11:1-12 Door Gods genade uitgekozen 

zo 20 Romeinen 11:13-24 Goed én streng 

ma 21 Romeinen 11:25-36 Een goddelijk geheim 

di 22 Mattëus 15:1-20 Het is het hart dat telt 

wo 23 Matteüs 15:21-28 Een groot geloof 

do 24 Matteüs 15:29-39 Brood en vis 

vr 25 Matteüs 16:1-12 Een ander zuurdesem 

za 26 Matteüs 16:13-20 Wie ben ik? 

zo 27 Matteüs 16:21-28 Wat God wil 

ma 28 2 Koningen 17:1-12 Tegen Gods wil in 

di 29 2 Koningen 17:13-23 Verworpen en verstoten 

wo 30 2 Koningen 17:24-33 God én andere goden 

do 31 2 Koningen 17:34-41 Het slechte voorbeeld 

 
AFSCHEID FAMILIE KROONEMAN 
D.V. Zaterdag 15 juli willen we als gemeente Noordhorn en Saaksum afscheid nemen van de 
fam. Krooneman.  
Het programma ziet er als volgt uit voor de oudere en de jongere van de gemeente: 
Het programma begint om 15.30 uur en om 17.30 uur willen we als gemeente samen eten. 
U kunt zich hiervoor opgeven op onderstaand opgavestrookje en vóór 11 juli in de melkbus in de 
hal van de kerk doen, of je opgeven bij Gerda van Gosliga tel nr 06-81667570 of per email 
gerda_gosliga@hotmail.com 
Na het eten hebben we het avondprogramma van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
Wees allen welkom! 
 

Opgavestrookje voor het eten: 
 
Volwassenen: ....... 
 
Kinderen:  ....... 
 
U kunt deze strook in de melkbus in de hal van de kerk doen of je opgeven bij Gerda van Gosliga, 
tel nr 06-81667570. 
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Voor deze roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?     (ouderling H.J. Verkade) 
 

OPPAS                             JEUGDOPPAS 
2 juli mw. J. v.d. Wal 06-45973323 Enzo 

9 juli  mw. O. Top 0594-504644 Frances 

16 juli, 9.30 uur mw. L. Frankenhuis 06-21278626 Jorik 

16 juli, 14.30 uur mw. M. Rozema 050-4031843 Mariëlle 

23 juli mw. G. v. Gosliga 0594-785721 Mariëlle 

30 juli mw. M. v.d. Brug 06-11494715 Lydian 

6 aug. mw. W. Fokkinga 06-20288090 Enzo 

13 aug. mw. M. Rozema 050-4031843 Frances 

20 aug. mw. L. Frankenhuis 06-21278626 Jorik 

27 aug. mw. J. v.d. Wal 06-45973323 Mariëlle 

3 sept. mw. G. v. Gosliga 0594-785721 Lydian 

 

DEURDIENST                                              EHBO 
2 juli mw. C. den Besten 0594-505035 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 

9 juli  mw. W. Fokkinga 06-20288090 mw. M. Bolt 0594-504885 

16 juli mw. F. Verbree 0594-506075 mw. F. Verbree 0594-506075 

23 juli mw. G. Zuidema 06-42377120 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 

30 juli mw. A. Kiekebeld 0594-507012 mw. M. v.d. Wal 06-33585026 

6 aug. mw. D. Hofman 0594-213717 mw. W. Schaap 0594-502276 

13 aug. dhr. W. Loonstra 06-40474988 mw. M. Bolt 0594-504885 

20 aug. mw. C. den Besten 0594-505035 mw. M. v.d. Wal 06-33585026 

27 aug. mw. F. Verbree 0594-506075 mw. F. Verbree 0594-506075 

3 sept. mw. W. Fokkinga 06-20288090 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 

 

BLOEMENGROET             AUTODIENST 
2 juli mw. T. Meindertsma 0594-233614 dhr. E. Kooi 0594-213019 

9 juli  mw. P. Telintel 0594-853020 dhr. R. Noorman 0594-548350 

16 juli mw. M v. Waarde 0594-505276 dhr. A. v. Waarde 0594-505276 

23 juli mw. G. de Vries 06-13936588 mw. M. Homan 050-5515653 

30 juli mw. M. Buffinga 0594-699754 dhr. E. Kooi 0594-213019 

6 aug. mw. G. v. Gosliga 0594-785721 dhr. R. Noorman 0594-548350 

13 aug. mw. H. Koopman 0594-591410 dhr. A. v. Waarde 0594-505276 

20 aug. mw. A. Kiekebeld 0594-507012 mw. M. Homan 050-5515653 

27 aug. mw. T. Meindertsma 0594-233614 dhr. E. Kooi 0594-213019 

3 sept. mw. P. Telintel 0594-853020 dhr. R. Noorman 0594-548350 

 
AGENDA EN ACTIVITEITEN JULI / AUGUSTUS 2023  
(Deze activiteiten vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders vermeld) 

zondag 2 juli 11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 

zaterdag 15 juli 15.30 uur Afscheid familie Krooneman 

zondag 6 aug. 11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 

zondag 3 sept. 11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 

 

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS   

De sluitingsdatum voor het september-nummer van Kerkneis is zaterdag 26 augustus, uiterlijk 
18.00 uur. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn 
(Email: mariavanwaarde@gmail.com).  

Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis.
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SAAKSUM 
 
KERKDIENSTEN SAAKSUM 

2 juli 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Bediening Heilig Avondmaal 

9 juli  09.30 uur Ds. J.M. Viergever (Oostwold (Old.)) 

16 juli 14.30 uur Gezamenlijke dienst in Noordhorn 

23 juli 11.00 uur Ds. F.J.K van Santen (Leusden) 

30 juli 09.30 uur Gezamenlijke dienst in Noordhorn 

6 aug. 11.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden) 

13 aug. 09.30 uur Prop. H. Kramer (Urk) 

20 aug. 09.30 uur Dhr. A. Riepma (Assen) 

27 aug. 09.30 uur Dhr. G. Schenk (Urk) 

3 sept. 09.30 uur Gezamenlijke dienst in Noordhorn 

 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte voor de 
kerkvoogdij. 
De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten. 

2 juli Alleen avondmaalscollecte 

9 juli Alleen collecte voor de predikantsplaats 

30 juli Extra collecte voor de predikantsplaats 

13 aug. Diaconie GZB collecte: Evangelie èn levensonderhoud voor Filipino’s 

20 aug. Diaconiecollecte voor deelgenoten Lichtendonk in Bosnië 

27 aug. Extra collecte voor de predikantsplaats 

3 sept. Diaconie GZB Project 10 27: Beroepstrainingen Filipijnen 
 

 

JARIGEN 
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn: 

 

21 juli mw. A. Offringa-Kok 
30 juli dhr. J.J. Tempel 
2 sept. mw. G. van Dijk-Homan 
7 sept. mw. M.J. Burgler-Huizinga 
 

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar! 
 

COLLECTEN DIACONIE EN KERKVOOGDIJ  
Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: Zie pagina 8. 
 

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum hartelijk dank ! 
 

GROET 
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.  
 

  



19 
 
 
 

  Jeugdneis             Juli / Augustus 2023 

Beste jongens en meisjes,  
Jullie hebben wel gemerkt dat het al een geruime periode droog en warm weer is. Je moeder 
geeft vast  buiten de planten water. Misschien 
heb je wel een verkoelend zwembad in de 
tuin. Nu haalde ik water uit de gracht om de 
appelbomen water te geven. Want de 
blaadjes krulden al wat en de grond onderaan 
de stam, was al aan het scheuren door de 
droogte. Mijn gedachten vlogen naar het volk 
Israël toen ze door de woestijn trokken. Zie je 
al die mensen lopen in de verzengende hitte 
onder die brandende zon? De Israëlieten, die in Egypte als slaven leefden, vluchtten weg onder 
leiding van Mozes, voor de Farao. Overal waar je om je heen keek was zand en niks dan zand, 
zand en nog eens zand. Welke route moesten ze gaan naar het Beloofde Land? Ze konden geen 
app raadplegen of een eindbestemming invoeren, ze wisten niet hoe lang het duren ging. God 
ging hen voor en leidde hen op de weg. Hij gaf hun manna en later kwartels. Je weet vast wel dat 
het volk uiteindelijk 40 jaar in de woestijn rondzwierf. Dat is lang! Maar God bleef ondanks het 
gemopper en geklaag voor hen zorgen. Met de wolkkolom overdag en vuurkolom in de nacht ging 
God hen voor. Hij zorgt voor ieder, groot en klein. Nog even en dan heb je zomervakantie. Hopelijk 
een fijne vakantie. Zul je dan ook nog eens denken aan het volk Israël? God wil ook voor jou 
zorgen, vraag maar of Hij vooraan gaat, dan kom je op de juiste eindbestemming. Fijne vakantie! 

 

                                                   
Zing maar mee:  
Ps. 136 
 
 
 
 

1.Looft den Heer, want Hij is goed, 
looft Hem met een blij gemoed; 
want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid! 
 
16.Die Zijn volk, als bij de hand, 
leidde door woestijn en zand;  
want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid! 

 
26.Geeft den God des hemels eer, 
lof zij aller scheps’len Heer’; 
want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid! 
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Puzzel  
We hebben flinke puzzelaars. Hannelien Rietema, Corree en Marielle Bos en Jurre van Dijken 
ontvangen allemaal een boekenbon! Goed bezig geweest! De volgende puzzel betreft een 
Rebus. Mail de uitkomst naar jeugdneisnoordhorn@gmail.nl na 5 goede oplossingen ontvang je 
een boekenbon. Succes. Groetjes Alexandra 

Oplossing : _____________________________________________________ 

 
Oplossing puzzel juni 2023: vrucht dragen 


