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CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE 
  Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn 
       Telefoon: 0594-52 88 91 
       Email: predikantnoordhorn@gmail.com        

ALGEMEEN / NOORDHORN  
Scriba (contactpersoon):   ouderling K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn 
        Telefoon: 0594-50 51 08 
        Email: scribanoordhorn@gmail.com  
 
Kerkelijk Bureau:    dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn 
* Ledenadministratie:    Telefoon: 0594-50 60 75 
        Email: nohosaak@gmail.com 
Kerkvoogdij:  
* Ouderling-kerkrentmeester:  dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
   Telefoon: 06-23371122 / Email: wimtelintel@gmail.com 
 
* Kerkelijk ontvanger:     dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,  
 (ook voor collectemunten)  9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74 
         bestellen collectemunten via: collectebonnen@ziggo.nl 
 
Diaconie:       
* Secretaris:       diaken W.D. van Dijken, Kruiser 3, 9801 RD Zuidhorn 
 (ook voor vrijwilligersroosters) Telefoon: 06-53529283     
      
* Penningmeester:    diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,  
 (ook voor kerkradio/internet)  9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14 

  
 

* Email diaconie:      diaconienoordhorn@gmail.com 
 

BANK-/GIRO NUMMERS VAN KERKVOOGDIJ EN DIACONIE NOORDHORN EN SAAKSUM 
* Bank- /gironummer kerkvoogdij: Banknummer NL70 RABO 03758 29660 
         Gironummer  NL33 INGB 0000 895 706 
* Banknummer diaconie:  NL72 RABO 03758 04404 
 

SAAKSUM  
Kerkenraad:      ouderling K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn 
        Telefoon: 0594-50 51 08  /  Email: k.tempel@ziggo.nl  
 

Diaconie:      diaken L. Terpstra, Rikkerdaweg 38, 9884 PB Niehove 
        Telefoon: 0594-59 19 33 
        Email: diaconienoordhorn@gmail.com 
 

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NED. HERV. KERK NOORDHORN 
* Contactpersoon:  dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
   Telefoon: 06-23371122 / Email: wimtelintel@gmail.com 
* Banknummer Stichting:  NL51 RABO 03758 58423 
 

Website:      www.hervormdnoordhorn.nl 
 

* Beheer website     dhr. A. van Waarde 
Email: websitehervormdnoordhorn@gmail.com 

 

Kerkdienst via internet: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn            
Zowel ‘live’ als achteraf te beluisteren. 

 

Redactie-adres ‘Kerkneis’:  fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn 
        E-mail: mariavanwaarde@gmail.com 
 

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een gift overmaken op het  
bank- /gironummer van de kerkvoogdij, onder vermelding van ‘gift Kerkneis’. 
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MEDITATIE 

 
De woorden voor koning Lemuel,  

de last waarmee zijn moeder hem onderwezen heeft. 
Wat, mijn zoon, en wat, zoon van mijn schoot, ja,  

wat zal ik je aanraden, zoon van mijn geloften? 
Geef je kracht niet aan de vrouwen en je wegen niet om koningen te verdelgen. 

Het past koningen niet, Lemoël, het past koningen niet wijn te drinken,  
of dat vorsten vragen: Waar is er sterkedrank? 

Anders zal hij drinken en vergeten wat verordend is,  
de rechtszaak van alle ellendigen verdraaien. 

Spreuken 31:1-5 
 
Het laatste hoofdstuk van het Spreukenboek bestaat uit de wijze woorden van een vrouw: de 
moeder van Lemuel. Er is in de geschiedenis van Israël en omliggende volkeren echter geen 
enkele koning die zo heet. Er wordt daarom gedacht dat het een andere naam is voor Salomo, 
Hizkia of eventueel Josia. Een belangrijke rabbijnse (Joodse) uitlegger denkt dat Lemuel 
Salomo is, en de moeder van Lemuel is dus (koningin) Bathseba. 
 Moeders van koningen waren in de tijd van het oude Israël zeer machtig. Zij hadden vaak 
jarenlang naast hun man de koning gestaan, en na zijn overlijden konden ze hun zoon, de 
nieuwe koning, beïnvloeden en van advies voorzien. Denk maar aan onze prinses Beatrix, 
zij houdt zich na haar koningschap op de achtergrond, maar heeft ongetwijfeld nog een grote 
invloed op haar zoon koning Willem-Alexander. Deze koningin-moeder in Spr. 31 onderwijst 
haar zoon. Daarin is ze ook weer heel gewoon, want dat doet elke moeder toch? Al eerder in 
het Spreukenboek komt het belang van ouderlijk onderwijs naar voren: ‘Mijn zoon, luister 
naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet…’ (Spr. 
1:8, zie ook 6:20.) 
 
‘De woorden voor koning Lemuel, de last waarmee zijn moeder hem onderwezen heeft.’ Wat 
is het belangrijk te luisteren naar goede raad van je vader en moeder. Zij hebben het beste 
met hun kind(eren) voor. Als kind zie je dat niet altijd, want je hebt ook je eigen wil en 
verlangens. En je kijkt vooral naar de korte(re) termijn. Maar een ouder gaat al langer mee in 
het leven, kan de dingen beter overzien, en kan de juiste weg wijzen. Uiteraard betekent dit 
niet dat ouders soms ook verkeerde wegen kunnen wijzen en slechte adviezen geven. Helaas 
zijn er ook ouders die niet het beste met hun kind voor hebben, maar dat is de uitzondering. 
 Wat adviseert Lemuels moeder hem? Het advies gaat over twee dingen: vrouwen en 
drank. Spannende onderwerpen! Welke moeder in onze gemeente heeft haar zoon eens 
apart genomen om te spreken over vrouwen en drank? Welke vader? Of zijn dat onder ons 
taboe-onderwerpen? Het is belangrijk erover te spreken met onze kinderen. Juist op deze 
terreinen kan er van alles misgaan, zeker in onze tijd. Laten wij onze kinderen het zelf maar 
uitzoeken? Of laten we de TV en sociale media hen opvoeden? Die beïnvloeden hen ook op 
terreinen van seksualiteit, drankgebruik, enz. Als we dat doen schieten we als ouders ernstig 
tekort! 
Wat zou het mooi zijn als ouders zich kwetsbaar durfden opstellen. Zij deden toen ze jonger 
waren vast ook niet alles goed (en nog steeds niet). Dat maakt meer indruk op het kind dan 
ze in te peperen ‘dit mag niet’ en ‘dat mag niet’. Ga ze voor in respectvol omgaan met vrouwen 
(bij dochters: mannen). Ga ze voor in voorzichtig omgaan met drank (en zeker andere 
verdovende middelen). Geef zelf het goede voorbeeld. Leef ze bovenal voor hoe het is om 
de Heere te dienen.  
 
Ds. M.K. 
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KERKDIENSTEN NOORDHORN (Deze kerkdiensten zijn tevens te volgen via 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn) 

7 mei 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Afsluiting winterwerk, na de dienst koffiedrinken in 
de Wegwijzer 

 19.00 uur Ds. F. Pierik (Drachten) 

14 mei 09.30 uur Ds. M.G.M. Mudde (Hollandscheveld) 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

18 mei 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Hemelvaartsdag 

21 mei 09.30 uur Ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden) 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

28 mei 09.30 uur Ds. M. Krooneman, 1e Pinksterdag 

 19.00 uur Ds. G. van den Berg (Onstwedde) 

29 mei 09.30 uur Ds. M. Krooneman, 2e Pinksterdag, Zangdienst 

4 juni 09.30 uur Dhr. A. Riepma (Assen), na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer 

 19.00 uur Ds. J.M. Viergever (Oostwold) 
 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij. 
De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten. 

7 mei Diaconie GZB Project 10 27: Noodhulp en wederopbouw 

18 mei Alleen collecte voor de kerkvoogdij 

21 mei Diaconiecollecte voor deelgenoten Lichtendonk in Bosnië 

28 mei Diaconiecollecte voor de GZB: Steviger basis voor Albanese kerken 

4 juni Extra collecte voor de predikantsplaats 
 

UIT DE PASTORIE 
 

WAT ACHTER ONS LIGT 
We kijken met elkaar op bijzondere weken. De belijdenisdienst van Mariëlle van der Wal was een 
hoogtepunt – voor haar maar ook voor ons als gemeente. En daarna de stille week, toch wel de 
meest bijzondere week van het kerkelijk jaar. Ik blijf het heel bijzonder vinden om juist op witte 
donderdag (in Saaksum) en goede vrijdag (Noordhorn) de dood van de Heere te gedenken bij 
brood en wijn. Van huis uit was ik dit niet gewend, maar het is een zeer passend moment om het 
Heilig Avondmaal te vieren. 
 Verder was ik op 21-22 april afgevaardigd naar de Generale Synode van de PKN, het 
landelijk bestuur. Mooi om eens mee te maken wat er allemaal zo komt kijken bij het besturen 
van de landelijke kerk. We kwamen samen in congrescentrum De Werelt in Lunteren. We spraken 
onder andere over de toekomst van het ambt. Er is een toenemend predikantentekort, en kerkelijk 
werkers krijgen niet altijd de waardering voor het werk dat zij doen in de kerk. De PKN wil om 
deze redenen ook voor hen de weg naar het predikantschap openen. Tegelijk komen daar veel 
vragen om de hoek kijken: hoe zit het dan met de verschillende opleidingen van een dominee en 
kerkelijk werker? We hebben erover gesproken, het proces gaat verder en de uitkomst zal nog 
wel even op zich laten wachten. 
 Ook is er gesproken over het onderwerp ‘veilige kerk’. Belangrijk natuurlijk, want ook in de 
kerk kan er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag of zelfs seksueel misbruik. Daarom is 
besloten om alle ambtsdragers én alle anderen die in contact staan met (kwetsbare) personen, 
een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te laten overleggen. Dit sluit natuurlijk niet elk risico uit, 
maar is wel een belangrijk signaal dat veiligheid in de kerk belangrijk is. 
 

WAT VOOR ONS LIGT 
U leest deze Kerkneis op z’n vroegst in de eerste week van mei. Ik heb deze week vakantie 
opgenomen, en we verblijven een paar dagen bij vrienden in Zeeland. Zij zijn hier sinds kort 
neergestreken omdat onze vriend een beroep ontving van de christelijke gereformeerde kerk in 
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Oud-Vossemeer, op het eiland Tholen. Afgelopen maart mocht ik meedoen aan de 
handoplegging bij de bevestiging tot predikant, een bijzonder moment dat ons ook terug deed 
denken aan de bevestiging in het ambt op 20 januari 2019. 
 Het is een beetje het ‘lot’ van een dominee dat vrienden en familie ver weg wonen. Deze 
vrienden verhuisden van Groningen naar Zeeland (in Israël zouden ze zeggen: van Dan naar 
Berseba) en dat was best jammer. Het voordeel is echter dat het contact intensiever is wanneer 
je elkaar wél ziet. We zien ernaar uit. 
 Verder kenmerkt deze tijd zich door het feit dat de druk van het winterseizoen er wat af is. 
Dat is wel prettig, zeker omdat de komende weken voor ons hoe dan ook druk en hectisch zullen 
zijn. Ik ben vast begonnen om afscheidsbezoeken af te leggen. Wie kunnen bezoek verwachten? 
In ieder geval degenen die niet in staat zijn naar het afscheid te komen, en die ik niet zeer recent 
nog bezocht heb. Verder mag u het gerust laten weten als u behoefte hebt aan een 
afscheidsbezoek. Het is best moeilijk om deze bezoeken af te leggen, wetende dat we elkaar (in 
sommige gevallen) niet weer zullen zien. Gelukkig mogen we elkaar dan aan het eind van de 
ontmoeting voor Gods aangezicht neerleggen! 
 Alvast een mededeling voor wat betreft de maand juni: elk jaar organiseren de 
Gereformeerde Bond en Stichting Hulp Oost-Europa een conferentie met Nederlandse en 
Hongaarse predikanten. In Hongarije is net als in ons land een Hervormde Kerk (bij ons opgegaan 
in de PKN). Het ene jaar komen de Hongaarse collega’s hier, het andere jaar vertrekken een 
aantal predikanten naar Hongarije. Dit jaar ben ik gevraagd door de voorbereidingscommissie om 
mee te gaan naar Hongarije. Deze reis vindt plaats van 2 t/m 7 juni. In overleg met de kerkenraad 
heb ik de eerste week van juni studieverlof aangevraagd, om deze conferentie te kunnen 
bijwonen. Hopelijk is het verrijkend om over landsgrenzen heen contact te hebben met broeders 
in hetzelfde geloof en dezelfde bediening. 
 

GELEZEN 
Iemand stuurde mij het volgende artikel door:  
https://www.hetkontakt.nl/alblasserwaard/nieuws/346234/proefschrift-dick-kruijthoff-uit-
bleskensgraaf-genezingen-na-. Na een bijzondere gebedsgenezing in zijn dorp onderzocht 
huisarts Dick Kruijthoff verschillende genezingen op het gebed, en schreef er een boek over. 
Deze genezingen werden voorgelegd aan experts, die inderdaad niet konden verklaren hoe deze 
genezing tot stand werd gebracht. Huisarts Kruijthoff stond altijd wat sceptisch tegenover 
gebedsgenezing, ik denk net als velen in onze gemeente. Is dat niet evangelisch? Dat doen wij 
toch niet? Maar de huisarts vindt nu dat er meer aandacht voor moet komen, want God geneest 
echt! Daar ben ik het van harte mee eens. Leest u het nieuwsbericht maar eens. Ga naar: 
www.hetkontakt.nl en zoek op ‘Kruijthoff’ of vul bovenstaande link in in de adresbalk. 
 

TEN SLOTTE 
In de preek over Joh. 21:1-14 (morgendienst 16 april) maakte ik de opmerking dat ik zoveel 
verschillende mogelijke betekenissen was tegengekomen van het getal van 153 vissen. Meerdere 
mensen waren nieuwsgierig geworden. Hierbij een impressie van de mogelijkheden: 
- Kerkvader Hiëronymus dacht dat er 153 vissensoorten waren, en dus staat 153 voor alle 

soorten mensen die in het sleepnet van het Evangelie (zie Matt. 13:47) gevangen worden 
- Augustinus, een andere kerkvader, benadrukt dat 153 de som is van alle getallen van 1 t/m 

17 (dus 1 + 2 + 3 enz. tot en met 17). Vervolgens is 17 de som van 10 en 7. Naast de wet, 
die bestaat uit 10 geboden, is de Geest nodig, en die zou zevenvoudig zijn, wat wijst op de 
volheid van God (vgl. Opb. 1:4: ‘de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn’) 

- Augustinus geeft nog een andere mogelijkheid: 153 = 3 x 50 + 3. Het getal 3 verwijst naar de 
drie-eenheid, en 50 naar de periode tussen Pasen en Pinksteren (50 dagen), Pinksteren is in 
het Grieks pentecostè, de vijftigste). 

Ik zou dit aantal nog kunnen uitbreiden, maar de andere theorieën zijn nog ongeloofwaardiger. 
Je zou denken dat Johannes niet zomaar het specifieke getal van 153 noemt, maar de precieze 
reden blijft dus onduidelijk. Daarom heb ik het er in de preek maar op gehouden dat het aantal 
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van de ‘vissen’ die op het strand gebracht worden, geteld is. Het aantal mensen dat gevangen is 
in het Evangelie-net is bekend bij God, tot op de allerlaatste! 
 

Een hartelijke groet vanuit de pastorie, 
(jo)uw ds. M.K. 
 

VAN DE KERKENRAAD  
 

ZIEKTE EN ZORG 
- Zr. Debora Trapman zit inmiddels midden in het chemotraject. Het is bemoedigend dat ze 

geregeld in de kerk was de afgelopen weken. Wat waren we telkens weer blij om haar te zien 
zitten! Tegelijk zijn er ook hele zware momenten, waarop ze erg ziek is van de kuren. We 
bidden haar samen met Pieter, Simeon en Ezra van harte kracht en Gods nabijheid toe. 

- Zr. D. Zijlstra-Steenbergen kwam thuis uit het Zonnehuis nadat ze daar kort gerevalideerd 
heeft. Wat fijn dat ze nu de kracht weer ontvangen heeft om thuis te zijn. Wij danken de Heere 
voor deze zegening. 

- Zr. M. Schuitema-Berghuis is een aantal weken geleden gevallen. Eerst zag het ernaar uit 
dat ze er niet meer bovenop zou komen, maar wonder boven wonder lijkt haar situatie nu toch 
stabiel te zijn. Ze is verplaatst van de revalidatieafdeling naar een eigen kamer in het 
Zonnehuis. Ze mag nog levenstijd ontvangen, al verlangt ze er ook naar ‘ontbonden en met 
Christus te zijn’, zoals Paulus zegt. We wensen haar Gods nabijheid toe! 

- Br. Wim van Dijken wordt al anderhalf jaar behandeld i.v.m. kanker, maar kreeg onlangs 
hevige pijnen. Na onderzoek bleek dat de ziekte zich verspreid heeft en dat er geen genezing 
meer mogelijk is. Br. Van Dijken verblijft nu in Hospice De Mantel. Zowel Wim als Baukje 
vertrouwen zich helemaal aan de Heere toe in de wetenschap dat Hij zorgt. We zijn dankbaar 
dat Hij hen die genade geeft om zo rustig te zijn, en bidden of Hij hen ook in wat komen gaat 
die rust blijvend wil schenken. 

 

Naast de genoemde zieken zijn er anderen die al langdurig ziek zijn. Laten we ook hen niet 
vergeten! We bidden allen die worstelen met ziekte en zorg Gods zegen toe met de woorden van 
Exodus 15:26: ‘Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.’ 
 

JARIGEN  
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn: 

 

16 mei mw. H. de Vries- Nieuman, Niezijl 
19 mei mw. J.A.A. Kruiger-Spanninga, Zuidhorn 
20 mei mw. T. Homan- Janssens, Oostwold 
23 mei dhr. H.G. Scholte, Noordhorn 
26 mei mw. G.R. Span-van der Tuin, Grijpskerk  
26 mei dhr. J. Tempel, Noordhorn 
29 mei mw. M. Buffinga-Oosterhuis, Zuidhorn 
1 juni mw. B.H. Lania-Luth, Zuidhorn   
 

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar! 
 

GEMEENTEAVOND 
Op donderdagavond 25 mei hopen we onze voorjaarsgemeenteavond te houden. Aanvang 
20.00 uur. Op het programma staan de rekeningen en begrotingen van diaconie en kerkvoogdij. 
Ook is het de bedoeling dat er een beroepingscommissie wordt samengesteld uit leden van de 
gemeente en kerkenraadsleden. Het is de bedoeling dat de beroepingscommissie een goede 
afspiegeling is van de gemeente. U kunt van tevoren vast nadenken over de vraag wie hiervoor 
geschikt is. 
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KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM 
Aantal belijdende leden: 179 
Aantal doopleden: 102 
 

Mutaties van 22 maart - 26 april 
M. (Mathijs) Geertsema heeft bedankt als (doop)lid i.v.m. overschrijving naar een andere 
gemeente. 
 

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie  
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE  
Ontvangen collecten en giften van Noordhorn en Saaksum in april 2023: 
Collecten € 3200,60 
Giften  €   350,00 
 

Overgemaakt voor:  
Leerstoel Gereformeerde bond  € 500,00 
GZB. Familie Lichtendonk Bosnië €.400,00 
 

De diaconie heeft een bedankje ontvangen van Dorkas voor de collecte voor Turkije/ Syrië.  
 

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester 
 

Toelichting speciale diaconiecollecten Noordhorn en Saaksum:  
 

 

Collecte diaconie GZB Project 10:27  Noodhulp en wederopbouw  (collecte 7 mei) 
Op deze zondag na Bevrijdingsdag vraagt Project 10:27 uw aandacht voor slachtoffers van 
noodsituaties in de wereld. Partners van de GZB en Project 10:27 vragen regelmatig om hulp in 
omstandigheden van oorlog en geweld, als gevolg van natuurrampen en bijvoorbeeld de 
coronapandemie. 
Project 10:27 zal voor de bestemming van deze collecte bij de actualiteit aansluiten.  
 

Collecte diaconie GZB: Steviger basis voor Albanese kerken (collecte 28 mei) 
De protestantse kerken in Albanië en Kosovo zijn jong en klein te midden van armoede, 
dominante religies en een seculiere levenshouding. De kerken verlangen naar groei en willen 
diaconaal van betekenis zijn. Ze weten echter niet altijd hóe. Bovendien ontbreken vaak de 
middelen. De GZB helpt een groep gemeenten met het traject Fokusí. Dat biedt kerken kennis 
en vaardigheden om een gezonde gemeente te zijn. Helpt u mee om Albanese en Kosovaarse 
kerken een steviger basis te geven? 
 

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank ! 
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ  
Ontvangen collecten en giften van Noordhorn en Saaksum (ANBI 824382213) in de periode van 
25 maart t/m 30 april 2023:  
Collecten € 1.487,60   
Giften  €    120,00         
 

Namens het college van Kerkrentmeesters heel hartelijk dank voor uw bijdragen!    
Jan Geertsema 
 

Collectemunten: 
U kunt collectemunten bestellen bij de kerkelijk ontvanger. Bij voorkeur per mail: 
collectebonnen@ziggo.nl Er zijn munten van € 0,50, € 1,00, € 2,00 en € 5,00  
Het bedrag voor de gewenste hoeveelheid kunt u overmaken op de bankrekening van de 
kerkvoogdij NL70 RABO 0375 8296 60 o.v.v. collectemunten.    
Afhalen collectemunten: 
Nadat u de munten hebt besteld en betaald kunt u deze afhalen bij de kerkelijk ontvanger, 
Hamsterpad 1a, Noordhorn, elke eerste maandag van de maand.  
De eerstvolgende keer is maandag 5 juni a.s. tussen 19:00 - 20:00 uur. 
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UIT DE GEMEENTE  
 

DANKZEGGING 
Voor de vele blijken van belangstelling in de vorm van bloemen en kaarten wil ik iedereen hartelijk 
danken. Ik voel me rijk gezegend. 
Ik wens u Gods vrede in uw hart. 
 

Suze de Groot 
 

DANKJEWEL  
Via deze weg wil ik iedereen graag bedanken die mee hebben 
geleefd voor mijn belijdenisdienst.  
 

Vriendelijke groet,  
Mariëlle van der Wal 
 

DANKBETUIGING 
Hartelijk bedankt voor alle bemoedigingen en meeleven voor en 
na mijn operatie. Het heeft ons goed gedaan. 
 

Met hartelijke groeten 
Froukje en Wiebe Loonstra 
 

AFSLUITING WINTERSEIZOEN  
We willen graag het winterseizoen gezamenlijk afsluiten van het jeugdwerk, catechisatie, 
verenigingen en gespreksgroepen. 
Op zaterdag 6 mei in de Wegwijzer, om 17 uur beginnen we met spelletjes voor jong en oud. 
Om 18 uur gaan we gezamenlijk eten: Broodje hamburger of broodje knakworst en hierbij lekkere 
salades. 
Om 19.30 uur begint het avondprogramma.  
Onkosten € 5,00 per persoon. Kinderen gratis.  
Opgave Tjaarda Meindertsma, tel. 06-30948478 / email: tagmo @hotmail.com  
 

UITSTAPJE VROUWENVERENIGING “IN LIEFDE DIENENDE“ 
Wij willen ook dit seizoen gezamenlijk afsluiten. 
Op dinsdag 9 mei willen we met elkaar samenkomen in de Wegwijzer om 10.30 uur : 

Koffie met gebak. 

Daarna gaan we naar het Theemuseum om 12.30 uur voor een brunch. 
We willen met auto’s naar Houwerzijl.  
Wie geen vervoer heeft graag doorgeven.  
Opgave bij Tjaarda Meindertsma. 
 

REISJE OUDEREN NOORDHORN EN SAAKSUM 
We willen u alvast laten weten, dat we D.V. woensdag 21 juni een reisje gepland hebben voor 
de ouderen van onze gemeente. Verdere bijzonderheden hoort u nog in het volgend nummer van 
“Kerkneis”. Houdt u deze datum vrij.  
 

Met een hartelijke groet van de damesbezoekgroep 
 

NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL 
Zondag 16 april j.l was het de laatste keer van dit seizoen dat we zondagsschool hadden. Dit 
hebben we samen met ouders en kinderen afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in de 
Wegwijzer. Het was fijn om ook elkaar als ouders te ontmoeten en met elkaar te eten.           
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We hebben ook afscheid genomen van Corree Bos. Hij gaat straks naar de middelbare school 
en zal de stap maken naar catechisatie. We wensen hem Gods zegen toe op zijn verdere 
levensweg.  

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
(Weerklank, lied 356) 

 

Op zaterdag 10 a.s. juni staat nog het uitje gepland. Het is nog een 
verrassing waar we naartoe gaan. Binnenkort krijgen jullie hierover meer informatie. 
We kijken dankbaar terug op de afgelopen periode, waar we als zondagsschooljuffen het 
Evangelie mochten doorgeven aan de kinderen. We bidden dat het rijk gezegend mag worden. 
 

De juffen van de zondagsschool, Gea, Korine, Marte, Mariëlle en Hennie 
  

SCHATZOEKERSDAGEN  
Het duurt nog eventjes maar in de herfstvakantie zijn er weer de Schatzoekersdagen op maandag 
23 en dinsdag 24 oktober 2023 in de Dörpsstee. Het thema is ‘Tel maar mee!’. 
We zijn weer op zoek naar vrijwilligers om deze dagen mogelijk te maken.  
Doe jij/ doet u ook (weer) mee?  
Geef je dan op bij Hennie (06-81686653) of Corina (06-42507772).  
Mogelijke taken zijn:  

• Begeleiding spelactiviteiten 

• Catering 

• Pannenkoeken bakken 

• Versieren en aankleden van de locatie 

• Rollenspel sketch  etc.  
Ook willen we alvast de bolchrysantenactie onder uw aandacht 
brengen. Tot 1 augustus kan de bestelling worden doorgegeven. De chrysanten worden begin 
september bij u thuis geleverd. Een vrijwillige bijdrage is uiteraard ook van harte welkom.  
 

Hartelijke groet, VBW- Commissie 
Anneke Vogelzang, Rianne van der Wind, Hennie Kleefman en Corina Bos 
 

(ON)ZICHTBAAR AANWEZIG 
De afgelopen periode ben ik bezig geweest met de voorbereidingen voor een reis naar het 
buitenland. Inmiddels wordt het steeds concreter. Het plan is om vanaf september 2023 een 
halfjaar naar Centraal-Azië te gaan. Ik hoop daar een gezin te ondersteunen met thuisonderwijs. 
Op deze manier kunnen zij onder andere tijd besteden aan hun zendingsmissie in het land. 
Daarnaast hoop ik lokale gelovigen te ontmoeten om op deze manier ook over God te mogen 
spreken. Ik zal worden uitgezonden door People International een interkerkelijke organisatie die 
actief is in Centraal-Azië. Mijn vriendin Nelianne de Vries en zusje Sanne Kleefman zullen mij in 
Nederland helpen met de praktische dingen. Ik hoop een aantal nieuwsbrieven te schrijven en 
daarnaast een gebedsgroepsapp aan te maken. Mochten jullie hier aan willen deelnemen, laat 
het dan weten aan: neliannesanne@gmail.com of 06-25473574 (Nelianne) / 06-27915970 
(Sanne). 
Het project heeft de naam: Onzichtbaar aanwezig, een verwijzing naar God die altijd aanwezig 
is, maar niet altijd zichtbaar werkt, zo hoop ik ook een klein stukje te mogen bijdragen aan Gods 
Koninkrijk.  
Mocht u daarnaast ook nog een financiële bijdrage willen leveren dan kan dat via NL54 INGB 
0001741168 o.v.v. Onzichtbaar aanwezig. 
 

Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. -Klaagliederen 3:24 
 

Groetjes, Marte Kleefman 
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INGEKOMEN BERICHTEN 
 

 

HEMELVAARTONTMOETINGSMIDDAG 2023 IN NOORDHORN 
Op D.V. donderdag 18 mei zal de jaarlijkse Hemelvaartontmoetingsmiddag weer plaats vinden 
in Noordhorn. 
Spreker is dhr. B. Sikkema uit Groningen. Hij is bijbelvertaler bij de stichting Wycliffe.   
Deze organisatie vertaalt de Bijbel zodanig dat Gods Woord beschikbaar komt voor veel mensen 
in hun eigen taal. 
U en jullie zijn van harte welkom in gebouw “De Wegwijzer”, Oosterweg 11 in Noordhorn.  
Het programma begint om 14.30 uur en wordt rond 17.30 uur afgesloten met een broodmaaltijd. 
Er is ook ruim tijd voor de onderlinge ontmoeting.  
Voor de kinderen is er een eigen programma.  
Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar. Voor de onkosten wordt er een collecte gehouden. Deze 
middag wordt georganiseerd door de afdelingen van de Gereformeerde Bond Groningen/Drenthe 
en Friesland.  
Voor meer informatie kunt u contact met:  
Dhr. J. Otten. Tel: 0592-373055 of jaap.otten@solcon.nl 
 

STUDIEDAG TRANSGENDERISME 
Op D.V. woensdag 24 mei houden de Gereformeerde Bond en de Hervormd-Gereformeerde 
Jeugdbond in Noordhorn samen een studiedag voor ambtsdragers en jeugdleiders waarin de 
zorg voor de jongeren ten aanzien van hun seksuele identiteit en ontwikkeling centraal staat.  
Het doel van deze dag is elkaar informeren en toerusten ten aanzien van transgenderisme: de 
discrepantie die iemand ervaart tussen zijn/haar biologische geslacht en zijn/haar 
genderidentiteit. We hopen van 15.30 uur tot 20.30 uur samen te komen in ‘De Wegwijzer’. 
Herman van Wijngaarden verzorgt een lezing waarin hij ingaat op het volgende: ‘Over 
transgenderisme leven veel misverstanden. Daarom is het goed om eerst een en ander te 
verduidelijken: wat is het, en wat is het niet? Waarin uit zich dit verschijnsel? Belangrijk is ook om 
te beseffen dat het onderwerp een andere benadering vraagt dan het onderwerp 
homoseksualiteit. Hoe begeleiden we jongeren in het jeugdwerk hierin?’ 
De tweede lezing wordt verzorgd door drs. Elise van Hoek-Burgerhart, beleidsmedewerker bij de 
NPV. Zij gaat in op vragen als: ‘Hoe plaatsen we de plotseling enorm om zich heen grijpende 
aandacht voor transgenderisme in een breder kader? Welke dieperliggende ideologische 
gedachten spelen in de populariteit van transgenderisme? En, welke taak hebben de 
ambtsdragers in hun zorg voor de gemeente, het welzijn van ieder gemeentelid, in de begeleiding 
van elk gemeentelid persoonlijk? 
 

Rond 17.30 uur wordt de deelnemers een broodmaaltijd aangeboden. Na de broodmaaltijd 
kunnen de deelnemers kiezen uit twee van de drie aangeboden verdiepende workshops, waarbij 
in kleinere kring de verwerking en toepassing van de lezingen aan de orde is. 
- Hoe ga je in het jeugdpastoraat om met jongeren die zich transgender of non binair noemen. 

Hoe treed je hen tegemoet? Deze workshop richt zich op jeugdleiders en medewerkers 
jeugdpastoraat. 

- In deze workshop denken we na over pastoraat ten aanzien van genderdysforie: Welke weg 
wijst het pastoraat in een tijd dat de kerk een van de invloeden is die mensen vandaag 
ondergaan?; onder leiding van ds. P. Nobel. 

- Hoe onderwijs je jongeren in het jeugdwerk over de genderproblematiek? Deze workshop 
richt zich op jeugdwerkers; onder leiding van Herman van Wijngaarden. 

 

Opgave tot 16 mei via www.gereformeerdebond.nl, waarbij aangegeven moet worden op welke 
workshops u intekent. Als eigen bijdrage aan deze bijeenkomst vragen we een bedrag van € 29, 
over te maken op NL98 INGB 0000 138421. We hopen onder Gods zegen een leerzame 
studiedag te ontvangen. 
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PAASBRUNCH MET OEKRAÏNERS IN GOMARUS ZUIDHORN 
Tafels van Hoop heeft op Tweede Paasdag, een Paasbrunch georganiseerd voor de Oekraïense 
bewoners van het Gomarus in Zuidhorn. 
Een aantal vrijwilligers had thuis champignon- en kippensoep gemaakt, maar ook de nodige 
cakes en koeken waren gebakken!    
Met de spontane hulp van een aantal bewoners van het Gomarus en de vrijwilligersgroep werden 
broodjes gesmeerd, salades gemaakt, eieren gekookt en er werden schalen met fruit, cake, koek 
en paaseitjes klaargezet. Het drinken werd verzorgd door het Gomarus.  
De zaal werd ook met hulp van bewoners gezellig ingericht, de tafels gedekt en alle gerechten in 
de vorm van een buffet klaargezet voor ongeveer 100 bewoners. 
Rond het middaguur kwamen de bewoners bij elkaar in de zaal. Na een openingswoord van de 
voorzitter van Tafels van Hoop, Anke Brandsen, werd in een gemoedelijke sfeer gegeten. Een 
enkeling gaf er de voorkeur aan om in gezinsverband in hun eigen kamer te eten. Een aantal 
bewoners is moslim en voor hen werd een deel van de maaltijd achter gehouden in verband met 
de ramadan. Deze groep kon na zonsondergang genieten van de vele heerlijkheden die waren 
bereid door de enthousiaste groep vrijwilligers.  
Mede door de spontane hulp van bewoners ontstond er een gezamenlijke actie, die door de 
bewoners zeer werd gewaardeerd. De brunch heeft echt geresulteerd in het doel:  
“Verbinding maken met deze bewoners in ons dorp en omzien naar elkaar”  
 

Het organiseren van de Paasbrunch werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de 
gemeente Westerkwartier en een aantal kerken uit Noord- en Zuidhorn. Supermarkten en de 
markt verrasten ons met producten. Geweldig! 
Als laatste willen we alle vrijwilligers die op welke manier dan ook ons hebben geholpen hartelijk 
bedanken!  
 

P.S. Een volgende actie ligt al in het verschiet i.v.m. wereld vluchtelingendag op 20 juni.  
 

Namens de Tafels van Hoop,  
Francien Verbree 
 

SUCCESVOLLE DONATIEACTIE ’GEEF WARMTE AAN OEKRAÏNE’. 
Op de vrijdagen 14 en 21 april werd op de markt actie gehouden voor 
Oekraïne. Gulle gevers kregen mooie gehaakte bloemen in de kleuren 
van de Oekraïense vlag. De bloemen waren gehaakt door Oekraïense 
vrouwen uit Zuidhorn en door de haakgroep ’de deken van liefde’. De 
actie was onder andere gericht op generatoren, waarvan wij er drie 
hebben mogen ophalen uit Noordhorn, Den Horn en Pieterzijl. Op de 
markt werden acht powerbanks geschonken. Van de opbrengst, ruim 
€3000 worden generatoren gekocht.  
Er was niet echt actie voor gevoerd, maar er werd veel kinderkleding, 
kinderschoenen, beddengoed, dekbedden, handdoeken, incontinentie-
materiaal en zelfs een wasmachine geschonken. Ook deze artikelen kunnen de Friese Rijders 
goed gebruiken. Aankomende maand wordt alles met twee chauffeurs uit Zuidhorn naar Oekraïne 
gereden onder begeleiding van de Friese Rijders. Wilt u nog geld doneren voor generatoren of 
powerbanks voor Oekraïne?  
Dan kan dat nog op: 
Bankrekeningnummer NL 92 RABO 0140 2913 42 
t.n.v Stichting Unite in Christ o.v.v Powerbanks/generatoren Zuidhorn  
De organisatoren van de actie, Hermi Steller en Marjanne Beiboer, zijn zeer blij met het succes 
van de actie en bedanken via deze weg de Friese Rijders, alle donateurs van geld en goederen 
en de vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het succes. 
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VRIJWILLIGERSWERK IN DE HERBERG  
Hey, jij daar! Een weekje vrijwilligerswerk op de Herberg in je vakantie of na je examens?!  
We hebben je nodig! 
Ben je op zoek naar mooi vakantiewerk voor de zomerperiode? Wil jij zelf of samen met je 
vriend(in) iets betekenen voor een ander? Wil je ervoor zorgen dat het onze gasten aan niks 
ontbreekt en dat ze de aandacht krijgen die zij verdienen? Je doet waardevolle ervaring op en je 
bent gratis op vakantie in de prachtige omgeving van Oosterbeek, bij Arnhem.  
Geef je snel op via vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl. Wij gunnen jou die vakantie! 
 

BIJEENKOMST VAN VROUWTOTVROUW IN ASSEN  

Op D.V. woensdagmorgen 7 juni komt Ds. Vlijm naar Assen. Iedereen welkom! 
 

Hartelijke groet, Monica Molendijk 
Bestuurslid VrouwtotVrouw 
 

GEBED VOOR HET JEUGDWERK | HGJB   
De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in 
afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende 
onderwerpen mee te nemen in het gebed.   

• Dank voor alle afsluitende activiteiten in het jeugdwerk. Voor alle mooie activiteiten die er in 
het afgelopen seizoen zijn geweest. Bid dat de verschillende vormen van jeugdwerk tot zegen 
van heel de gemeente mogen zijn.   

• Dank voor alle catechisanten die in de afgelopen periode belijdenis hebben gedaan. Bid dat 
zij zich opgenomen voelen in de gemeenschap van de kerk en dat zij zich met hun gaven en 
talenten inzetten voor de opbouw van de gemeente.  

• Bid voor de scholieren die voor hun eindexamen staan. Voor sommige jongeren is het een 
tijd vol spanning en stress. Bid dat zij de rust ontvangen om de examens goed te kunnen 
maken en bid voor alle mensen die om de examenkandidaten heen staan; dat zij tot steun 
zijn in deze voor veel jongeren spannende tijd.  

• Bid voor de HGJB-Studiedag Catechese. Dat het een goede en inspirerende ontmoeting is 
waarbij er door velen nagedacht wordt over het belang van ‘leren in de gemeente’.   
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Voor deze roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?      (namens de diaconie) 
 

OPPAS                          JEUGDOPPAS 
7 mei mw. M. v.d. Brug 06-11494715 Enzo 

14 mei mw. M. Rozema 050-4031843 Frances 

18 mei mw. W. Fokkinga 06-20288090 Jorik 

21 mei mw. L. Frankenhuis 06-21278626 Lydian 

28 mei mw. J. v.d. Wal 06-45973323 Mariëlle 

29 mei mw. G. v. Gosliga 0594-785721 Enzo 

4 juni mw. M. v.d. Brug 06-11494715 Frances 

 

DEURDIENST                                              EHBO 
7 mei mw. G. Zuidema 06-42377120 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 

14 mei mw. A. Kiekebeld 0594-507012 mw. M. v.d. Wal 06-33585026 

18 mei mw. D. Hofman 0594-213717 mw. W. Schaap 0594-502276 

21 mei dhr. W. Loonstra 06-40474988 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 

28 mei mw. C. den Besten 0594-505035 mw. M. Bolt 0594-504885 

29 mei mw. G. Zuidema 06-42377120 mw. W. Schaap 0594-502276 

4 juni mw. W. Fokkinga 06-20288090 mw. M. v.d. Wal 06-33585026 

 

BLOEMENGROET             AUTODIENST 
7 mei mw. T. Meindertsma 0594-233614 dhr. R. Noorman 0594-548350 

14 mei mw. P. Telintel 0594-853020 mw. M. Homan 050-5515653 

18 mei  -  dhr. E. Kooi 0594-213019 

21 mei mw. M v. Waarde 0594-505276 dhr. R. Noorman 0594-548350 

28 mei mw. G. de Vries 06-13936588 dhr. A. v. Waarde 0594-505276 

29 mei  -  mw. M. Homan 050-5515653 

4 juni mw. M. Buffinga 0594-699754 dhr. E. Kooi 0594-213019 

 
AGENDA EN ACTIVITEITEN MEI 2023  
(Deze activiteiten vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders vermeld) 

zaterdag 6 mei 17.00 uur Afsluiting winterseizoen 

zondag 7 mei 11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 

dinsdag 9 mei 10.30 uur Uitstapje vrouwenvereniging ‘In Liefde Dienende’ 

woensdag 17 mei 09.30 uur Ochtendvrouwenkring bij Hennie Kleefman 

donderdag 18 mei 14.30 uur Hemelvaartontmoetingsmiddag 

woensdag 24 mei 15.30 uur Studiedag transgenderisme 

donderdag 25 mei 20.00 uur Voorjaarsgemeenteavond 

zondag 4 juni 11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 

 
VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS   

De sluitingsdatum voor het juni - nummer van Kerkneis is zaterdag 27 mei, uiterlijk 18.00 uur. 
U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: 
mariavanwaarde@gmail.com).  
Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis. 
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SAAKSUM 
KERKDIENSTEN SAAKSUM 

7 mei 09.30 uur Dhr. J.C.A. van den Berge (Sebaldeburen) 

14 mei 09.30 uur Ds. J.M. Viergever (Oostwold) 

18 mei 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Gezamenlijke dienst in Noordhorn 

21 mei 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

28 mei 11.00 uur Ds. M. Krooneman 

29 mei 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Gezamenlijke zangdienst in Noordhorn  

4 juni 09.30 uur Ds. G. de Fijter (Kampen) 
 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij. 
De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten. 

7 mei Diaconie GZB Project 10 27: Noodhulp en wederopbouw 

14 mei Extra collecte voor de predikantsplaats 

18 mei Alleen collecte voor de kerkvoogdij 

21 mei Diaconiecollecte voor deelgenoten Lichtendonk in Bosnië 

28 mei Diaconiecollecte voor de GZB: Steviger basis voor Albanese kerken 

4 juni Extra collecte voor de predikantsplaats 
 

JARIGEN 
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn: 
4 mei mw. J. Stouwie-Guikema, Ezinge 
6 mei mw. K.P.R. Wessels-Wiersema, Oldehove 
Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar! 
 

COLLECTEN DIACONIE EN KERKVOOGDIJ  
Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: Zie pagina 7.  
Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum hartelijk dank ! 
 

GROET 
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad. 
 

BIJBELLEESROOSTER MEI 2023 
ma 1 Nehemia 9:9-17 ma 15 Jakobus 2:1-13 

di 2 Nehemia 9:18-28 di 16 Jakobus 2:14-26 

wo 3 Nehemia 9:29-37 wo 17 Psalm 68:1-19 

do 4 Nehemia 10:1-34 do 18 Psalm 68:20-36 

vr 5 Nehemia 10:35-40 vr 19 Jakobus 3:1-12 

za 6 Psalm 149 za 20 Jakobus 3:13-18 

zo 7 Nehemia 12:27-43 zo 21 Psalm 39 

ma 8 Nehemia 12:44-13:3 ma 22 Jakobus 4:1-10 

di 9 Nehemia 13:4-14 di 23 Jakobus 4:11-17 

wo 10 Nehemia 13:15-22 wo 24 Jakobus 5:1-6 

do 11 Nehemia 13:23-31 do 25 Jakobus 5:7-12 

vr 12 Psalm 26 vr 26 Jakobus 5:13-20 

za 13 Jakobus 1:1-18 za 27 Psalm 119:1-8 

zo 14 Jakobus 1:19-27 zo 28 Psalm 119:9-16 

ma 15 Jakobus 2:1-13 ma 29 Spreuken 23:1-11 

di 16 Jakobus 2:14-26 di 30 Spreuken 23:12-21 

  wo 31 Spreuken 23:22-35 
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Jeugdneis                  Mei  2023 

Hallo allemaal,  
MEI. Er gebeurt veel in mei. Als je om je heen kijkt, zie je de 
bloesems van de fruitbomen bloeien en al zoveel meer groen aan 
de bomen en struiken. Onlangs stond ik bij de bijenkast te kijken 
naar het in- en uitvliegen van de bijen. En na een tijdje kijken zag 
ik hoe sommige bijen zwaarbeladen waren met stuifmeel en terug 
in de bijenkast gingen. Het leek wel alsof sommigen het moeilijk 
hadden met het gewicht aan hun kleine pootjes. Je kunt je vast wel 
voorstellen wat een pracht gezicht dat was. Klompjes “goud” aan 
die kleine bijenpootjes. Ze zijn weer aan de slag! Bewondering en verwondering! We weten 
allemaal wel dat de bijen belangrijk zijn met hun eigen taak. Laten we maar net zo ijverig (bezig) 
zijn als de bijen. Hoe groot of hoe klein je ook bent. Je bent van waarde! Een aardig woord aan 
iemand, een gebaar, een kaartje, een mooie tekening, een tekst, gebed, een knuffel. Gewoon op 
je eigen plek. 
 

Puzzel  
Hieronder een puzzel met betrekking tot Hemelvaart. Streep de woorden door uit deze 
woordzoeker. De overgebleven letters vormen een zin wat de oplossing van deze puzzel is. Mail 
dit naar jeugdneisnoordhorn@gmail.com Na 5 goede oplossingen ontvang je een boekenbon.  
Succes. Groetjes van Alexandra 
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Zing maar mee:  Hemelvaartspsalm psalm 47 : 3 
 

God vaart voor het oog met gejuich omhoog 
’t schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit. 
Heft den lofzang aan, zingt Zijn wonderdaan, 
Zingt de schoonste stof, zingt des Konings lof 
Met een zuiv’ren galm, met een blijden psalm; 
Hij, de Vorst der aard’, is die hulde waard. 
                                   

 

Breng de bijtjes met hun nummer naar de juiste ingang. Zet dan deze letters op hun plek! 
 
 __   __    __    __    __    __    __   __ 
 1       2      3      4      5      6     7     8  
 
     Op 
 
___     ___     ___  ! 
   9       10        11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hemelvaart 
40 dagen na Pasen voer de Heere Jezus naar de Hemel. 
Hij hief Zijn Handen op en zegende hen. 
En Hij heeft Zich gezet aan de rechterhand van God,  
maar zij gingen overal heen om te prediken. 
  
 
 
 
 
 
 
Oplossing puzzel april 2023: Hij is waarlijk opgestaan! 
 


