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Lied (staande): ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’ 
(Johannes de Heer) 

1 Ik wil zingen van mijn Heiland, 

Van Zijn liefde wondergroot, 

Die Zichzelven gaf aan 't kruishout 

En mij redde van den dood. 

 

refrein: 

Zing, o zing van mijn Verlosser, 

Met Zijn bloed kocht Hij ook mij: 

Aan het kruis schonk Hij genade, 

Droeg mijn schuld en ik was vrij. 

 

2 'k Wil het wonder gaan verhalen, 

Hoe Hij op Zich nam mijn straf; 

Hoe in liefde en genade 

Hij 't rantsoen gewillig gaf. 

 

refrein 

 

3 'k Wil mijn dierb'ren Heiland prijzen, 

Spreken van Zijn groote kracht. 

Hij kan overwinning geven 

Over zond' en Satans macht. 

 

refrein 

 

4 Ik wil zingen van mijn Heiland, 

Hoe Hij smarten leed en pijn, 
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Om mij 't leven weer te geven, 

Eeuwig eens bij Hem te zijn. 

refrein 

Welkom en gebed 

Korte meditatie  

Psalm 122: 1 en 3 
(Weerklank) 
 
1 Ik was verheugd, toen men mij zei: 
Laat ons naar ’t huis des HEREN gaan, 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Kom, ga met ons en doe als wij. 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
nu treden wij uw poorten in. 
Daar staan, o Godsstad, onze voeten, 
Jeruzalem is hecht gebouwd, 
wel saamgevoegd, wie haar aanschouwt 
zal haar als stad van vrede groeten. 
 
3 Vraag vrede voor Jeruzalem. 
Dat wie u liefheeft en bemint, 
Binnen uw muren vrede vindt. 
Rust zij er in u burcht voor hem. 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
nu treden wij uw poorten in. 
Gods vrede moge u bezoeken. 
Om vriend en broeder spreek ik nu; 
om ’s HEREN tempel binnen u 
wil ik het goede voor u zoeken. 
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‘Lof zij de Heer de almachtige Koning der ere’: 1 t/m 5 
(Weerklank 452) 

1 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

Kom allen saam, 

psalmzing de heilige naam, 

loof al wat ademt de Here. 

2 Lof zij de Heer', Hij omringt met Zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft Zijn woord u gegeven. 
 
3 Lof zij de Heer' die Uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, 
die tot Zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 
 
4 Lof zij de Heer' die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de Hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat Zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 

Hart wees gerust, 

Hij is uw licht en uw lust. 

Alles wat ademt zegt: Amen. 
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Korte meditatie  

‘Groot is uw trouw o Heer’: 1 en 2  
(Weerklank 432) 
 
1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen 

schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer 

dezelfde, die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.  

Refrein:  

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere 

morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij 

gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  

 

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, 

die sterkt en die leidt; kracht voor vandaag, blijde hoop voor 

de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 

Refrein 

 

Psalm 89: 7 en 8 
(Berijming 1773) 
 
7 Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 

Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 

Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 

Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't 

lijden; 

Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 

Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

 

8 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
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Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 

Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen, 

Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 

Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 

En onze Koning is van Isrels God gegeven. 

 

Korte meditatie 

‘Hoe groot zijt gij’: 1 t/m 3 
(Weerklank 456) 
 
1 O, Heer' mijn God, 

wanneer ik in verwondering 

de wereld zie die U hebt voortgebracht. 

Het sterrenlicht, 

het rollen van de donder, 

heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht. 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer' mijn God: 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer' mijn God: 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

 

2 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 

tot in de dood gegaan is als een Lam, 

sta ik verbaasd, 

dat Hij mijn schuld wou dragen 

en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
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Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer' mijn God 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer' mijn God 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

 

3 Als Christus komt 

met majesteit en luister, 

brengt Hij mij thuis, 

hoe heerlijk zal dat zijn. 

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 

en zingt mijn ziel: 

o Heer', hoe groot zijt Gij! 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer' mijn God 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer' mijn God 

hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij! 

 

Collecte (Open Doors) + muzikaal intermezzo  

Korte meditatie  
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‘Ik heb geloofd en daarom zing ik’: 1 en 4  
(Weerklank 486) 
 
1 'k Heb geloofd en daarom zing ik, 

daarom zing ik van genâ, 

van ontferming en verlossing 

door het bloed van Golgotha. 

Daarom zing ik U, die stervend 

alles, alles hebt volbracht, 

Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 

Lam van God, voor ons geslacht! 

 

4 Ja, 'k geloof, en daarom zing ik, 

daarom zing ik U ter eer, 

's werelds Heiland, Hogepriester, 

aller heren Opperheer! 

Zoon van God en Zoon des mensen, 

o, kom spoedig in Uw kracht, 

op des hemels wolken weder! 

Kom, Heer' Jezus, kom! Ik wacht. 

 

‘kom tot uw Heiland’: 1 t/m 3 
(Johannes de Heer) 
 
1 Kom tot uw Heiland, toef langer niet, 

Kom nu tot Hem, Die redding u biedt, 

Die ook voor u den hemel verliet, 

Hoor naar Zijn roepstem: „Kom!” 

 

refrein: 

Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon 
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Van de zaal’gen, juichend bij Gods Zoon; 

Als zij vergaad’ren rondom de troon, 

Daar waar de eng’len staan. 

 

2 „Laat kind’ren komen”, zoo klonk Zijn stem; 

Spring op van vreugd, verblijd u in Hem; 

O, luister naar die lief’lijke stem: 

Toef langer niet, maar „Kom!” 

 

refrein 

 

3 Wil toch bedenken: Hij is nabij: 

Volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij. 

Luister, Hij spreekt tot U en tot mij: 

„Komt tot Mij, zondaars, komt!” 

 

refrein 

Dankgebed en korte meditatie 

‘Ere zij aan God de Vader’: 1 t/m 4 
(Hervormde bundel 1938, gezang 93) 
 
1 Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de Heil'gen Geest, de Trooster, 

de Drie-een'ge in Zijn troon. 

Halleluja, halleluja 

de Drie-een'ge in zijn troon! 

 

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 

ons bevrijdt van elke smet, 
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ere zij aan Hem, die zondaars 

in de rij van koon'gen zet. 

Halleluja, halleluja 

't Lam, dat vrijkocht en dat redt! 

 

3 Ere zij de Heer' der eng'len, 

ere zij de Heer' der Kerk, 

ere aan de Heer' der volk'ren, 

aard en hemel looft Uw werk! 

Halleluja, halleluja, 

looft de Koning en zijn werk! 

 

4 Halleluja, lof, aanbidding 

brengen eng'len U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 

legt Uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 

lof zij U, der heren Heer'! 

 

Afsluitend lied (staande): ‘Samen in de naam van Jezus’ 
(Weerklank 232) 

1 Samen in de naam van Jezus 

Heffen wij een loflied aan 

Want de Geest spreekt alle talen 

En doet ons elkaar verstaan 

Samen bidden samen zoeken 

Naar het plan van onze Heer 

Samen zingen en getuigen 

Samen leven tot zijn eer 
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2 Heel de wereld moet het weten 

Dat God niet veranderd is 

En zijn liefde als een lichtstraal 

Doordringt in de duisternis 

't Werk van God is niet te keren 

Omdat Hij er over waakt 

En de Geest doorbreekt de grenzen 

Die door mensen zijn gemaakt 

3 Prijst de Heer de weg is open 

Naar de Vader naar elkaar 

Jezus Christus Triomfator 

Mijn Verlosser Middelaar 

Vader met geheven handen 

Breng ik U mijn dank en eer 

't Is uw Geest die mij doet zeggen 

Jezus Christus is de Heer 

Uitleidend orgelspel 

 

Hartelijk dank voor uw komst en tot de volgende keer! 

Deze zangavond wordt opgenomen en is terug te kijken 

via www.kerkdienstgemist.nl 

Wij willen iedereen die heeft meegeholpen aan het 

organiseren van deze zangavond hartelijk bedanken voor 

zijn of haar bijdrage. 

 


