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CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE 
Predikant Noordhorn/ Saaksum: Vacant 
Consulent:      Ds. N. Noorlander, email: ds.noorlander@ziggo.nl 
Pastoraat en catechese:   Ds. K.H. Bogerd, contact via scribanoordhorn@gmail.com 
       Indien dringend: telefoon: 0511-421388 / 06-36275893     

ALGEMEEN / NOORDHORN  
Scriba (contactpersoon):   ouderling K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn 
        Telefoon: 0594-50 51 08 
        Email: scribanoordhorn@gmail.com  
 
Kerkelijk Bureau:    dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn 
* Ledenadministratie:    Telefoon: 0594-50 60 75 
        Email: nohosaak@gmail.com 
Kerkvoogdij:  
* Ouderling-kerkrentmeester:  dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
   Telefoon: 06-23371122 / Email: wimtelintel@gmail.com 
 
* Kerkelijk ontvanger:     dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,  
 (ook voor collectemunten)  9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74 
         bestellen collectemunten via: collectebonnen@ziggo.nl 
 

Diaconie:       
* Secretaris:             
      
* Penningmeester:    diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,  
 (ook voor kerkradio/internet)  9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14 
  
 

* Email diaconie:      diaconienoordhorn@gmail.com 
 

BANK-/GIRO NUMMERS VAN KERKVOOGDIJ EN DIACONIE NOORDHORN EN SAAKSUM 
* Bank- /gironummer kerkvoogdij: Banknummer NL70 RABO 0375 8296 60 
         Gironummer  NL33 INGB 0000 8957 06 
* Banknummer diaconie:  NL72 RABO 0375 8044 04 
 

SAAKSUM  
Kerkenraad:      ouderling K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn 
        Telefoon: 0594-50 51 08  /  Email: k.tempel@ziggo.nl  
 

Diaconie:      diaken L. Terpstra, Rikkerdaweg 38, 9884 PB Niehove 
        Telefoon: 06-20974999 
        Email: diaconienoordhorn@gmail.com 
 

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NED. HERV. KERK NOORDHORN 
* Contactpersoon:  dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
   Telefoon: 06-23371122 / Email: wimtelintel@gmail.com 
* Banknummer Stichting:  NL51 RABO 0375 8584 23 
 

Website:      www.hervormdnoordhorn.nl 
 

* Beheer website     dhr. A. van Waarde 
Email: websitehervormdnoordhorn@gmail.com 

 

Kerkdienst via internet: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn 

Zowel ‘live’ als achteraf te beluisteren. 
 

Redactie-adres ‘Kerkneis’:  fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn 
        E-mail: mariavanwaarde@gmail.com 
 

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een gift overmaken op het  
bank- /gironummer van de kerkvoogdij, onder vermelding van ‘gift Kerkneis’. 
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MEDITATIE 
  

Werkt uzelfs zaligheid met vreze en beven; want het is God, Die in u werkt;  
beide het willen en het werken. Naar Zijn welbehagen. 

Filippenzen 2 : 12b en 13 
 
Het gebeurt, helaas, maar al te vaak dat wij gaan denken dat Paulus bedoelt dat wij onze zaligheid 
moeten verdienen.  
Maar er valt niets te verdienen, want alles is al verdiend. Voor het loon hoeft niet tweemaal 
gewerkt te worden. Christus heeft alles volbracht. Het zou een belediging zijn voor het werk van 
Christus als wij denken dat wij er nog iets aan toe moeten voegen. Alsof wij aan het laatste stukje 
van onze zaligheid moeten werken, het laatste stukje zelf moeten verdienen. 
Nee, alles, alles is volbracht. Er is volkomen verzoening voor al onze zonden. Wij hoeven niets 
aan te dragen. Trouwens, Paulus heeft nooit over verdienen gesproken. Maar wel Werken! 
Spreekt Paulus zich zelf tegen?  
Nee, beslist niet, maar toch; ..   
Werken aan. Dat is op geen enkele manier: armen over elkaar. Afwachten tot de Heere het ons 
geven wil. Dan zou Paulus de gemeente van Filippi verkeerd voorlichten. Nee, werken! Werken 
aan je zaligheid. Hoe? 
We moeten om dit te kunnen begrijpen goed weten wat er staat. We kunnen her woord “Werken” 
het beste vertalen met “Bewerken”, zo wordt het ook bedoeld in de Filippenzenbrief. 
We moeten hierbij denken aan het bewerken van het land. Het losmaken van de grond, zodat de 
regen en de lucht de wortels kunnen bereiken en de plant kan groeien en vrucht dragen. En we 
zullen begrijpen dat hier bedoeld wordt; de plant, het plantje van het geloof. Voor de groei moet 
de grond bewerkt worden. Ik kan geen landbouwer bedenken die zijn zaad op de akker zaait en 
dan enkele maanden op vakantie gaat. Natuurlijk niet. 
Wat ook bij het bewerken van de grond hoort, misschien wel het belangrijkste is, is dat je het 
onkruid kwijt raakt, want als dat vrij spel krijgt, wordt het tere plantje van het geloof van zijn 
groeikracht beroofd en zal het geen vrucht dragen. Het zal overwoekerd worden. 
Onkruid, het is toch zo gevaarlijk!, het heeft toch zulke lange wortels en het heeft toch zulke mooie 
bloemen, je zou haast niet geloven dat het onkruid is. We moeten er voor zorgen dat het onkruid 
zo snel mogelijk verwijderd wordt. Het onkruid van de zonde, geef het geen kans. Denk erom; de 
duivel heeft een tuin vol. Bewerk de grond, leg de bodem open, zodat de zegen van de Heere, 
het Woord des Heere, kan neerdalen en wortel schieten. 
We moeten, werken, bewerken, maar hoe zullen we dat in eigen kracht kunnen. Wie is tot deze 
dingen bekwaam? 
Paulus voegt er dan ook gelijk aan toe: het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. 
Het is God, die in ons werkt. Dit is de tweede maal dat we het woord “werken” tegenkomen. Maar 
nu is het een heel ander woord. We lezen bij dit tweede werken een woord wat we wel kennen. 
In het Grieks, de grondtaal van het Nieuwe testament staat dan; “energo”. Daar komt ons woord 
energie vandaan.  
We zouden het ook zo mogen zeggen: het is God Die de energie geeft om te willen en te werken; 
bewerken. Het willen, de wil, de wilskracht. God wil ons die wilskracht schenken, zodat we er zin 
in krijgen. Hoe God dat doet? Door ons, door de Heilige Geest de heerlijkheid van Christus te 
schilderen. 
Zoals op een zakje bloemenzaad, een prachtige afbeelding staat van de bloem in volle pracht. 
Als je zo’n plaatje ziet… Maar er komt geen bloem als je het zakje op de schoorsteenmantel laat 
liggen. Het zaad moet de grond in en de grond moet bewerkt worden, en God wil ons de wil en 
de kracht geven om dat te doen. 
God wil uw zaligheid. Daartoe gaf Hij Zijn Zoon over in de smadelijke dood des kruises en de 
allerdiepste vernedering en angst der hel. Daartoe stond Christus op uit de dood om het leven te 
verwerven voor allen, die Zijn verschijning hebben lief gekregen.   

Onstwedde. N. Noorlander 



4 
 
 
 

KERKDIENSTEN NOORDHORN (Deze kerkdiensten zijn tevens te volgen via 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn) 

5 nov. 09.30 uur Ds. J. Brouwer (Veen), na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer, 
gezamenlijke dienst met Saaksum 

 19.00 uur Ds. N. Noorlander (Onstwedde) 

12 nov. 09.30 uur Dhr. J.C.A. van den Berge (Sebaldeburen) 

 19.00 uur Ds. G. van den Berg (Onstwedde) 

19 nov. 09.30 uur Ds. J. Hoekman (Rutten), Voorbereiding Heilig Avondmaal 

 19.00 uur Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude) 

26 nov. 09.30 uur Ds. H.C. Marchand (Groningen), Bediening Heilig Avondmaal 

 19.00 uur Prop. J.P. Bredenhoff (Wierden), Dankzegging Heilig Avondmaal 

3 dec. 09.30 uur Ds. J.A.A. Geerts (Slikkerveer), na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer 

 19.00 uur Ds. H. Westerhout (Nunspeet) 

 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte voor de 
kerkvoogdij. De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten. 

5 nov. Diaconiecollecte voor de GZB: Bloeiende gemeenten langs de Nijl (Egypte) 

12 nov. Diaconiecollecte voor deelgenoten Lichtendonk in Bosnië 

19 nov. Diaconie GZB Project 10 27: Hulp voor kwetsbaren in Lelystad 

26 nov. Alleen avondmaalscollecte 

3 dec. Extra collecte voor de predikantsplaats 
 

 
VAN DE KERKENRAAD             
 

OVERLEDEN 
Op 8 oktober overleed mevr. Klaziena Doff - Baar in de leeftijd van 88 jaar. Sinds 2010 weduwe 
van Hendrik Doff. Voorheen woonde ze in Zuidhorn. Ze werd tot het laatst toe liefdevol verzorgd 
in het Zonnehuis, Cursastraat 3-5.  
Op 13 oktober is ze vanuit de Hervormde kerk te Noordhorn op de begraafplaats te Zuidhorn 
begraven. In de rouwdienst stonden we stil bij de Woorden van Psalm 23:1 ‘Een psalm van David. 
De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Aan het open graf klonken de Woorden uit 
Psalm 127, de trouwtekst: ‘Een lied Hammaäloth, van Sálomo. Zo de HEERE het huis niet bouwt, 
tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs 
waakt de wachter.’ Ik citeer ook het volgende vers: ‘Het is tevergeefs dat gijlieden vroeg opstaat, 
laat opblijft, eet brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminde als in den slaap geeft.’  
We wensen de familie van harte Gods ondersteuning toe om dit verlies te mogen en te kunnen 
dragen. Daarbij denk ik in het bijzonder aan de kinderen; Meiske en Ties, Ans en Gerard en 
Marianne en Anne, en de kinderen en achterkleinkinderen, die hun innig geliefde moeder, oma 
en overgrootmoeder moeten missen. De rouwdienst is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl, 
waar ik ook verslag doe van onze laatste ontmoeting in het Zonnehuis. Best wel ernstig 
gemeente: zo kijk je elkaar in de ogen en zo ben je er niet meer. Nu werd het voor mevr. Doff 
eeuwigheid. Wanneer bent u en jij en ik aan de beurt? En zijn we dan bereid? Laat de gezongen 
Psalm 25 in de rouwdienst ons aller gebed zijn, worden of blijven. Ja, ook voor jullie klein- en 
achterkleinkinderen. Dit is een lievelingspsalm van jullie oma net als het lievelingslied, dat ik 
onderaan dit schrijven weergeef: ‘In de hemel is het schoon.’ 
 

HEER’, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
 

Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER’, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
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Gods verborgen omgang vinden 
Zielen, waar Zijn vrees in woont; 
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
Naar Zijn vreêverbond, getoond. 

d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
Opwaarts, om op God te letten; 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
Voeren uit der bozen netten. 

 

Want dan staat er wat uit, op grond van Gods beloften. Op grond van de zoen- en kruisverdiensten 
van de Heere Jezus Christus. En staat er, omdat Christus het recht van Zijn Vader volkomen 
heeft voldaan met en door Zijn bloedstorting, een eeuwige erfenis uit. En erven is alleen maar 
mogelijk wanneer je daar recht op hebt. Dat recht heeft Jezus verworven en wacht er voor al Zijn 
schaapjes een eeuwige toekomst: 

In de hemel is het schoon, waar men zingt op blijde toon, 
met een altoos vrolijk harte, vrij van alle zorg en smarte; 
waar men juicht voor ‘s Heeren troon, in de hemel is het schoon. 
 

Lieve Jezus! Gij alleen brengt ons naar de hemel heen; 
want vergiffenis van zonden wordt slechts in Uw bloed gevonden; 
ware vreugd’ en zaligheên schenkt Gij, Heer’, en Gij alleen. 
 

Lieve Heiland! Zie ons aan, doe ons naar de hemel gaan, 
leer ons naar Uw stem te horen, anders gaan wij wis verloren. 
Leid ons op de rechte baan, dat wij naar de hemel gaan. 

 

De Heere heilige de roepstem aan ons aller hart: ‘Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus 
heeft, die heeft genoeg.’ 
 

Ds. K.H. Bogerd, Wâlterswâld  
 

ZIEKTE EN ZORG 
• Zr. Mariëlle van der Wal moest een operatie ondergaan aan haar knie. Ze had al heel lang 

veel problemen met deze knie. Zoals het nu lijkt is de operatie geslaagd. Om daar zeker van 
te zijn zal ze nog regelmatig voor controle naar het ziekenhuis moeten. Tot dusver zijn we de 
Heere God dankbaar dat het nu redelijk goed met haar gaat. We hebben haar al weer in de 
kerk gezien. Ze zal voorlopig nog wel krukken nodig hebben. 

• Br. H. van der Veen heeft zijn heup gebroken en is opgenomen en geopereerd in het 
ziekenhuis (Nij Smellinghe) in Drachten. De operatie is geslaagd. Wel zal hij voorlopig nog op 
de revalidatie afdeling van dit ziekenhuis moeten blijven. We hopen en bidden dat hij mag 
genezen en dat hij over enige tijd weer naar zijn eigen huis mag. Gelukkig hebben we een 
God bij Wie we, ook dit, neer mogen leggen.  

• Zr. Elisabeth Rinsma heeft naar aanleiding van controles het bericht gekregen dat de 
chronische lymfatische leukemie verergerd is. Hiervoor zal ze binnenkort behandeling moeten 
ondergaan. We hopen dat de HEERE mogelijkheden van genezing wil geven. We wensen en 
bidden haar, haar man en familie veel kracht, wijsheid en rust toe en de wetenschap dat de 
HEERE met hun meegaat. 

Voor allen die te maken hebben met ziekte en zorg bidden we om Gods nabijheid en kracht. 
 

ROUW 
Op dinsdag 2 oktober is de moeder van Zr. Ans Boersma- Bos (Niezijl) op 90 jarige leeftijd 
overleden. Ze woonde de laatste jaren in de Wierde te Grijpskerk. Zij mocht zich verzekerd weten 
in de hand van onze God en Vader.  We wensen Ans en Arjen en ook Marlijn, Achmad, Jolien en 
haar vriend en de rest van de familie de kracht en wijsheid om het gemis van hun moeder en oma 
te kunnen dragen.   
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JARIGEN  
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn: 
 

2 nov.  mw. H.M. Koopman-van der Veen        
6 nov.   dhr. A. Solle 
29 nov.  dhr. J.J. de Vries 
 

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar! 
 

CATECHISATIE 2023/2024 OP DONDERDAGAVOND 
Beste catechisanten, hierbij geef ik de catechesedata door. Het gaat om donderdagavonden in 
de Wegwijzer.  
-Van 12 t/m 17 jaar van 18.30 uur tot 19.15 uur 
-Van 18 jaar en ouder van 19. 15 uur tot 20.00 uur 
Data catechese in de wegwijzer (2023-2024): 
D.V. 9 november, 16 november, 23 november, 30 november, 7 december, 14 december, 21 
december (28 december niet en 4 januari niet i.v.m. kerstvakantie), 11 januari, 18 januari, 25 
januari, 1 februari, 8 februari, 15 februari, (22 februari niet i.v.m. voorjaarsvakantie), 29 februari, 
7 maart, (14 maart niet i.v.m. biddag) en 21 maart. 
Ik kijk er naar uit om jullie ‘weer’ te ontmoeten.  
Met een hartelijke groet en zegen, 
ds. Bogerd 
 

BIJBELKRING 
D.V. 9 november hebben we de volgende bijbelkring. We hopen deze avond de vragen 4,5,6 van 
hoofdstuk 6 te behandelen uit “goudaders over de Romeinenbrief”.  Br R. v.d. Akker zal deze 
avond leiden, br. L. Terpstra zal de afsluiting verzorgen.  
En op 30 november hopen we dan te beginnen met hoofdstuk 7.  
Hierbij ook het rooster voor de rest van het seizoen met wie wanneer de avond leidt en wie eindigt 
met gebed. 
Donderdag:  Leiding:     Afsluiting met gebed: 
30-11   Br. H.J. Slik    Br. J. Kleefman 
14-12   Br. H. Scholte   Br. J. Iepema 
11-01   Br. H. Vogelzang   Br. J. Feitsma 
08-02   Br. H. Feitsma   Br. H. Verkade 
07-03   Br. R. Koopman   Br. R. v.d. Akker 
21-03   Zr. A. Vogelzang   Br. H.J. Slik 
25-04             Br. J Kleefman   Br. E Kooi 
 

Henk Verkade 
 

BEROEPINGSWERK 
Tijdens de gemeenteavond op woensdag 18 oktober stemde een overgrote meerderheid van de 
aanwezige belijdende leden in met het advies door beroepingscommissie en kerkenraad, een 
beroep uit te brengen op ds. J. Brouwer. In de week daarop werd geen bezwaar tegen de 
procedure ingediend, en dus is de beroepingsbrief op woensdagavond 25 oktober overhandigd 
aan ds. Brouwer. 
Ds. Brouwer zal zondagochtend 5 november “op beroep” voorgaan in een gezamenlijke dienst 
van Noordhorn en Saaksum in de kerk van Noordhorn. Op het moment van dit schrijven is een 
datum voor een gemeenteavond samen met de fam. Brouwer nog niet vastgesteld. Conform de 
kerkorde van de PKN heeft een predikant een beslissingstermijn van maximaal 3 weken, dus 
uiterlijk D.V. woensdag 15 november dient ds. Brouwer te beslissen over het door ons op hem 
uitgebrachte beroep. 
We zijn ervan overtuigd, dat de toekomst van zowel onze gemeente Noordhorn en Saaksum als 
van de hervormde gemeente te Veen waar ds. Brouwer aan verbonden is, in de hand van de 
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HEERE is. We bidden daarom, dat Hij Zijn bedoeling aan ds. en mevr. Brouwer en hun zonen 
duidelijk zal maken, evenals aan de betrokken gemeentes. Natuurlijk hopen wij dat een besluit 
dat langs deze weg genomen wordt, goed voor onze gemeente uitpakt. Maar, God weet als enige 
wat “goed” in dit geval inhoudt. We roepen u als gemeente op, te bidden om duidelijkheid in dit 
alles, zeker ook voor dominee en zijn gezin.  
 

Kerkenraad en beroepingscommissie. 
 

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM 
Aantal belijdende leden: 181 
Aantal doopleden: 107 
Totaal aantal leden: 377 
Mutaties van 23 september tot 24 oktober:  
Vanuit de Chr. Gereformeerde kerk van Groningen kwamen over Fam. D.W. Wubs en J. Wubs- 
Spriensma, met hun kinderen Loreen, Matteo, Alitha en Tycho.  
 

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie  
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE  
Ontvangen collecten oktober    € 1435,00 
Ontvangen giften september en oktober  € 1425,00 
Overgemaakt:  
GZB collecte: Kinderen Nicaragua € 278,65 

 

Namens de diaconie hartelijk dank!  E.Meindertsma, penningmeester 
 

Toelichting speciale diaconiecollecten Noordhorn en Saaksum:  
 

Collecte op 19 november voor de GZB: Hulp voor kwetsbare mensen in Lelystad (in 
samenwerking met de IZB) 
De pioniersplek Zuiderlicht richt zich door middel van Woord en daad op de Zuiderzeewijk in 
Lelystad. De wijk is kwetsbaar en kent al een lange tijd grote sociale problemen. Al langer worden 
vanuit de kerk activiteiten ontplooid. Met de vorming van deze pioniersplek wordt ingezet op de 
vorming van een geloofsgemeenschap die dienend aanwezig is in de wijk. Stapje voor stapje 
worden activiteiten toegevoegd als ontmoetingsmomenten die bijdragen aan een open 
gemeenschap waar mensen in woorden en daden de liefde van Christus zichtbaar zien worden. 
 

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank ! 
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ  
Ontvangen collecten en giften van Noordhorn en Saaksum (ANBI 824382213) in de periode van 
23 september t/m 28 oktober 2023:  Collecten € 2405,05 

Giften  € 1000,00 
 

Namens het college van Kerkrentmeesters heel hartelijk dank voor uw bijdragen!  Jan Geertsema 
 

Collectemunten:       
U kunt collectemunten bestellen bij de kerkelijk ontvanger. Bij voorkeur per mail: 
collectebonnen@ziggo.nl       
Er zijn munten van € 0,50, € 1,00, € 2,00 en € 5,00 Het bedrag voor de gewenste hoeveelheid 
kunt u overmaken op de bankrekening van de kerkvoogdij NL70 RABO 0375 8296 60 o.v.v 
collectemunten.       
Afhalen collectemunten: 
Nadat u de munten hebt besteld en betaald kunt u deze afhalen bij de kerkelijk ontvanger, 
Hamsterpad 1a, Noordhorn, elke eerste maandag van de maand. De eerstvolgende keer is 
maandag 6 november a.s. tussen 19:00 - 20:00 uur. 
 

Namens het college van Kerkrentmeesters, Jan Geertsema      
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UIT DE GEMEENTE  

 

 

HARTELIJK DANK 
Hartelijk dank voor uw kaarten en bezoeken in de afgelopen tijd. Ik ben inmiddels verhuisd naar 
een andere kamer. 
 
 

Hartelijke groet, 
M. Schuitema-Berghuis 
 

HARTELIJK DANK  
Na 5,5 jaar een knie-probleem te hebben gehad ben ik op vrijdag 13 oktober geopereerd aan mijn 
knie. Ik ben de Here dankbaar dat de operatie goed is gegaan. Iedereen bedankt voor het 
meeleven voor en na mijn operatie.  
 

Vriendelijke groet,  
Mariëlle van der Wal 
 

BEDANKJE 
Wat hebben wij veel meeleven gehad vanuit de gemeente waar wij heel dankbaar voor zijn.  
Eerst met mijn ziekenhuis opname vanwege hartfalen. (wat heel goed gaat nu) 
En  met het overlijden van onze lieve moeder en oma. We hebben zoveel kaarten, telefoontjes 
en bloemen gekregen, onvoorstelbaar. Wat heeft ons dit goed gedaan.  
Arjen en ik zitten beide te wachten op een oproep voor een operatie. Arjen aan zijn pols waar een 
aantal botjes uitmoeten en ik aan mijn grote teen waar een stukje af moet omdat het afgestorven 
is. Het is voor ons een moeilijke tijd maar we weten ons gedragen door de Here. 
 

Nogmaals bedankt voor zoveel meeleven en allen Gods zegen gewenst,  
van Arjen en Ans Boersma. 
 

KREATIEVE MIDDAG DINSDAG 7 NOVEMBER VANAF 13.30 UUR 
Op D.V. dinsdagmiddag 7 november willen we porselein gaan beschilderen, aanvang half 2 in 
de Wegwijzer. Na droging kan het porselein gebakken worden in de oven waardoor de decoratie 
vaatwasmachine-bestendig wordt. Graag wit of lichtgekleurd effen porselein meebrengen, 
bijvoorbeeld een kopje-schoteltje / mok of schaaltje etc. Er kan ook voor porselein worden 
gezorgd, graag dit bij opgave vermelden. De krea-middagen zijn voor leden van de 
vrouwenvereniging maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.  
 

Opgave en informatie bij Maria van Waarde (via Whatsapp of 0594-505276) 
 

GEZELLIGE MIDDAG OUDEREN 
NOORDHORN EN SAAKSUM 

Op D.V. donderdag 9 november hopen we een 
gezellige middag te houden om 14.30 uur in de 
“Wegwijzer” te Noordhorn.  
Deze keer lezen we zelf uit de bijbel met een 
overdenking en er is samenzang. We drinken thee/ 
koffie met elkaar, er is tijd voor ontmoeting en we 
gaan spelletjes doen.  
Van harte welkom allemaal. U kunt zich opgeven bij 
mw. A. Kiekebeld, tel. nr. 0594-507012.        
 

De damesbezoekgroep 
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SING-IN 
Op vrijdagavond 10 november is er een Sing-In, georganiseerd door 
de evangelisatie-commissie, in de Herv. Kerk te Noordhorn. Het thema 
is: Hou vol! 
Volop zingen tot Gods eer en glorie en ter bemoediging van ons allemaal.  
Neem gerust belangstellenden mee, van harte welkom. 
Het orgel wordt bespeeld door Alexandra van Dijken en de avond wordt 
geleid door ds. Bogerd. 

De aanvang is om 19.30 uur. Na afloop is er voor iedereen koffie/thee of fris met iets lekkers. 
 

Harm Vogelzang 
 

AAN DE 18 PLUSSERS 

We willen alvast het plan bekend maken om een jongerenvereniging op te starten voor de 18- 
plussers in onze gemeente. Een vereniging met een bijbelse visie op de tijd waarin we nu leven. 
Het is een uitdaging voor ons om deze vereniging te beginnen. Hopelijk is het voor jullie een 
uitdaging om te komen en deel te nemen aan gesprekken en activiteiten. De eerste avond is op 
vrijdag 17 november vanaf 20.00 uur in de Wegwijzer. Laat je verrassen door wat er deze 
avond wordt aangeboden!  
Ben je benieuwd, kom! 
Heb je nog vragen, mail naar: 
gmwierenga@hotmail.com of havogelzang@gmail.com 
 

GZB- DAGBOEK ‘EEN HANDVOL KOREN’ 2024 
Een dagboek voor jong en oud! 
Misschien bestelt u het boekje elk jaar, maar is dat niet het geval? Vier goede redenen om het 
boekje nu wel te kopen: 
1. Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest. 
2. De winst (ruim 8 euro) wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie. 
3. Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren. 
4. ‘Een handvol koren’ is het best verkochte dagboek van Nederland. 
Heeft u interesse voor deze fraaie uitgave? 
De prijs is € 14,95 . 
U kunt bestellen via de intekenlijst die te vinden is in de hal van de kerk (zowel in 
Noordhorn als Saaksum). Of telefonisch bij mevr. Wil Schaap (0594)-502276. 
Met vriendelijke groet, namens de Zendings- en Evangelisatiecommissie, Wil Schaap 
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VERSLAG STARTWEEKEND 30/9 EN 1/10 MET ALS THEMA HOU VOL 
We werden zaterdag om 16 uur 
welkom geheten en begonnen met 
opening van het thema: HOU VOL. 
Na het gebed zongen we uit 
Weerklank lied 13 
Het bijbelgedeelte Lukas 18 :1-8 
met meditatie. 
Nu werd de naam onthuld van de 
zondagsschool die ingeleverd 
werd door Annie Hooghuis. 
De naam is Samuel geworden.  
De kinderen met leiding gingen 
hierna naar de tent achter de Wegwijzer. 

Ze gingen daar spelletjes doen, 
bord of kopje verven en poppetjes 
maken. 
De andere gemeenteleden 
gingen oud-Hollandse spelletjes 
doen. 
Om 18 uur stond er een uitgebreid 
buffet klaargemaakt door 
verschillende gemeenteleden. 
Wat goed in de smaak viel bij ons 

allen. 
Met het samen zingen van het Onze Vader 
gingen we gezamenlijk eten. 
Henk Verkade eindigde het eten met dankgebed 
en zo was het middagprogramma afgesloten. 
Het avondprogramma was ook erg gevarieerd 
met een verhalen-bingo en zoeken naar 
spreekwoorden, en een bijbelse quiz. 
De avond werd afgesloten met gebed. 
We mogen terug kijken op een gezegende dag. 
 

 
 
 
 
 

 
ZONDAGSSCHOOL / RECTIFICATIE  
In de vorige Kerkneis staat dat mevrouw Homan de naam 
Samuel voor de zondagsschool heeft bedacht. Dit klopt niet. 
Het is mevrouw A. Hooghuis. Mevrouw Hooghuis wij zijn erg 
blij met de naam Samuel. Dank daarvoor. Deze naam zal 
de zondagsschool voortaan dragen.  
 

Hennie Kleefman 
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VERSLAG SCHATZOEKERSDAGEN TEL MAAR MEE!  
We mogen terugzien op twee geslaagde Schatzoekersdagen. We hebben per dag ongeveer 75 
kinderen mogen verwelkomen, waaronder ook verschillende 
kinderen die voor het eerst naar de Schatzoekersdagen 
kwamen.                                                                                        
De zaal was vrolijk versierd met allemaal cijfers, plustekens 
en uitroeptekens, passend bij het thema van dit jaar ‘Tel 
maar mee!’ Er zijn twee Bijbelverhalen verteld, die een link 
hadden met het thema. De gelijkenis van de Verloren Zoon 
en de geschiedenis over Gideon. Gideon moest het 
opnemen tegen de Midianieten. Hij begon met een leger van 
32.000 mannen, maar hij kreeg de opdracht om bange 

soldaten naar huis te sturen 
en later nogmaals de opdracht een groep mannen naar huis te 
sturen. Er bleven er maar 300 over. Toch behaalde hij met de 
hulp van God de overwinning, omdat hij gehoorzaam was aan 
het Woord van God en op Hem vertrouwde.  Bij de Verloren Zoon 
hebben de kinderen gehoord dat de Vader op de uitkijk stond 
naar de zoon. En de zoon? Hij kreeg berouw over zijn 
levenswandel en keerde terug naar zijn vader. De vader wachtte 
hem met open armen op. Zo staat ook God op de uitkijk naar jou. 
Zoek Hem op. Net als de Verloren Zoon. Bij Hem tel je mee!  
Daarnaast hebben we veel gezongen samen met Hans de 
Liedjesman op gitaar en deze 
keer met een extra instrument, de 
Cajon, waarop Hannelien het 
ritme sloeg. Dat ging heel goed 

en zo bleven we mooi in de maat. Naast de Bijbelvertellingen, 
waren er allerlei leuke spel- en knutselactiviteiten, zoals kaarsen 
maken; pijltjeskoker maken; wedstrijdje wiens pijltje het verste kon 
komen; een verhalenbingo met prijsjes; een fakkel maken; een 
huisje van lollystokjes en nog veel meer.  
 
De tweede dag hebben we afgesloten met het 
pannenkoekenfeest, waarna de kinderen bepakt en bezakt weer 
naar huis gingen. 

We zien terug op mooie en gezellige 
dagen, waarbij er superfijn is 
samengewerkt met een team van veel 
vrijwilligers, zowel jong als een beetje ouder.  
Hartelijk dank daarvoor. Klasse! Bovenal willen wij God danken dat we 
op deze manier het evangelie mochten doorgeven aan anderen en we 
bidden dat het zaad dat is gestrooid mag ontkiemen. 
 
 

Weettekst: 
Liefdevol en genadig is de Heer, Hij is geduldig en groot is Zijn 
trouw (Psalm 103:8) 
Deze tekst hebben de kinderen tijdens de Schatzoekersdagen geleerd. 
 

De commissie Schatzoekersdagen, 
Corina, Anneke, Rianne en Hennie 
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VERSLAG TIENERPROGRAMMA SCHATZOEKERSDAGEN  
TEL MAAR MEE! 
Dit jaar hebben we voor het eerst ook een speciaal 
programma gemaakt voor tieners van 12 t/m 15 jaar. De 
tieners waren vanaf 17.00u maandagmiddag welkom in de 
tent en het programma duurde tot 19.00u. Hierbij stond 
ontmoeting en gezelligheid centraal.                                                                        

Tot onze verrassing konden we 10 tieners       verwelkomen. 

Na een glas fris en een flinke chocoladereep, vertrokken er 4 
groepjes met een plattegrond van Noordhorn op zoek naar 
hun nummer 1 op de kaart. Daar stond een post waar zij een 
opdracht moesten uitvoeren of een code kraken. Het juiste 
cijfer of getal was belangrijk, want anders ging de koffer niet 
open. In de koffer of mand zat een ingrediënt voor hun 
maaltijd. Er waren 7 posten, waar steeds een code gekraakt 
moest worden. Aan het eind kwamen ze weer uit bij de tent en hadden ze alle ingrediënten voor 

een broodje hamburger. De hamburgers 
werden gebakken in de tent, waarna we 
gezamenlijk heerlijk veel broodjes hamburger 
met kaas, sla, tomaten, mayonaise en curry of 
ketchup hebben gegeten. 
We kijken met elkaar terug 
op een succesvolle start 
van het tienerprogramma. 
En we zijn superblij met de 
vrijwilligers die hieraan 
hebben meegewerkt en actief hebben 

meegedacht en hun betrokkenheid hebben getoond. Geweldig!!  
 

Corina, Wiebe, Rinus en Hennie 
 
Voor deze roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?     (ouderling H.J. Verkade) 
 

OPPAS                           JEUGDOPPAS 
5 nov. mw. L. Frankenhuis 06-21278626 Mariëlle 

12 nov. mw. D. Trapman 06-20511513 Enzo 

19 nov. mw. J. v.d. Wal 06-45973323 Frances 

26 nov. mw. G. v. Gosliga 0594-785721 Jorik 

3 dec. mw. M. v.d. Brug 06-11494715 Mariëlle 
 

DEURDIENST                                              EHBO 
5 nov. mw. G. Zuidema 06-42377120 mw. F. Verbree 0594-506075 

12 nov. mw. A. Kiekebeld 0594-507012 mw. M. Bolt 0594-504885 

19 nov. mw. D. Hofman 0594-213717 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 

26 nov. dhr. W. Loonstra 06-40474988 mw. W. Schaap 0594-502276 

3 dec. mw. C. den Besten 0594-505035 mw. M. v.d. Wal 06-33585026 
 

BLOEMENGROET             AUTODIENST 
5 nov. mw. M v. Waarde 0594-505276 mw. M. Homan 050-5515653 

12 nov. mw. G. de Vries 06-13936588 dhr. E. Kooi 0594-213019 

19 nov. mw. M. Buffinga 0594-699754 dhr. R. Noorman 0594-548350 

26 nov. mw. G. v. Gosliga 0594-785721 dhr. A. v. Waarde 0594-505276 

3 dec. mw. H. Koopman 0594-591410 mw. M. Homan 050-5515653 
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AGENDA EN ACTIVITEITEN NOVEMBER 2023  
(Deze activiteiten vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders vermeld) 

zondag 5 nov. 11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 

dinsdag 7 nov. 13.30 uur Kreatieve middag vrouwenvereniging en 
belangstellenden, porselein beschilderen 

donderdag 9 nov. 14.30 uur 
18.30 ; 19.15 
20.00 uur 

Gezellige middag ouderen Noordhorn en Saaksum 
Catechese: t/m 17 jaar ; 18 jaar en ouder 
Bijbelkring (Hoofdstuk 6) 

vrijdag 10 nov. 19.30 uur Sing-In in de Herv. Kerk te Noordhorn 

maandag 13 nov. 20.00 uur Gesprekskring bij fam. Top, (H4) 

dinsdag 14 nov. 19.45 uur Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 3 

woensdag 15 nov. 09.30 uur Ochtendvrouwenkring bij Francien Verbree, (H10) 

donderdag 16 nov. 18.30 ; 19.15 Catechese: t/m 17 jaar ; 18 jaar en ouder 

vrijdag 17 nov. 20.00 uur Jongerenvereniging 18-plussers 

donderdag 23 nov. 18.30 ; 19.15 Catechese: t/m 17 jaar ; 18 jaar en ouder 

dinsdag 28 nov. 19.45 uur Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 4 

donderdag 30 nov. 18.30 ; 19.15 
20.00 uur 

Catechese: t/m 17 jaar ; 18 jaar en ouder 
Bijbelkring (Hoofdstuk 7) 

zondag 3 dec. 11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 

 

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS   

De sluitingsdatum voor het gecombineerde december ‘23/januari ’24 -nummer van Kerkneis 
is zaterdag 25 november, uiterlijk 18.00 uur. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, 
Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).  
Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis. 
 

BIJBELLEESROOSTER NOVEMBER 2023 
wo 1 Openbaring 7:1-17   

do 2 Openbaring 8:1-13 do 16 Matteüs 24:45-51 

vr 3 Openbaring 9:1-12 vr 17 Openbaring 12:1-12 

za 4 Openbaring 9:13-21 za 18 Openbaring 12:13-18 

zo 5 Matteüs 23:1-15 zo 19 Openbaring 13:1-10 

ma 6 Matteüs 23:16-28 ma 20 Openbaring 13:11-18 

di 7 Matteüs 23:29-39 di 21 Openbaring 14:1-13 

wo 8 Psalm 11 wo 22 Openbaring 14:14-20 

do 9 Openbaring 10:1-11  do 23 Psalm 12 

vr 10 Openbaring 11:1-14 vr 24 Matteüs 25:1-13 

za 11 Openbaring 11:15-19 za 25 Matteüs 25:14-30 

zo 12 Matteüs 24:1-14 zo 26 Matteüs 25:31-46 

ma 13 Matteüs 24:15-28 ma 27 Openbaring 15:1-8 

di 14 Matteüs 24:29-35 di 28 Openbaring 16:1-11 

wo 15 Matteüs 24:36-44 wo 29 Openbaring 16:12-21 

  do 30 Jesaja 63:1-6 



SAAKSUM 
KERKDIENSTEN SAAKSUM 

5 nov. 09.30 uur Gezamenlijke dienst in Noordhorn 

12 nov. 09.30 uur Ds. W. van der Wind (Vlagtwedde) 

19 nov. 09.30 uur Ds. M. de Jager (Dwingeloo) 

26 nov. 09.30 uur Ds. N. Noorlander (Onstwedde), Voorbereiding Heilig Avondmaal 

3 dec. 09.30 uur Ds. H. Born (Hasselt), Bediening Heilig Avondmaal 
 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte voor de 
kerkvoogdij. De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten. 

12 nov. Diaconiecollecte voor deelgenoten Lichtendonk in Bosnië 

19 nov. Diaconie GZB Project 10 27: Hulp voor kwetsbaren in Lelystad 

26 nov. Diaconiecollecte voor de GZB: Bloeiende gemeenten langs de Nijl (Egypte) 

3 dec. Alleen avondmaalscollecte 
 

 

ZIEKTE EN ZORG 
Onze zuster Jantje Guikema heeft haar heup gebroken die alweer herstellend is, echter een 
longontsteking overkwam haar vlak na de heupoperatie. Vandaar dat zij tot tweemaal toe achter 
elkaar opgenomen is geweest in het Martiniziekenhuis te Groningen. 
De opnames zijn voor haar best wel een zware tijd geweest. Maar gelukkig mag Jantje 
langzamerhand weer opknappen.  
Op dit moment van schrijven verblijft Jantje in het Zonnehuis te Zuidhorn voor revalidatie en om 
aan te sterken. 
Jantje is de Heere dankbaar dat Hij haar gespaard en bewaard heeft. We zijn dankbaar voor Zijn 
beschermende hand en bidden Jantje Gods onmisbare zegen toe. 
 

JARIGEN 
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn: 

 

7 nov.   dhr. F. Wessels  
12 nov.   mw. J. Guikema 
 

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods 
zegen in het nieuwe levensjaar! 
 

COLLECTEN DIACONIE EN KERKVOOGDIJ  
Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn  
en Saaksum: Zie pagina 7. 
 

Namens de Diaconie en Kerkvoogdij van Noordhorn en Saaksum  
hartelijk dank ! 
 

GROET 
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.  
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Jeugdneis            November 2023  
Hallo allemaal, 
Dankdag was het woensdag 1 november. Als 
we horen en zien wat er allemaal in de wereld 
gebeurt, dan besef je nog meer hoe goed we 
het hier hebben. Een eigen bed, elke dag 
eten, kleren, schoon water, in alle vrijheid uit 
je Bijbel kunnen lezen. Dan is er elke dag wel 
iets om voor te danken toch? Sommigen van 
jullie zijn op de Schatzoekersdagen geweest 
en dan heb je vast wel gehoord (in ieder 
geval gezongen) dat je op Hem kan 
vertrouwen en Hij van je houdt. En Hij je 
vergeeft ook al verprutsen we het. Hij heeft 
geduld met ons. We merken dan zoveel van 
Gods liefde. Tel maar eens van al die 
zegeningen, te veel om van te zingen! (zie 
liedje Tel maar mee) Daar word je toch blij en 
dankbaar van?!   

 
 
 
Puzzel Rebus 
Dit keer weer een rebus. Mail de oplossing 
naar jeugdneisnoordhorn@gmail.com Na 5 
goede oplossingen ontvang je een 
boekenbon. Succes.  
 
Groetjes Alexandra    
 
  
Oplossing rebus: 
 
 
-----------------------------------------------------------
- 
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Zing maar mee:        Tel maar mee 
 
1,2,3,4,5,6,7 tel maar met me mee! 
8,9,10 en 11 kom op, dat valt niet mee! 
12,13,14 – en we zijn nog lang niet klaar. 
God doet zoveel goeds,  LUISTER MAAR! 

 

Ik mag leren dat ik God kan vertrouwen 
En dat Hij altijd van mij zal houden. 
Ik mag weten dat Hij me steeds vergeeft. 
En als ik het verpruts, hoeveel geduld Hij met me heeft. 
 

Refrein 
Tel maar mee, zoveel fijne dingen 
Tel maar mee, te veel om van te zingen. 
Tel maar mee, door heel de Bijbel heen 
Leer je zoveel van Gods liefde, 
Dat is nummer één!  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossing oktober 2023: De Heer gaat vooraan 


