


2 
 
 
 

CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE 
  Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn 
       Telefoon: 0594-52 88 91 
       Email: predikantnoordhorn@gmail.com        

ALGEMEEN / NOORDHORN  
Scriba (contactpersoon):   ouderling K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn 
        Telefoon: 0594-50 51 08 
        Email: scribanoordhorn@gmail.com  
 
Kerkelijk Bureau:    dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn 
* Ledenadministratie:    Telefoon: 0594-50 60 75 
        Email: nohosaak@gmail.com 
Kerkvoogdij:  
* Ouderling-kerkrentmeester:  dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
   Telefoon: 06-23371122 / Email: wimtelintel@gmail.com 
 
* Kerkelijk ontvanger:     dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,  
 (ook voor collectemunten)  9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74 
         bestellen collectemunten via: collectebonnen@ziggo.nl 
 
Diaconie:       
* Secretaris:        
 (ook voor vrijwilligersroosters)      
      
* Penningmeester:    diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,  
 (ook voor kerkradio/internet)  9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14 

  
 

* Email diaconie:      diaconienoordhorn@gmail.com 
 

BANK-/GIRO NUMMERS VAN KERKVOOGDIJ EN DIACONIE NOORDHORN EN SAAKSUM 
* Bank- /gironummer kerkvoogdij: Banknummer NL70 RABO 03758 29660 
         Gironummer  NL33 INGB 0000 895 706 
* Banknummer diaconie:  NL72 RABO 03758 04404 
 

SAAKSUM  
Kerkenraad:      ouderling K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn 
        Telefoon: 0594-50 51 08  /  Email: k.tempel@ziggo.nl  
 

Diaconie:      diaken L. Terpstra, Rikkerdaweg 38, 9884 PB Niehove 
        Telefoon: 0594-59 19 33 
        Email: diaconienoordhorn@gmail.com 
 

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NED. HERV. KERK NOORDHORN 
* Contactpersoon:  dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
   Telefoon: 06-23371122 / Email: wimtelintel@gmail.com 
* Banknummer Stichting:  NL51 RABO 03758 58423 
 

Website:      www.hervormdnoordhorn.nl 
 

* Beheer website     dhr. A. van Waarde 
Email: websitehervormdnoordhorn@gmail.com 

 

Kerkdienst via internet: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn            
Zowel ‘live’ als achteraf te beluisteren. 

 

Redactie-adres ‘Kerkneis’:  fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn 
        E-mail: mariavanwaarde@gmail.com 
 

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een gift overmaken op het  
bank- /gironummer van de kerkvoogdij, onder vermelding van ‘gift Kerkneis’. 
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MEDITATIE 

 
Weet u nog uit het vorige Kerkneis wie er aan het woord was in Spreuken 31? De vorige meditatie 
ging erover: de moeder van koning Lemuel, die waarschijnlijk Salomo is. Moederlijke raad dus, 
in dit hoofdstuk. Na de eerste negen verzen, over de gevaren van drank, vreemde vrouwen en 
onrecht, begint in vs. 10 een lofzang, en wel een lofzang op de ‘deugdelijke vrouw’. Het is zo’n 
schitterend gedeelte dat ik het niet kan laten vs. 10-31 weer te geven: 
 
10 Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven. 11 Op 
haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot, en bezit zal hem niet ontbreken. 12 Zij doet hem 
goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. 13 Zij zoekt wol en vlas en werkt volgens de 
wens van haar handen. 14 Zij is als schepen van een koopman, zij laat haar voedsel van verre 
komen. 15 Zij staat op als het nog nacht is, en geeft haar huis gezin voedsel, haar dienstmeisjes 
het hun toegewezen deel. 16 Zij zet haar zinnen op een akker, en verwerft die, van de vrucht van 
haar handen plant zij een wijngaard. 17 Zij omgordt haar heupen met kracht, zij maakt haar armen 
sterk. 18 Zij merkt dat het met haar zaken goed gaat, haar lamp dooft 's nachts niet. 19 Zij steekt 
haar handen uit naar het spinnewiel en haar handen houden een weefspoel vast. 20 Zij opent haar 
hand voor de ellendige, zij spreidt haar handen uit naar de arme. 21 Zij is niet bevreesd voor haar 
huis gezin vanwege de sneeuw, want heel haar huis gezin is in scharlaken gekleed. 22 Zij maakt 
voor zichzelf dekens, van fijn linnen en roodpurper is haar kleding. 23 Haar echtgenoot is bekend 
in de poorten, als hij daar zit met de oudsten van het land. 24 Zij maakt onderkleding en verkoopt 
die, zij levert de kooplieden gordels. 25 Kracht en glorie zijn haar kleding, zij lacht de komende 
dag toe. 26 Zij doet haar mond open met wijsheid, onderricht uit genegenheid ligt op haar tong. 27 
Zij houdt de gangen van haar huis in het oog, en brood van de luiheid eet zij niet. 28 Haar kinderen 
staan op en prijzen haar gelukkig, ook haar echtgenoot roemt haar: 29 Veel dochters hebben 
krachtige daden verricht, maar jíj overtreft ze allemaal. 30 Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid 
vergankelijk, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden. 31 Geef haar van de 
vrucht van haar handen en laten haar werken haar prijzen in de poorten. 
 
‘Wie zal een deugdelijke vrouw vinden?’ Dat is een belangrijke vraag voor de moeder van de 
koning, dat haar zoon een deugdelijke vrouw vindt. Dat woord ‘deugdelijk’ is vanuit het 
Hebreeuws moeilijk te vertalen; het kan ook sterk betekenen, of geschikt. En als ik de beschrijving 
doorlees denk ik: de vrouw die Lemuels moeder bedoelt, is inderdaad een sterke, deugdelijke 
vrouw. Als je ziet wat ze allemaal doet! Ze houdt haar gezin draaiende, ze is de spin in het web. 
Haar echtgenoot, die vertrouwt blind op haar (vs. 11). Niet alleen binnenshuis maakt ze zich nuttig 
(vs. 13,15), ook daarbuiten is ze actief (vs. 16-18). Bovendien, ze ziet de ellendige en de arme 
staan (vs. 20), en ze is vol wijsheid (vs. 26). 
Dit is een beschrijving die past bij moeders van een gezin, maar zeker ook bij vrouwen die geen 
gezin (meer) hebben. Deze vrouw is van betekenis en tot zegen voor heel haar omgeving, wie 
dat ook zijn, binnen en buiten haar eigen huis. Een gouden vrouw dus. En dat vindt haar omgeving 
ook. ‘Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig, ook haar echtgenoot roemt haar.’ (vs. 28) 
Een voorbeeld, zou ik zeggen, zeker voor de zusters, maar ook voor ons allemaal. Deze vrouw 
doet veel, is bedreven in wat ze doet, maar ze prijst zichzelf niet. ‘Laat een vreemde u prijzen en 
niet uw eigen mond’ (Spr. 27:2) Deze vrouw wórdt geprezen, want het wordt opgemerkt wie ze is 
en wat ze doet.  
Zien wij wat anderen doen? Prijzen we hen daarom zo af en toe? En bovenal: nemen wij een 
voorbeeld aan deze vrouw: tot zegen zijn voor haar omgeving? Wat is haar geheim dan? Dat 
staat in vs. 30b: ‘Een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.’ Want zo’n vrouw is 
tot zegen voor al wie haar ontmoet. Ben ik zo’n vrouw? Ben ik zo’n man? 
 
M.K. 
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KERKDIENSTEN NOORDHORN (Deze kerkdiensten zijn tevens te volgen via 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn) 

4 juni 09.30 uur Dhr. A. Riepma (Assen), na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer 

 19.00 uur Ds. J.M. Viergever (Oostwold) 

11 juni 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

 19.00 uur Ds. N.F.L. de Leeuw (Oude Pekela) 

18 juni 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

 19.00 uur Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude) 

25 juni 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

2 juli 09.30 uur Ds. M. de Jager (Dwingeloo), na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman, Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij. 
De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten. 

4 juni Extra collecte voor de predikantsplaats 

25 juni Diaconie GZB Project 10 27: Medische zorg in Albanië 

2 juli Alleen collecte voor de predikantsplaats 
 

UIT DE PASTORIE 
 
 

WAT ACHTER ONS LIGT 
Ik schrijf deze bijdrage in de week voor Pinksteren, maar als u dit leest is het ‘feest van de Geest’ 
al weer achter de rug. Aan de ene kant heeft Pinksteren misschien het meest van de christelijke 
feestdagen iets ongrijpbaars. Dat zit al in de Persoon van de Heilige Geest: Die is voor ons gevoel 
toch minder concreet, minder duidelijk dan de Vader en de Zoon. Ik bedacht me in de 
voorbereiding van de prediking ook dat het moeilijk is om goed onder woorden te brengen wat 
dat nu is, vervuld zijn met de Geest en profeteren door de Geest. Hopelijk is het toch gelukt. En 
belangrijker: hopelijk is dat ook herkenbaar, dat de Geest ons vult en volmaakt van Jezus 
Christus. Want dat is Zijn belangrijkste en liefste werk: Christus verheerlijken. 
 Op Tweede Pinksterdag hebben we weer een zangdienst gehad. De afgelopen jaren heeft 
Francien Verbree steeds veel aandacht besteed aan de liturgie hiervan. Zelfs nu ze bij hun 
dochter op bezoek zijn, heeft Francien vanuit Mexico dit willen doen. We zijn haar hier heel 
dankbaar voor! Nu zijn we op zoek naar iemand die dit over wil nemen, dus de organisatie van 
een zangdienst met Kerst, Pasen en Pinksteren. 
 In de pastorie zitten we voor ons gevoel in een soort vreemde tussenperiode. Aan de ene 
kant willen we ons nog volledig geven aan de gemeente hier, en hebben we het goed. Anderzijds 
gaan de gedachten vaak naar Urk: naar het onbekende, hoe het zal zijn, of we zullen kunnen 
aarden, enzovoort. Dat vreemde hoort bij het predikantschap: je geroepen weten, er daardoor 
ook naar uitzien, maar er anderzijds ook tegenop zien. Dat er tegenop zien heeft ook alles te 
maken met de gedachte: ‘maar dan moeten we Noordhorn-Saaksum achter laten’. Dat speelt 
steeds vaker door ons hoofd. Niet dat het onze keuze aanvecht, want daar was de roeping te 
duidelijk voor. Maar het maakt die roeping niet gemakkelijker. 
 Mooi in de achterliggende maand was de Hemelvaartsontmoetingsmiddag in De Wegwijzer. 
Het verhaal van Bart Sikkema over het bijbelvertaalwerk van stichting Wycliffe was zeer 
aansprekend. Het aantal bezoekers, ook vanuit onze gemeente, kan nog wel wat omhoog. Het is 
echt de moeite waard! 
 

WAT VOOR ONS LIGT 
Zoals in vorige Kerkneis al aangekondigd hoop ik de eerste week van juni in Hongarije te zijn. 
Met een aantal andere collega’s (uit het noorden ds. De Leeuw uit Oude Pekela en ds. Op ’t Hof 
uit Siddeburen) vliegen we naar Boedapest om onze broeders en zusters daar te ontmoeten. 
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Juist als er herkenning mag zijn over landsgrenzen heen is dat heel bijzonder. In het volgende 
nummer van Kerkneis hoop ik er over te schrijven en wat ervaringen met u te delen. 
 Wat betreft de prediking: de leerdiensten vanuit de HC zijn tot een afronding gekomen en 
een hele nieuwe serie, daarvoor is ook te weinig ruimte nog tot het afscheid. Het is mijn 
voornemen om in de resterende diensten aandacht te vragen voor het werk van de Heilige Geest, 
omdat het de tijd na Pinksteren is. Vorig jaar stonden we in deze periode stil bij het boek 
Handelingen van de heilige apostelen, ook wel genoemd: Handelingen van de Heilige Geest. 
Maar in andere delen van Gods Woord leren we veel over de Geest. Hopelijk mag het tot opbouw 
en zegen zijn. 
 In de komende weken hoop ik nog zoveel mogelijk afscheidsbezoeken af te leggen. Het is 
best wel een dubbel gevoel wat ik dan heb, als ik voor het laatst bij iemand in huis zit. In de ronde 
afscheidsbezoeken waarmee ik een poosje geleden begonnen ben, hoop ik in ieder geval 
iedereen langs te gaan die niet meer in de kerk kan komen. Als dat u geldt, en ik ben recent niet 
geweest, dan kunt u mij dus nog verwachten. 
 Trouwens, ik weet niet meer of dat al eerder benoemd is, maar de afscheidsdienst staat 
gepland op D.V. 16 juli om 14.30 uur. (Dit i.p.v. de avonddienst, i.v.m. gasten van ver die de dienst 
willen bijwonen.) Zoals het er nu naar uitziet zal een afscheidsmoment met de gemeente de 
zaterdag ervoor, de 15e, plaatsvinden. Dit is een week voor de zomervakantie en we hopen 
daarom dat we dat weekend heel de gemeente kunnen ontmoeten, uiteraard voor zover u dat 
mogelijk is. 
 

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, 
(jo)uw ds. M.K. 
 

VAN DE KERKENRAAD  
 

IN MEMORIAM 
Op 1 mei jl. overleed in de leeftijd van 70 jaar br. W.D. (Wim) van Dijken. Na anderhalf jaar 
ernstige ziekte en vele behandelingen, kwam de verslechtering van zijn toestand toch nog heel 
snel. In een paar weken tijd verzwakte hij steeds verder en moest uiteindelijk afscheid nemen van 
zijn vrouw en (klein)kinderen. Daarbij mocht hij steeds getuigen van zijn vertrouwen op de Heere 
en Heiland Jezus Christus, Wims enige houvast in leven en sterven. Meerderen van ons hebben 
ervaren dat het bemoedigend was om bij hem te zijn in de laatste fase van zijn leven. Ook zijn 
vrouw Boukje kreeg de kracht en moed om naast hem te staan en er voor hem te zijn. 
 In de afscheidsdienst hebben we stil gestaan bij het geweldige getuigenis van Paulus in 2 
Tim. 4:7: ‘Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het 
geloof behouden.’ Dat is geen verdienste, enkel genade! En dat gold ook voor br. van Dijken. Nu 
Boukje, de kinderen en kleinkinderen achterblijven bidden wij hen Gods kracht en nabijheid toe. 
En dat ze troost mogen putten uit het geloofsvertrouwen van Wim. Maar bovenal, dat ze ook zelf 
dat geloofsvertrouwen op de Heere mogen kennen. Dat vertrouwen wordt niet beschaamd! 
 

ZIEKTE EN ZORG 
Er zijn verschillende zieken en mensen die te maken hebben met zorg. 

Zr. Grietje de Vries-Moes ondergaat nog steeds immuuntherapie. Dit zal nog voortduren tot 
eind dit jaar, is de verwachting. We zijn dankbaar dat het zo goed mag gaan en dat ze samen 
met haar man Anne het oog op de Heere God gericht mag houden. Hij is trouw en Hij zorgt! 

Zr. Debora Trapman-Sugiaman ondergaat chemokuren. Die zijn telkens een aanslag op haar 
lichaam. Tegelijk mag ze tussen de kuren door dankbaar zijn voor hoe het gaat. Wat is het fijn 
dat Debora’s moeder vanuit Indonesië over kon komen om er voor Debora en het gezin te zijn. 
We bidden Pieter en Debora, de jongens en allen die om hen heen staan van harte Gods zegen 
en nabijheid toe. 

Het is goed om op deze plaats ook zr. Douwina de Groot te noemen. Zij tobt al zolang met 
haar gezondheid. En toch mag ze met goede moed blijven getuigen van de Heere God Die voor 
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haar zorgt. Wat een wonder dat God haar die genade geeft. Tegelijk blijft het een zware weg. We 
bidden ook voor de voortduur haar Gods kracht en rijke zegen toe. 

Br. Roelf Fokkinga is met succes geopereerd aan zijn rug. Die gaf al zolang ernstige klachten 
dat hij erg naar de operatie uitzag. Gelukkig mocht het eindelijk zover zijn en is het resultaat goed, 
al volgen nog een paar weken van herstel. We hopen dat hij verder mag herstellen en bidden 
hem samen met zijn vrouw Wina Gods zegen toe. 

Ook br. Siebe Terpstra is geopereerd. Hij moest geholpen worden aan een verwijde aorta 
(grote slagader). Een best wel spannende operatie, maar Siebe is de Heere dankbaar dat Hij 
hem gespaard en bewaard heeft. We danken onze God voor Zijn beschermende hand en bidden 
Siebe Gods zegen toe. 

Een woord van troost voor eenieder die moeite en verdriet kent, vinden we in het evangelie 
van Johannes (14:27): ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef 
Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.’ Die vrede (sjalom!) wensen 
we elkaar van harte toe. 
 

JARIGEN  
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn: 

 

1 juni mw. B.H. Lania-Luth 
10 juni dhr. H.J. Kruiger 
16 juni mw. T. de Boer-Offringa 
21 juni dhr. J. Iepema 
25 juni dhr. A.P. Verbree  
29 juni mw. K. Doff-Baar 
30 juni dhr. A. Brandsma  
 

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar! 
 

BINNENGEKOMEN 
In de dienst van Eerste Pinksterdag hebben we een nieuw gezin welkom mogen heten in onze 
gemeente. Het echtpaar Mihai Barcsa en Carin van der Beek-Barcsa met hun dochter Julia van 
der Beek. Carin en Julia komen over uit de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Aduard, Mihai 
vanuit Roemenië waar hij geboren en getogen is, en waar Mihai en Carin elkaar ook hebben 
ontmoet. Carin heeft jarenlang zendings- en ontwikkelingswerk mogen doen in dat land, en 
samen wonen ze nu een paar jaar in Nederland. 
 We heten jullie van harte welkom en zijn blij dat jullie in ons midden een ‘geestelijk thuis’ 
hebben gevonden. Zeker gezien het feit dat Mihai hier verder geen familie en kennissen heeft, is 
het goed om als gemeenschap om jullie heen te staan. Gelukkig gaat het Nederlands van Mihai 
steeds beter. Boven alles wensen we jullie toe dat jullie door Woord en Geest mogen groeien in 
de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. 
 

HUWELIJKSJUBILEA 
In vorig Kerkneis stond per abuis niet vermeld dat het echtpaar Sieb en Koosje de Boer-

Hamelink afgelopen maand hun 50-jarig huwelijk mochten gedenken. Het was bijzonder dat dit 
precies op Hemelvaartsdag viel, waardoor Sieb en Koosje op de dag af 50 jaar na hun 
huwelijksdienst weer in de kerk van Noordhorn mochten zitten, waar ze elkaar ook trouw hebben 
beloofd voor Gods aangezicht. Hun trouw mocht gedragen worden door Gods trouw, daar 
mochten en mogen we Hem voor danken. Samen hebben Sieb en Koosje kinderen en 
kleinkinderen mogen ontvangen (en een kleinkind is op komst bij Niek & Thea), en tegelijk is 
moeite hen ook niet bespaard gebleven. In alle dingen bidden we hen Gods zegen toe, voor de 
tijd die Hij hen samen geeft. 

Op 1 juli hopen Erik en Anita Slik-Visscher hun 40-jarig huwelijksjubileum te gedenken. In 
vier decennia lief en leed heeft de Heere hen voor elkaar gespaard en bewaard. Erik en Anita 
mochten gezegend worden met kinderen en kleinkinderen. Hem komt alle eer toe voor Zijn 
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bewarende en zegenende hand. We wensen het echtpaar een fijne dag toe maar vooral Gods 
zegen voor de toekomst. 
 

GEMEENTEAVOND 25 MEI 
Op donderdagavond mochten we als gemeente samenkomen om de rekening en begroting te 
bespreken van de kerkvoogdij en de diaconie. We danken hen voor hun werk en zijn vooral 
dankbaar voor het feit dat de Heere voorziet in de middelen die nodig zijn om als gemeente te 
blijven bestaan. In een tijd waarin veel kerken het moeilijk hebben zien wij zegen van stabiele 
financiën en ledenaantallen. Dat is iets om de Heere van harte dankbaar voor te zijn. 
 De avond werd geleid door voorzitter van de kerkenraad br. J. Top en de toelichting van de 
diaconie en de kerkvoogdij werd gedaan door resp. br. L.D. Terpstra en br. R. Koopman. In de 
pauze kregen we een ‘college’ van br. Top over de avondmaalsbeker van Saaksum. 
 Ook kozen we in deze vergadering vier belijdende leden van onze gemeente die gevraagd 
wordt zitting te nemen in de beroepingscommissie. Verkozen zijn de zusters J.W.J. (Judith) 
Weststrate-Buijze en N.N.L. (Nelleke) Noorman-Mudde, en de broeders E. (Enno) Kooi en J.R. 
(Jur) Feitsma. Zij hebben tot zondag 4 juni om kenbaar te maken of ze hun verkiezing 
aanvaarden. De overige leden van de beroepingscommissie worden door de kerkenraad 
benoemd. In totaal zal de commissie uit negen leden bestaan. 
 

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM 
Aantal belijdende leden: 179 
Aantal doopleden: 102 
 

Mutaties van 26 april – 25 mei :  
- Op 1 mei overleed br. W.D. van Dijken 
- Op 22 mei kwamen over van de GKV te Aduard zr. C.H. van der Beek- Barcsa, haar echtgenoot 
br. M. Barcsa en hun dochter Julia (5 jaar) 
 

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie  
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE  
De ontvangen collecten en giften van Noordhorn en Saaksum over mei 2023 zullen in het juni-
nummer van Kerkneis bekend worden gemaakt. 
 

Toelichting speciale diaconiecollecten Noordhorn en Saaksum:  
GZB Project 10:27 Basis (para)medische zorg in arme Albanese dorpen (collecte 25 juni) 
Albanië krabbelt op na het communistische regime, maar is nog altijd één van de armste landen 
van Europa. De jonge protestantse kerk is klein van omvang, maar wel krachtig! De Albanese 
kerk wil uitreiken naar mensen in nood en zo Gods liefde zichtbaar maken. Om aan die diaconale 
roeping nog meer inhoud te geven, is vorig jaar samen met een groep Albanese kerken een 
diaconaal traject gestart om het bewustzijn bij gemeenteleden nog meer te stimuleren en om 
samen met hen te inventariseren in diaconale activiteiten waar hun naasten bij gebaat zijn. Wij 
willen deze initiatieven van harte ondersteunen. 
 

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank ! 
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ  
Ontvangen collecten en giften van Noordhorn en Saaksum (ANBI 824382213) in de periode van 
1 mei t/m 29 mei 2023:  
Collecten € 1.356,50   
Giften  €      10,00  
 

Via de kerkelijk ontvanger is een gift ontvangen van € 10,00 voor de kerkvoogdij    
 

Namens het college van Kerkrentmeesters heel hartelijk dank voor uw bijdragen!    
Jan Geertsema 
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Collectemunten: 
U kunt collectemunten bestellen bij de kerkelijk ontvanger. Bij voorkeur per mail: 
collectebonnen@ziggo.nl Er zijn munten van € 0,50, € 1,00, € 2,00 en € 5,00  
Het bedrag voor de gewenste hoeveelheid kunt u overmaken op de bankrekening van de 
kerkvoogdij NL70 RABO 0375 8296 60 o.v.v. collectemunten.    
Afhalen collectemunten: Nadat u de munten hebt besteld en betaald kunt u deze afhalen bij de 
kerkelijk ontvanger, Hamsterpad 1a, Noordhorn, elke eerste maandag van de maand.  
De eerstvolgende keer is maandag 5 juni a.s. tussen 19:00 - 20:00 uur. 
 

UIT DE GEMEENTE  
 

HARTELIJK DANK  
Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen en telefoontjes die ik uit de kerkelijke gemeente 
mocht ontvangen na mijn middenrifbreuk operatie. 
Uw medeleven is hartverwarmend. 
Bovenal dank aan God dat de operatie mocht slagen.  
 

Met vriendelijke groeten, Martine Zijderveld 
 

DANKZEGGING 
Lieve gemeenteleden, 
Hartelijk dank voor uw warm medeleven tijdens mijn ziekte.  
Het heeft mij bemoedigd. Het gaat inmiddels weer goed met me. 
 

Dini Zijlstra-Steenbergen 
 

VERJAARDAG 
Hartelijk bedankt allemaal voor de felicitaties en de toegewenste 
zegeningen met mijn verjaardag. 
Zo zie je maar weer, de eenheid en liefde voor elkaar houdt de gemeente groot. 
 

Hartelijke groet, Harma de Vries-Nieuman 
 

REISJE OUDEREN NOORDHORN EN SAAKSUM 
Dit hopen we te houden op D.V. woensdag 21 juni, om 13.00 uur is de inloop in de “Wegwijzer” 
waarna we om 13.30 uur gaan rijden met auto’s langs een mooie route naar Noordpolderzijl, waar 
we even op de dijk gaan kijken en vervolgens rijden we naar Pieterburen voor een stop met koffie/ 
thee en wat lekkers. Dan rijden we terug en staat om 17.00 uur een pannenkoekenbuffet klaar in 
de “Wegwijzer”. Een bijdrage in de kosten wordt gevraagd van € 12,50 per persoon. U bent van 
harte uitgenodigd hiervoor en kunt zich opgeven bij mw. Anneke Kiekebeld, tel. nr. 0594-507012.  
 

De damesbezoekgroep 
 

OPROEP VAN DE ZONDAGSSCHOOL 
In verband met het vertrek van Marte voor een half jaar naar het buitenland, zijn wij op zoek naar 
een zondagsschooljuf of meester. Het betreft een juf/meester voor de onderbouw (kinderen in de 
leeftijd van 4 t/m 7 jaar). Deze groep doe je samen met een andere juf. Dat betekent dat je dan 
niet alle zondagen zondagsschool hoeft te geven. Je kan bijvoorbeeld om de zondag of twee keer 
achter elkaar en dan twee weken niet. 
Wat moet je doen? 
Voorbereiden van het Bijbelverhaal en deze vertellen(of voorlezen) en zorgen voor een 
bijpassend knutselwerkje. Daarnaast worden er Bijbelse liedjes met de kinderen gezongen. 
Wil je meer weten, vraag dan gerust een van de juffen van de zondagsschool.   
Je kan je aanmelden bij Hennie Kleefman via  famkleefman@gmail.com of de app 06-81686653. 
 

Hartelijke groet, Gea, Korine, Marte en Hennie 
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De 18+ jeugd is een avondje wezen bowlen in Tolbert! 
 

 
INGEKOMEN BERICHTEN 
 

ZOMER BIJBELUUR WALTERSWALD 2023  
‘De Romeinenbrief uitgelegd en toegepast’ 
Steeds weer weten jongeren en ouderen de weg te vinden naar de Zomer Bijbellezingen in 
Wâlterswâld. Daar verzorgt ds. K.H. Bogerd - Hervormd predikant van Wâlterswâld en bijstand in 
het pastoraat van Hervormd Driezum- voor het achtste seizoen een zestal avonden Bijbeluur. De 
Bijbelavonden staan in het teken van ‘de Romeinenbrief uitgelegd en toegepast’. Ds. Bogerd 
geeft de volgende toelichting: ‘Ik vind het heerlijk om voor en met allerlei mensen door een 
Bijbelboek heen te trekken, zowel met het oog op ons hart, alsook voor ons leven van elke dag. 
En daarnaast om elkaar te ontmoeten en ook samen te zingen.’ 
De Bijbeluuravonden vinden plaats in Maranatha (tegenover de kerk Tsjerkeloane 75) op de 
volgende woensdagavonden: 14 juni (Romeinen 9), 28 juni, 12 juli, 6 september, 20 september 
en 4 oktober. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 20.30 uur. Na afloop staat de 
koffie klaar. De toegang is vrij. De avonden zijn ook digitaal te volgen via de website van de 
gemeente: www.hervormdwouterswoude.nl of www.kerkdienstgemist.nl    
 

Ds. K.H. Bogerd (Hervormd predikant van Wâlterswâld) 
Achterwei 34, 9113 PR Wâlterswâld (0511-421388 | 06-36275893) 
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URK - ZINGEN IN DE ZOMER 2023 ! 
Beste gemeenteleden, 
Ook dit jaar weer Zingen in de Zomer ? 
Het programma is al klaar ! 
De vraag is of er weer genoeg belangstelling is om op woensdag 16 augustus samen naar Urk 
te gaan. 
Ook familie, kennissen en vrienden zijn van harte welkom! 
I.v.m. het regelen van een bus is zo spoedige mogelijke opgave nodig. 
De geschatte kosten zijn € 25 p.p. afhankelijk van het aantal personen die meegaan. 
Graag daarom opgave vóór 12JUNI ! Bij: Kor of Corry van Til : 0594-696777 of 06-57911598 of 
06-33584745 of korn.vantil@gmail.com 
 
 
 
 

 
 
BIJBELLEESROOSTER JUNI 2023 
do 1 Spreuken 24:1-12 De kracht van een wijze 

vr 2 Spreuken 24:13-22 Sta telkens weer op 

za 3  Spreuken 24:23-34 Doe eerst je werk 

zo 4 Psalm 119:17-24 Verlangen naar de wet 

ma 5 Spreuken 25:1-10 Eer aan God en de koning 

di 6 Spreuken 25:11-20 Kalme woorden 

wo 7  Spreuken 25:21-28 Zorg voor je vijand 

do 8 Psalm 119:25-32 Onderwijs mij 

vr 9 1 Timoteüs 1:1-11 De wet goed gebruiken 

za 10 1 Timoteüs 1:12-20 Genade in overvloed 

zo 11 Psalm 13 Zie naar mij om 

ma 12 1 Timoteüs 2:1-7 Als losgeld voor allen 

di 13 1 Timoteüs 2:8-15 Een heilige levenswijze 

wo 14 1 Timoteüs 3:1-13 Waardige leiders 

do 15 1 Timoteüs 3:14–4:10 De juiste leer 

vr 16 Psalm 119:33-40 Leven in uw gerechtigheid 

za 17 Matteüs 7:13–8:1 Bouw op de rots 

zo 18 Matteüs 8:2-13 Een groot geloof 

ma 19 Matteüs 8:14-22 Hij neemt onze ziekten weg 

di 20 Matteüs 8:23-34 Jezus heeft de macht 

wo 21 1 Timoteüs 4:11–16 Hou je aan de leer 

do 22 1 Timoteüs 5:1-16 De zorg voor weduwen 

vr 23 1 Timoteüs 5:17-25 Goede daden blijven niet verborgen 

za 24 1 Timoteüs 6:1-10 Tevredenheid is goud waard 

zo 25 1 Timoteüs 6:11-21 De goede strijd 

ma 26 Psalm 49 God zal mij vrijkopen 

di 27 Matteüs 9:1-17 Volg de bruidegom 

wo 28 Matteüs 9:18-24 Geloof redt 

do 29 Matteüs 9:35–10:10 Extra arbeiders 

vr 30 Matteüs 10:11-20 Als schapen onder de wolven 
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Voor deze roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen?      (namens de diaconie) 
 

OPPAS                          JEUGDOPPAS 
4 juni mw. M. v.d. Brug 06-11494715 Frances 

11 juni mw. M. Rozema 050-4031843 Jorik 

18 juni mw. W. Fokkinga 06-20288090 Lydian 

25 juni mw. L. Frankenhuis 06-21278626 Mariëlle 

2 juli mw. J. v.d. Wal 06-45973323 Enzo 

 

DEURDIENST                                              EHBO 
4 juni mw. W. Fokkinga 06-20288090 mw. M. v.d. Wal 06-33585026 

11 juni mw. A. Kiekebeld 0594-507012 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 

18 juni mw. D. Hofman 0594-213717 mw. M. Bolt 0594-504885 

25 juni dhr. W. Loonstra 06-40474988 mw. W. Schaap 0594-502276 

2 juli mw. C. den Besten 0594-505035 dhr. H.J. Verkade 050-5566219 

 

BLOEMENGROET             AUTODIENST 
4 juni mw. M. Buffinga 0594-699754 dhr. E. Kooi 0594-213019 

11 juni mw. G. v. Gosliga 0594-785721 dhr. R. Noorman 0594-548350 

18 juni mw. H. Koopman 0594-591410 dhr. A. v. Waarde 0594-505276 

25 juni mw. A. Kiekebeld 0594-507012 mw. M. Homan 050-5515653 

2 juli mw. T. Meindertsma 0594-233614 dhr. E. Kooi 0594-213019 

 
AGENDA EN ACTIVITEITEN JUNI 2023  
(Deze activiteiten vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders vermeld) 

zondag 4 juni 11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 

zaterdag 10 juni  Uitje zondagsschool 

woensdag  21 juni 13.00 uur Reisje ouderen Noordhorn en Saaksum 

zondag 2 juli 11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 

 

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS   

De sluitingsdatum voor het gecombineerde juli/augustus - nummer van Kerkneis is zaterdag 
24 juni, uiterlijk 18.00 uur. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 
HH Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).  
Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis. 
 

 
 

"Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer.”
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SAAKSUM 
KERKDIENSTEN SAAKSUM 

4 juni 09.30 uur Ds. G. de Fijter (Kampen) 

11 juni 09.30 uur Ds. J. Harteman (Hilversum) 

18 juni 09.30 uur Prop. H.J. Kramer (Urk) 

25 juni 09.30 uur Ds. J. Hoekman (Rutten), Voorbereiding Heilig Avondmaal 

2 juli 09.30 uur Ds. M. Krooneman, Bediening Heilig Avondmaal 
 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor diaconie en de 2e collecte voor de kerkvoogdij. 
De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten. 

4 juni Extra collecte voor de predikantsplaats 

25 juni Diaconie GZB Project 10 27: Medische zorg in Albanië 

2 juli Alleen avondmaalscollecte  
 

 

ZIEKEN 
Zr. M.H. Ritskes-de Vroeg is gevallen en verblijft in verpleeghuis Innersdijk, Verlaatweg 10, 9791 
DR Ten Boer. Het is onzeker of ze nog weer naar huis zal kunnen gaan gezien haar zeer hoge 
leeftijd van 96 jaar. We bidden haar herstel toe, maar bovenal Gods zegen en nabijheid, hoe de 
weg ook loopt. 
 

JARIGEN 
Op 27 juni hoopt mw. T. Helmholt-Drijfhout jarig te zijn. 

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar! 
 

COLLECTEN DIACONIE EN KERKVOOGDIJ  
Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: Zie pagina 7.  
Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum hartelijk dank ! 
 

GROET 
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad.  
 
"Kom, Schepper, Geest, daal tot ons 
neer.” (vroeg-middeleeuws Pinksterlied) 
 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
O hand die God ten zegen houdt, 
O taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 
 

Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 
Verlos ons als de vijand woedt, 
geef ons de vrede weer voorgoed, 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 
  
Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
O Geest van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 
  
Aan God de Vader zij de eer 
en aan de opgestane Heer 
en aan de Geest die troost en leidt 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. 



Jeugdneis                Juni  2023 
Beste jongens en meisjes, 
Misschien zijn jullie op school ook wel bezig geweest met 
Pinksteren. Pinksteren betekent letterlijk vijftigste. Dit omdat 50 
dagen na Pasen de uitstorting van de Heilige Geest volgde. 
Het begin van het Christendom. Met Pinksteren zien we dat 
Gods Geest de harten van de discipelen raakt, ze willen liever 
niets anders dan praten over de Heere Jezus. Als Gods Geest 
in je woont dan wil je graag doen wat God wil. Nou stel ik mij 
een hele mooi fruitboom voor. Maar wat als het geen water 

krijgt, of het onkruid overwoekert. Wat zou er dan gebeuren? Ik denk dat de vruchten niet goed 
groeien of er komen geen vruchten aan of ze vallen op de grond of het verdort. Maar als het 
voldoende water krijgt en het onkruid wordt verwijderd, dan vindt er groei plaats. Zou het ook zo 
zijn denk je als we de Heilige Geest in ons hart hebben wonen; dan 
groeien de vruchten van de Heilige Geest. De Heere God zegt: “Wie 
in Mij blijft en Ik in hem zal vrucht dragen“. De Heere Jezus is de 
Levensbron waaruit wij mogen groeien en bloeien. Weet je de 
vruchten nog? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  
 

Puzzel  
De volgende puzzel gaat over deze vruchten van de Heilige Geest. 
Zoek maar in de Bijbel Galaten 5:22 op. Hier staan deze vruchten opgenoemd. Zet ze op de juiste 
plek in de puzzel hieronder en zet de letter bij het cijfer op de goede plek in de oplossingsbalk. 
Dit is de oplossing van deze puzzel. Mail dit naar jeugdneisnoordhorn@gmail.com na 5 goede 
oplossingen ontvang je een boekenbon. Succes. Groetjes Alexandra 
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Zing maar mee:  Gezang 87:1 
Ruis, o Godsstroom der genade,  
in gemeent’ en huis en hart! 
Laat in U gezond zich baden, 
wat gebogen gaat door smart! 
Stroom, o Heil’ge Geest, terneder 
op het uitgedroogde land; 
en de bloemen bloeien weder, 
haast verwelkt door zonnebrand 
 

 
 
Oplossing puzzel mei 2023: De kroning van de Koning 


